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T.M.M.O.B. Ziraat Mühendisleri Odasının 20. Genel Kurul toplantısı: 25-26/ Şubat / 1974 günleri Türk Standartlar Enstitüsü salonunda yapıldı. 

Milletvekili meslektaşımız Sayın Mehmet Yüceler'in yönettiği toplantı, bu yıl her zamankinden daha çok ilgi gördü. Bunun nedenlerini, Türkiye'mizin yeni ve aydınlık günlere girmesinin başlangıcında olmasında, ikinci olarak da, demokratik rejime dönüş yapıldığı şu günlerde, Odaların ve kamu kuruluşlarının yükleneceği demokratik görevlerin ağır ve büyük olduğunda aramak gerekir. 

Bakanlar Kurulunun toplantısı devam ettiği halde, toplantıya katılan Tarım Bakanı Sayın Korkut Özal, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Sayın Mustafa Ok, Orman Bakanı Sayın Ahmet Şener, yaptıkları konuşmalarda yeni hükümetin ve Bakanlıklarının görüşlerini sundular. Sorunlara yaklaşımları, halktan yana olmaları ağır-İlk kazanıyordu. Yeni hükümetin ilgili bakanlarının, tarım sorunlarına, köy-köylü ve meslek-meslektaş sorunlarına yeni bir bakış 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Yeni Desen Matbaası 


açısıyla değindikleri konuşmaları, Genel Kurul'ca ilgi ile izlenildi 


ve dinleyenleri yeni umutlara, yeni güvencelere, yeni düşüncelere taşıdı... 


Daha sonra Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Avni Başdoğan, bir yıllık çalışmalarını sundu ve başarılı çalışmalarının sonucu Genel Kurulun oylarıyla aklandı. 


Genel Kurulun oylarıyla saptanan bir grup meslektaşımız Sabri Malkoç'un öncülüğünde Büyük Önder Atatürk, Fakültemizin Kurucusu İsmet İnönü ve 1960 devriminin önderi Cemal Gürsel'in gömütlerine birer çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundular: 

Genel Kurul sonunda yapılan seçimde şu meslektaşlarımız seçilmiş olup, aralarında görev bölümünü şöyle yapmışlardır. 


BAŞKAN : Dr. Duran TARAKLI 
BAŞKAN YARDIMCISI : Orhan TOKMAKLIOĞLU SEKRETER ÜYE : Çetin ARDA 

MUHASİP ÜYE : Cemal TALUĞ 

ÜYE : Avni BAŞDOĞAN 

ÜYE : Cemil BÜLBÜL 

ÜYE : Ayhan ANTEPLİOĞLU 


Yeni Oda Yönetim Kurulunu kutlar, çalışmalarının Türk Ulusuna, Türk tarım kesimine ve topluluğumuza kutlu olmasını dileriz. 


Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliğinin 35. Olağan Genel Kurulu 6.Nisan.1974 günü saat 10.00 da Türk-İş toplantı salonunda yapılacak. 18.Aralık.1973 günü yapılan Olağanüstü Genel Kurulda görev alan Yalçın Doğaner başkanlığındaki Yönetim Kurulu üç buçuk ay görev yapmış olarak 6 Nisan'daki Olağan Genel Kurula gidecektir. Meslektaşlarımızın bu Genel Kurulda oy kullanabilmeleri için yıllık aidatlarını (10 TL.) 5 Nisan akşamına değin yatırmaları gerekmektedir. 


Oda ve Birliğin, yurt ve meslek sorunları, halkımızın ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının ayrılmaz bir parçasıdır. 
Saygılarımızla, 
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ 


Ы 


Dr. Avni Başdoğan'ın 20. 
Konuşması”nın Üzeti 


Değerli Genel Kurul üyeleri, hiç kuşkusuz meslek örgütleri bütün demokratik ülkelerde demokrasinin ve kalkınmanın vazgeçilmez unsurlarıdır. Meslek örgütleri bir yandan üyelerinin hak, yetki, görev ve manevi değerleri üzerinde etkili olmakta, diğer yandan ülke ekonomisi ve teknolojisine, bilimine, öğrenimine ve sosyal yaşantısına katkıda bulunmaktadır. Bu nitelikleri ile meslek örgütleri demokratik hayatın, mesleki gelişme ve dayanışmanın temel kuruluşlarıdır. Ülkemizde de bu kuruluşlar Anayasamızın 122. maddesi ile teminat altına alınmışlardır. 

Yirmi yıldan beri çalışmalarını sürdüren TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasının yalnız kendi topluluğuna değil, aynı zamanda Türk Çiftçisine, ulusuna hizmet eden bir kuruluş olarak da ayrı ve önemli bir yeri 


ELDE 0. 


Genel Kurulu Açış 


vardır. 


Huzurlarınıza çalışma raporumuzda sunduğumuz; 

— Ziraat Yüksek Mühendislerinin Kadro ve İstihdam Sorunları 

— 1973-74 Alım Devresinde Hububata Uygulanacak Fiat Seviyesi hakkında hububat fiatları 

— TAR-KUR Kanun Tasarısı 

— Toprak ve Tarım Reformu Kanununa ilişkin görüşler 

— Т. Ziraat Odaları ve Т. Ziraat Odaları Birliğinin Güçlendirilmesi 

— 1973-1974 Kampanya Devresinde Çeltik için uygulanacak fiat seviyesi 

— Çayır-Mer'a Yem Bitkileri Sorunu 

— Yem Kanun Tasarısı 

— Türkiye'de Tarımsal Yayım 

— Devlet Sulama Şebekelerinin Ge- 


— Tarım Savaş İlâçlarının Ortaya Getirdiği Sorunlar 
— Tarımda Örgütleşme ve Sosyal Güvenlik də — Kırsal Alanda Alt Yapı Hizmetri 
Beri — Zirai Öğretim ve Eğitim Sorun- 


— Teknolojik Girdiler ve Makinalaş- 


ma 

— Kredileme, Yatırım ve Zirai Sigorta 

— Tütün 

— Bağcılık ve Şaraplık Üzüm Sorunları 


— Ülke Hayvancılığınn Geliştirilmesi 

— Traktör sorunları 

— Gıda Teknolojisi ve sorunları 

— Haşhaş 

— Tarımsal ürünlerde fiat politikası ve destekleme 

— Kuraklık 

— Üretim plânlaması ve arazi kullanımı 

— Hükümet proğramında yer alması gereken Tarımsal Sorunları saptayarak ve Erzurum'da bir «Hayvancılık Teknik Kongresi» ile çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. 

Ziraat Yüksek Mühendisliği kanadı ülkede tarımın temel sorunları bilimsel metodlarla inceliyerek ortaya koymuştur. 
Bunların çözümünde ise politik tercihlerle, yönetimdeki kusurlarla meslek etkisiz 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bırakılmış ve köklü değişiklikler gerçekleştirilememiştir. Günümüze kadar birbirine benzer sözler, girişimler ve davranışlar sık sık tekrarlanmışsa bunun nedenini teknisyen tercihleri ile politik tercihler arasında olması gereken yaklaşımın sağlanamamasında aramak gerekir. 

Bugün hizmetini sürdüren hükümetimizin proğramını teknisyen görüşlerine uygun olarak büyük bir yaklaşım içinde bulunduğu için benimsiyor, destekliyor ve gerçekleştirilmesini ise içtenlikle diliyoruz. 

Hükümet proğramında açıklıkla yer almamasına rağmen haşhaş sorununun yeniden ve öncelikle ele alınması övgüye değer. Geçmiş devrelerdeki Odamız Yönetim Kurulları konu üzerinde gereğince ve yeterince durmalarına rağmen Türkiye'de haşhaş ekimini 1972 yılı sonbahar devresinden itibaren tamamen уаѕакһуап 29.6.1971 gün ve 7/2654 sayılı kararname- nin çıkarılmasına engel olunamamıştır. 

Hükümetin Toprak ve Tarım Reformü üzerinde de önemle duracağından emin bulunuyoruz. Köye ve köylüye dönük bir politika içerisinde Toprak ve Tarım Reformundan uzak kalmak kanımızca bir çelişkidir. Ziraat Yüksek Mühendisliği kanadı Т. ve TI. teknik kongrelerin- de görüşlerini saptamış ve teknisyen tercihini ortaya koymuştur. Bu çerçeve içerisinde Odamızca Toprak ve Tarım Reformu Komisyonda ve yüce meclislerde müzakere edilirken görüşlerini sunmuştur. 
(Çalışma raporu ek 10 ve ek 10-A). 

Sayın Başbakanımızın bu konuda «Toprak ve Tarım Reformunun. Hükümet proğramında yer verilmemesine rağmen hükümetçe hiç ele alınmıyacağı anlamınm çıkartılmamasına» dair açıklamalarının memnunluk yarattığını da belirtmek isteriz. 

Tarım Bakanlığının adının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak degiştirilmesi çiftçiyi topraklandırma kanununda en iyi bir şekilde yer alan «Arazi- de ekim, dikim, bakım ve yetiştirme yolları ile bitki, hayvan ve hayvan ürünleri üretiminde bulunmağa ve bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesine çiftçilik» denir tarifi ile hiç bağ- 


daşmasa da bu Bakanlığın yeniden düzenlenmesi ve güçlendirilmesinin kesinkez ele alınmasını hizmetlerin en büyüklerinden biri olarak nitelendirmek mümkündür. 

İlgili Bakanlıkta sürdürülen meslek çatışması gerçekte, bütün dünyanın uyguladığı sisteme uymayan, sun'i bir düzensizliğin mevcudiyetinden başka bir şey değildir. 

Bu açıdan hayvancılık hizmetlerinden olan ıslâh, yetiştirme tekniği, bakım besleme, hayvansal ürünlerin pazarlanması, çayır-mer'a yem bitkileri ve hayvan hastalıkları gibi konuları ve de tümünü ben bilirim demenin bir anlamı yoktur. Huzurlarınızda kardeş meslek mensuplarına çağrıda bulunuyoruz. Geliniz, kendi formasyonlarımıza, yetiştiğimiz ihtisas dallarımıza göre görevlerimizi paylaşalım, çiftçiye hizmetlerimizi el ele, barış ve huzur içerisinde birbirimize karşılıklı güven, sevgi ve saygı dolu duygularla götürelim ve çiftçinin mutluluğunu birlikte görelim ve onların yararlanacağı bir ortamda çatışalım. Buna hazırız. 

Hükümet proğramında açıklanan hedeflere ulaşılabilmesi için personel, mevzuat ve uygulamadaki dar boğazların giderilmesine, teknik personelden en iyi ve etkin biçimde yararlanmak için gerekli tedbirlerin alınacağına dair kesin ifadeler ve sayın Hükümet üyelerinin teknik personel için ayrı bir Kanun çıkarılacağı hakkındaki beyanatları tüm teknik personelin kuşkularını gidermiş bulunmaktadır. 

Her yıl takriben bir milyon artan nüfusumuzun düzenli ve yeterli bir biçimde beslenmesi açısından bilinen sorunlar, ulusal ekonomimizde tarımın yeri, tarımsal ürünlerde verim ve üretimin artırılması, kırsal alanda yaşayan 18 milyon nüfusun yaşama koşullarının düzeltilmesi ve ekonomik yönden güçlendirilmesi v.b. 
önemli konular Ziraat Yüksek Mühendislerinin omuzlarındadır. Bu hizmetleriyle Ziraat Yüksek Mühendisleri lütfen değil, zorlada da değil, bilimsel ve teknik yönlerinden ulusal ekonomiye katkılariyle ve hatta milli güvenlik açısından toplumda kendilerine uygun yeri bulacaklar ve buna kimse karşı koyâmıyacaktır. 


Bir Onurlandırmanın Ardından 


25.2.1974 Pazartesi günü Atatürk Spor Sarayında 3.500 - 4.000 kişi, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliğinin düzenlediği TARIMCILAR GECESİ'nde bir meslektaşımızı alkışlıyordu... Bir çiftçi, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Onurlandırma Yönetmeligine göre meslektaşımıza onur plâketi sundu ve meslektaşımızı kutladı. Meslektaşımızın mutluluğu, coşkusu her halinden belli oluyordu... Nasıl olmasın , ilk kez, hizmet götürülen kesimin karşısında hizmeti için ve yine onlardan biriyle kutlanıyor ve plâketini onun elinden alıyordu. Haklı bir gurur haklı bir mutluluk... 
Ne Mutlu Meslektaşımız Sayın Prof. ARİF VELİ 


AKMAN'a. 


PROF. DR. ARİF VELİ AKMAN'IN BİYOĞRAFİSİ 


1903 Yılında Elazığ'ın merkez ilçesi- 
ne bağlı Yurtbaşı Köyünde doğdu. İlk ve Orta okul öğrenimini Elazığ'da, lise öğrenimini 2. sınıfa kadar Trabzon'da yapan Prof. Dr. Arif Akman sinavla halkalı mektebi alisine girmiş 4 yılık Yüksek Öğrenimden sonra 1927 de Yüksek Ziraat Mühendisi diplomasını almıştır. Aynı yıl Tarım Bakanlığına bağlı Merkez Laboratuvarında görev almıştır. Bir sene sonra Almanya'ya giden Prof. Dr. Akman 4 sömestre Şarap Teknolojisi, Mikrobiyoloji ve şarap kimyası dersleri almıştır. Daha sonra 3 sömestre ispirto teknolojisi, ekmek mayacılığı ve fermantasyonu mikrobiyolojisi dersleri almıştır. 

1932 de Türkiye'ye dönerek 1933 de 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Şarapçılık Kısmı Başasistanlığına getirildi. 


1936 da Dr. Asistan, 1939 da 2. sınıf 


Doçent, 1943 de 1. sınıf Doçent, 1945 de profösörlüğe terfi etmiştir. Çeşitli tarihler arasında 3 kez Dekanlık görevi de yapmıştır. 

Üniversiteler kanunu gereğince emekli olan Prof. Dr. Akman Almanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 

Cumhuriyet döneminde şarapçılığımızın ihyasında, meslekdaşlarımızın ye- 


tiştirilmesinde, Türk şaraplarının ve garapçılığının Yurt içinde ve Yurt dışında tanıtılmasında büyük hizmetleri geçmiş ve bu hizmetlerinden dolayı Fransız ve Alman Hükümetlerince büyük liyakat ödülleri verilen Prof. Dr. Arif Akman, Eğitim ve araştırma çalışmalarının yanında. örnek bir yönetici olarak da kendisini tanıtmıştır. 


Sayın Akman'ı kutlar, sürekli sağlık ve mutluluk dileriz, 
B... 


Tarımsal Araştırmalarda Yayın Sorunu 


Binlerce yıldır süregelen ve sonsuza kadar sürüp gidecek olan insanoğlunun bilme arzusu ve öğrenme merakı sayesinde bizler bugünkü bilim ve teknolojik seviyeye gelmiş bulunuyoruz. Her awlımda daha evvelki bulgu kayıtlarından istifade olanağı sayesinde bilimsel ve teknik ilerlemeler artan bir hız kazanmıştır. İçinde yaşadığımız yüzyıl bir bilim çağı, teknoloji çağı, uzay çağı ve bunların doğal bir sonucu olarak da bir bilgi ve yayın patlaması çağıdır. 

Tüm bilimsel ve teknik araştırıcılar, ne kadar yüksek yaratıcı zekaya ve araştırma yeteneğine sahip olurlarsa olsunlar; formasyonlarını daha önceki bilgi yıgılımı üzerine kurmuşlardır. Ve kusursuz bir araştırma yapabilmeleri, yeni birşeyler ortaya koyabilmeleri için daha önce yapılmış ve halen yapılmakta olan çalışmalardan haberdar olmak zorundadırlar. 
Diğer taraftan kendi çalışmalarının ve bulgularının kalıcı bir değere sahip olabilmesi için bilim adamı elde ettiği yeni bilgileri bir yerde kayıt etmek yani yayınlamak, bilim çevrelerine duyurmak mecburiyetindedir. 

1665 yılında ilk derginin çıkmasını 
izleyen yüzyıllarda yayın ağırlığı kitaptan dergiye doğru kayarak, dergilerin süratle 
arttığına şahit oluyoruz. 1800 yılında 100 
civarında olan dergi sayısı 1900 yılında 10.000 ve son yıllarda 100.000”i bulmuştur. Yılda 96 6 civarında artan dergi saута, mukabil dünyadaki bilimsel ve tekhik insan gücü oranının düşmesi (1) araştırıcıların vakitlerinin daha iyi değerlendirilmesi, kendilerinin bilgi ve yayın dal- 
(1) Taner, S., (1971) Dökümantasyon nedir? 

"Türdok yayını. Ankara. Ж. 


Dr. Nazimi AÇIKGÖZ 
E. Ü. Ziraat Fakültesi Agroekoloji Kürsüsü 


gası altında bunaltılmaması ve işlerinin kolaylaştırılması gereğini ortaya koyar. 


Aslında, branşlaşan bilim adamlarına aynı özellikte dergilerle hitap etme temayülü mevcuttur. Bilim dallarının kendi içlerinde kollara ayrılması, bu spesializasyona tekabül eden dergilerin doğmasına yol açmış ve bunlar aynı kronolojik seyri takip etmişlerdir. Nitekim 1881 de yayına başlayan SCİENCE'i 1889'da BİO-LOGY, onu GENETİCS (1918) ve bunu da HEREDİTY (1947) izlemiştir. 


Araştırmacıların çalışmalarını bilinçli ve kolay devam ettirmek, neticeye kısa zamanda varmak, neticelerinden emin olmak ve diğer birçok nedenlerle dünya yayınını takip etme gerekçesi olarak tek bir lisana yönelmiş bir internasyonal yayın doğmuştur. Bilimsel çalışmalarla haklı üne sahip Alman araştırıcılar artık periyodiklerini dünya ilim lisanı olma yolundaki ingilizce yayınlamağa başlamışlardır. 1967'den itibaren «Der Züchterəi isim ve lisaniyle değişmiş olarak «TAG» (Theoretical and Applied Genetisc) şeklinde görürüz. Keza Japonya, İsrail ve diğer birçok milletler yayınlarını kabullendirmenin tek yolunu, onların ingilizce neşri ile mümkün görmüşlerdir. Nasıl ki dünya neşriyatını takip edemiyen bir araştırmacı düşünülemezse, milli araştırmalarımızın yayınlarını İngilizce yapmak mecburiyetini işaret etmek yerinde olur. Memnuniyetle belirtebiliriz ki bu husus birçok bilim dalımızda zamanında. değerlendirilmiş, ilgili internasyonal kütüphanelerde Türk ilmi dergilerine rastlamak mümkün olmuştur. 


Tarımsal araştırmalarımız ve tarım- 


sal yayınlarımız için de durum aynıdır. 
Bugün birçok Türk tarımsal yayınımız ya- 


bancı kuruluşların ilgili branş kütüphanelerinde bilimsel elçilerimiz durumundadırlar. Bu hususta Ziraat Fakültelerimizin kendi yayın ve yıllıkları ile öncülük yaptıkları muhakkaktır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi ilim dallarının kendi içlerinde de tekrar bölünmesi ve bir fakülte yıllığında ziraatin tüm branşlarına ait yazılar çıkması her branş için ayrı bir derginin doğmasını zorladı. 'The Journal of Türkish Phitopathology, Plant Protection Bulletin, Ziraat Ekonomi Dergisi, Mikrobiyolojik Bülteni, birer misal teşkil ederler. Şüphesiz bu dergilerin doğuşuna Fakülteler dışında ağırlık kazanmağa başlıyan araştırıcıların artması büyük rol oynar. Dar zamanlı araştırıcıyı, branşında bir yazı bulabileceği ümidi ile her telden çalan fakülte yıllıkları ile kütüphane raflarını doldurmak durumundan kurtarmak gerekir. Bu da ancak yukarıda belirtilen milli tarımsal araştırma dergilerimizin tanmn her dalında yayına geçmesi ile mümkündür. Bölgesel yani fakülte yıllıkları ile temsil edilen tarımsal araştırma yayınları, yerlerini tüm Türkiye'deki o branş araştırmacılarının yazılarını içeren dergilere bırakmak mecburiyetindedirler. 

Yukarıda sıralanan milli, branşlaşmış tarımsal dergilerimiz arasında ismi görülemiyen fakat bunlardan çok daha evvel yayıma başlamış olması gereken bir dergimize değinmek gerek: Türkiye Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Dergisi. Batıdaki karşıtlarının daha da spesialize olduklarını (Crop science-Agronomy Jour- 


BAŞSAĞLIĞI 


nal, Zeitsehrift f. Pflanzenzüchtung-Zeitsehrift f. Acker-und Pflanzenbau) bildiğimiz bu derginin yayına geçmesinin vakti gelmiş ve geçiyor. 

En az birer kürsülerle her ziraat fakültemizde mevcut Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bölümleri araştırıcılarının ve 20'yi bulan ilgili Kamu ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin ilgili araştırma üniteleri mensuplarının yayınları, bir milli Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı dergisini yaşatacak kalite ve miktardadır. 


TÜRDOK'un (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Dökümantasyon Merkezi) bir tarım uzmanı «Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı» mevzuunda Türkiye'deki araştırmaları kapsıyacak ingilizce periyodiğin 200-300 kadar dış abonesinin öngörülebileceğini ifadesi, bizlere birçok branşta, tarif edilen sistem bir yayın için, zamanın geldiğini gösterir. Gerçekten Alman Bitki Islahı Kürsü kitaplıklarında «Irak'ta Bitki Islahı» periyodiği- nin yanında Türklere ait ilgili bir yayını arayanın bulabilmesi artık şarttır. Milli propoganda ve internasyonal temas kaynakları hususunda bu sistem bir hamle getirecektir. 

Ümidimiz bu milli dâvada H.M. 
Estes'in çağırışına bir an evvel uymaktır. 
«Bilgi, her çeşit bilgi, bugün saniyelerle, saniyelerin milyonda biri, hatta milyarda biri kadar hızlı artıyor. Bu akımı durduramayız. Bu nedenle, en iyisi bu bilgi akımını kontrol etmeyi öğrenelim.... Zaten geç bile kaldık.». | 


Londra”da doktorasını yapmakta bulunan meslektaşımız ve arkadaşımız Selim KAPUR'U görmeye giderken feci uçak kazasında aramız- 


dan ayrılmış bulunan meslektaşımız Filiz KAPUR ve küçük yavrusu BAŞA K”ın acısını paylaşır, Selim KAPUR”a yakınlarına ve arkadaşlarına Başsalığı dileriz. 
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Bir Radyo Konuşması 


Bu sömürü politikasına bilmeden alet olanlar günahkâr, bu politikayı bilerek sürdürenler ise HALK DÜŞ-MANI sayılırlar. 


TARİH: 9.3.1974 
KONU : KÖY-KENT 


KONUŞAN : MUSTAFA OK 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı 


` Buna Köy-Kent ya da Köy-Kentleşmede diyebiliriz. Bunu kırsal alana bir hizmet olarak düşünüyorum. 
Bu konuyu Bakanlığım ünitelerinden Toprak İskân Genel Müdürlüğü ele alacak. Bu iş için en önce model sorunu karşımıza çıkacak. Saptanacak modeller bölgesel olup, bununla ilgili oturumlar, konferanslar, tartışmalar düzenlenecek. Ve asıl halkın da görüşü alınacak. 


Köy - Kentleşme statik yerlesim birimi olarak düşünülmemelidir. Yani 7-8 köyün bir araya geltirdiği bir topluluk değil daha merkezi bir topluluk yaratıp, illerle organik ilişkilerini daha sıkılaştırıp, ekonomik bir potansiyel yaratacağız. Köy-Kentleri kendi kendini besler, kendi kendine yeter hale getireceğiz. 


Köy-Kentleşme hareketini Devlet verecek, Sosyal ve ekonomik üniteleri Bakanlığım oluşturacak. 
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M. OK 


İlk yerin seçimi ve ilk seçilen modelin başarılı olması, halkın güvenini toplayan unsur olacak. 


Dışarda bulunan işçilerimizin de bu harekete katılmalarını sağlayacağız. 

Bugün 35.600 Muhtarlık Mevcut olup, yaklaşık olarak Devlet Plânlama Teşkilâtının tesbitlerine göre 63 
bin, Toprak İskânın tesbitlerine göre 70 bin, İçişleri Bakanlığının tesbitlerine göre de 72 bin yerleşim birimi var. Bu da bizim Anadolu”yu bilmediğimizin ve Anadolu'ya bugüne dek yabancı kaldığımızın bir örneğini vermektedir. 


Köy-Kentler : Köyden şehirlere akım özlemini durduracaktır. Çünkü tüm bu özlemleri, ekonomik-sosyal ve kültürel faaliyetlerle üzerinde toplayacaktır, Köy-Kent. 


Köy-Kentleşme bir Hükümet Programı işidir. Çünkü ayrı ayrı ünitelerin işbirliği ile oluşacaktır. 
Bu harekete, demokratik bir halk hareketi vermiş olacağız. 


Köy-Kentleşme hareketi tek ba: şına düşünülmemaelidir. Bunun içinde, 

a) Kooperatifleşme 

b) Halk sektörü ve hareketi 

c) Toprak ve Tarım Reformu hareketi de yer alıp, bu hareketlerle de bütünleştirerek gerçekleştirilecektir. 

Вы 
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Köy - Kentler 


BASIN'DAN Dr. Yakut IRMAK 
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Son koalisyon hükümetinin yayınladığı programda, köy kalkınmasının gerçekleştirilmesi yolunda öngörülen yeniliklerden biri olarak köy-kent uygulamasına yer verildiği bilin:nektedir. Gerçi bu uygulamanın, gerek kaynaklandığı CHP seçim bildirgesinde, gerekse hükümet programında ayrıntılı bir açıklaması yapılmış değildir. Ancak adı geçen programda özetle belirtildiğine göre «Köylerimiz çevresinde yeni iş ve kazanç imkânlarının açılması, çağdaş uygarlık nimet: lerinin, yeterli sağlık ve eğitin kurumları ve her türlü kamu hizmetlerinin buralara ulaşması, nüfusun büvük merkezlerde aşırı şekilde yoğunlaşmasının önlenmesi amaçlarına uygun olarak demokratik bir anlayış içerisinde köy-kentlerin kurulması yoluna gidilecektir.ə 

Anlaşılacağı gibi, bu yeni plânlama tasarısı, biri dolaysız, öteki dolaylı olmak üzere iki temel amaca yönelmiş bulnmaktadır. Köy-kentler, herşeyden önce kırsal toplulukların iş ve hizmet talebini karşılarıak, ikinci olarak da onları her bakımdan kent merkezlerine bağlı olmaktan kurtararak az çok bağımsız ara veya tampon birimler içinde örgütlemek üzere kurulmaktadır. Burada, çok yönlü olan bu tasarının, güttüğü dolaysız amaçlardan biri ve en önemlisi üzerinde durularak genel değerlendirilmesi yapılacaktır.. Bu da köy-kentlerin kır kesimine bir hizmet göt'irme aracı olarak anlaşılmasıdır. 


AYKIRI YERLEŞME : 

Kırsal toplulukların içinde bulunduğu ve karşılanması için büyük yatırım ve geniş kapsamlı program gerektiren hizmet ihtiyaçları, giderek ağ'rlaşan nüfus baskısı bir yana, bü 


seferler ve «salgun»lar ve topluluklararası çatışmalar v.b. sağlıksız bir yerleşme düzeni yaratmıştır. Bu düzende, Kırsal yerleşmeler ana yolları, elverişli konumları, düzlükleri ve uygun engebelikleri bırakarak kuruluş yeri olarak ula- 


toplulukların dış ve iç fiziksel yerleşme özelliklerinin Ürünüdür. Bunlardan dış yerleşme koşulları, yerleşmelerin elverişsiz doğal konumlarına bağlı olarak belirmiştir. Gerçekten, ülkemizin uzun yerleşme tarihi boyunca Kir kesiminde, çeşitli etmenlerin sonucu olarak günümüz gereksinmeleriyle bağdaşmayan bir yerleşme modeli gelişmiştir. Anadolu'da 17. yüzyılda Celali ayaklanmalariyle birlikte geleneksel köy topluluklarının dağılmasına yolaçan «büyük kaçgun? olayından başlayarak günlü.dize kadar sürekli savaşlar, “ozgunlar, kargaşalık ve düzensizlikler, 


зип ağı dışında, merkezlerden uzak, korunaklı, barınaklı kesimleri, orman içlerini, vadi tahanlarını, dağlık ve yamaçlık yerleri seçmişlerdir. 
Bu durum, toplulukların doğaya serpiştirilmiş küçük birimler halinde dış çevreden soyutlanmasına olduğu kadar, fiziksel büyüme olanağından da yoksun kalmasına yolaçmıştır. Böylelikle söz konusu toplulukların nüfus artışiyle genişlemeleri, gittikçe parçalanmaları ve başka elverişsiz yerleşmeler yaratmaları biçiminde belirmiştir. Bu nedenlere bir de, yakın çağlarda 


toprağa yerleşen veya yerleşmeye zorlanan gö- 


çebelerin, toprak kaynaklarının kısıtlı уе mülkiyet dağılımının dengesiz olmasından ötürü yine doğayı zorlamaları eklenecek olursa, elverişsiz yerleşme sürecinin kaynağına inilmiş olur. Bu süreç, başka nedenlerle birlikte, günümüz Türk!- y&'sine, aralarında hiçbir bütünleşme bulunmayan ve büyük bir çoğunluğu ekonomik sistemden kopuk ve hizmet olanaklarından yoksun olan 74 bin kadar yerleşme bırakmıştır. Zaten çok sınırlı olan kamu yatırımlariyle, bu yerleşmelerin her birine hizmet götürmenin güçlüğü bir yana, bunun rasyonel bir yol olmadığı da açıktır, 

' Ancak Türkiye'de kamu hizmetleri alanındaki büyük talebin biricik kaynağı, yerleşmelerin. sayıca çokluğu ve bu yüzden herbirine hizmet sunma olanağının bulunmayışı değildir. Bunun .yanısıra, yerleşmele.in iç fiziksel koşulları» nın ürünü olan bir başka özelliğin de bu alanda önemli bir rol oynadığına şüphe yoktur. Adı geçen özellik, yerleşmelerin dağınıklığıdır. 


dan da çoğunluk — iç fiziksel yapılariyle — ge- 


niş bir alan üzerinde serpiştirilmiş olmaları зо-. 
nucu «dağınık» olarak biçimlenmişlerdir. Yerleş- . 
melerin birbirinden uzak ve merkezi bir bütüm- `- 


lükten yoksun birimlerden oluşmasına yolaçan 

nedenler başlıca üç grupta toplanabilir: Bunlardan birincisi, elverişsiz doğal veya fiziksel konumdur. Genellikle toplulukların küçük 


ve soyutlanmış birimler: halinde blubirinden ay- 


rılmasına, yol açan ormanlık, kayalik vb. gibi dogal ortamlar, aynı zamanda yarattıkları kesintili fiziksel koşullarla, yerleşmelerin toplü bir 


bütün: olarak biğimlenmesine enge? olmaktadır. _.. 


Ancak sistem dışı bir etmen olarak elverişsiz konumdan başka dağınık yerleşmelerin temelin- de yatan bir ikinci neden de, kırsal toplulukiardaki çeşitli etkinlik merkezlerinin örgütlenme biçimidir.: Adı geçen ` «merkezi lerse, günlük ya şama eylemlerinin geçtiği «konutlar», ekonomik uğraşı alanı olan «işletmeler» ile sosyal ve alt yapı kolaylıkları sunan «hizmet merkezleri» dir, 

İşte herhangi bir topluluğun aldığı fiziksel biçim, bu -etkinlik merkezlerinin birbirine olan uzaklığına göre değişir. Örneğin yaygın tarıma (tah! üretimine) dayanan küçük işletmeciliğin egemen olduğu bir kırsal toplulukta, üretimin yakından bir ilgi ve sürekli bir denetime thtiyaç göstermeyişi vb. nedeniyle konutlar, işletmelerden.uzakta ama hizmet merkezlerine yakın, yani belli bir merkez çevresinde toplu bir halde yerleşmiştir. Bu durumda, konutların tek bir 


hizmet merkezinden en etkin bir biçimde yarar-: 


lanmaları olanaklıdır. Söz konusu model, bir «toplu» yerleşmenin ifadesidir. Buna karşılık, tarımsal üretimin gündelik ve sürekli bir gözetim gerektirdiği yoğun küçük işletmecilik, baş- 


ka bir deyimle bahçe tarımı (meyvecilik, sebze-. 


cilik v.b.), konutların, işletmelerin ortasında birbirinden ayrı ve bağımsız birimler halinde 


Ülke- ` mizde kırsal yerleşmeler, bir yandan küçük bi- ›. 
rimler hatinde birbirinden ayrılmışken, bir yan-`i: 


dağılmasına yolaçmıştır. „Bu da, „hizmetlerin, en verimli bir biçimde sunulacağı merkezi bir. 
konumdan yoksun. kaldığı «dağınık. yerleşme: nin temel niteliğidir. “Adı geçen iki moğelderi" başka bir de arada bir yer tutan «seyrek» yer». 
leşme tipine raslanmaktadır. 

Doğal etmenlerin zorlanması ve, ekonomiky etkinliklerin örgütlenmesi dışında, köy toplu- . 
luklarının dağınık bir özellik tağimasını yaratan bir üçüncü neden daha vardır ki bu da sosyal etmendir. Başta miras sisteminin sonucu olarak işletmelerin genellikle tek parçalık bir bütün olmayıp aralarında uzun mesafeler bulunan bir çök parçaya bölünmesi olmak üzere, çeşitli sosyal ötmenlörin bu alanda bir rol oynadıgına şüüphe: yoktur Örneğin, etnik veya dinsel farklılaşma, alle.anlaşmazlıkları, kan davaları ve çeşitli geleneksel değer ve kültür öğelerinin bir topluluğun çok parçalı veya dağınık birimler halinde biçimlehmesine yolaçtığı anlaşılmaktadır. “Kisaca özetlenecek olursa Türkiye'de kır kesiminde gideyek artan hizmet ihtiyacının başlica ;kaynağı, yerleşmelerin sayıca çokluğu yaпуга, | bunların doğal konuma ve topluluğun sosyo-ekonomik örgütlenmesine bağlı olarak be- 


УН ер dağınieliğidir. 


TOPRAK .REFORMUYLA.. 


İşte heyseyden önce, hizmetlerin yerel düzeyde merkezi bir organizasyona kavuşturulması olarak. öngörülen «köy-kent» sisteminin yerleşmelerin çok küçük birimler halinde dağılmasından doğan sorunlara çözüm yolu getirmek nmacı taşıdığı . anlaşılmaktadır. Ancak tek ba- 


şına düşünülmesi ve başka önlemlerle desteklen- 


memesi halinde bü sistemin amacına ulaşmak yolunda. önâmli güçlüklerle karşılaşacağı şimdiden söylenebilir. © 

‚Bunun birinci nedeni, hizmetlerin çok - merkezleşmesi halinde bile, kendilerine bulundukları yerde hizmet götürülemeyecek derecede elverişsiz “Konümda, olan bir çok topluluğun va. lığı- 


“dır. Örneğin bir “orman içine sıkışmış, bir sarp 


yamaca tırmanmış ya da bir vadi İç-ne sinmiş sayısız yerleşmenin bu бегу. 
ötürü — oldukları yerde kalkınmalam,şöyledursun — köy-kentlerin. hizmet- alanı dışında kalanı” cağı açıktır. 3u bakımdan, “bir köy-kentuygulassi' masını, bir.yenidenyerleştinme (dskân) juygularit masından ayrı düşünmenin olanağı yoktun. Bi zik, ekonomik ve .sosyal , koşulların - bunalttığı: bu yerleşmeler için izlenecek.bir. yerleştinme: роғ“ ИШкагшилп. anti-demokratik ae -nitelendirilsə? 
mesi yerinde değildir. . мрдна ЖЫЛ” Ancal, bu türlü bir. Politika, və biçimde, her. yerleştirme, uygulamasının ayrılmaz bir parçası olan bir. «toprak reformu»; ile "birli? 
te işlerlik, kazanabilir. Daha yerinde Ыт “deyişler üzerinde kurulduğu toprak - kesiminde жашага" mayacak _ olan .yerleşmeler: « "sorununuun. çözün” yolu, Шкесе, onların bir. foprak reformunun wass" mulaştırma, kapsamına giren alanlara aktarılma” sıdır, Bu bakımdan, yeni toprak kaynakları ya” 


ratacak bir reform uygulamasına başvurulmadan, çağdaş bir yerleşme düzeninin sağlanması olanaklı değildir. Kısası, yerleşmelerin elverişsiz konumlarından doğan güçlüklerin giderilmesi yolunda tasarlanan köy-kentler ancak yeni bir yerleştirme poltikası ve — bu amacı da kapsamına alan — bir toprak reformuyla birlikte başarıya ulaşabilir, 

Yerleşmelerin iç fiziksel biçimlenmesi, yani dağınıklığından ötürü hizmetlerin örgütlenmesi alanında karşılaşılan güçlüğe gelince, salt doğal koşulların ürünü olması halinde bunun da, yine öncelikle bir yerleştirme pol'itivasiyle çözümlenebileceği söylenebilir. Ancak, topluluğun üretim “organizasyonuna bağlı olarak dağınık bir özellik kazandığı durumlarda rasyonellik açısından, yerleşmenin fiziksel düzeninin değiştirilmesi değil, hizmetlerin elden geldiğince merkezi bir. sistem içinde planlanması söz konusudur. 

Gerek doğal koşulların son belirleyici -olmadığı, gerekse ekonomik organizasyonun gerektirmediği durumlardaysa, dağınık yerleşmelerin yarattığı güçlüklerin ana çözüm yolu köy «toplulaştırması». dır. Toplulaştırma, buradaki anlamıyle, yerleşmenin bir merkezi birlik oluşturacak biçimde yeniden düzenlenmesi olarak anla- 


———— 


şılmalıdır. “Bunun da biricik yolu, topluluğun dağılmasına yolaçan nedenlerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu iş için, her şeyden önce; dağınık yerleşmelerin temelindeki sosval etmenlerin ilki olarak işletmelerin: çok. parçalı oluşunu giderecek ve engelleyecek önlemlere başvurmak gerekir. Bu önlemlerse, toprağın bölüşülmesini önlemek üzere miras hukukunda gerekli değişikliklerin yapılması yanında, bugünkü durumu düzeltecek bir «toprak toplulaştırma» politikasının uygulanmasıdır. İşletmelerin tek parçalı olmasına elverecek bir toplulaştırmaysa, bir toprak reformu uygulamasıdır. 


Öte yandan, salt sosyal etmenlere bağlı olarak 'beliren edağınıklığın? önlenmesi için de fiziksel bir plânlamanın yeterli olmayacağı ve bunun dışında ve ötesinde söz konusu etmenlerin etkinliğini azaltacak ya da giderecek bir sosyal politlkanın izlenmesine ihtiyaç olduğu açıktır. 
Bu bakımdan, yeni “ükümet proğramında öngörülen köy-kent sisteminin, bununla bağdaşacak bir toprak reformuyla birlikte ele alınmaması ve bir sosyal plânlamaya dayanmaması halinde dolaysız amaçlarını gerçekleştirmede ciddi engellerle karşılaşacağından şüphe edilmemelidir. 


—— DOKTOR: Bo gidişle fəzlə yaşayacağa 


Е benzemiyor.. 


Haşhaşl 


BASIN”DAN 
21.2.1974 Cumhuriyet 


Haşhaş, Anadohu”nun binlerce yıllık ürünüdür, Sapı hayvana yemdir, küçük tohumlarıyla kuş beslenir, yağı yemekte kullanılır, nadas dönominde tarlaya haşhaş eksen toprak dinlenir. 
Anadolu insaninin üç bin yıldan beri haşhaş ürettiği söyleniyor. Би uzun süreçte dünyanın en güzel bitkilerinden bir tür oluşmuştur. 


Eskiden Anadolu'nun 43 ilinde haşhaş eki: Hrdi. Sonradan haşhaş ekimi sınırlandı; devletin denetimine alındı. Çünkü bu güzel bitkiden aynı zamanda afyon çıkar. Afyondan hekimlikte kullanılan nice ilâç üretilir. Bunların tümü insanlık yararınadır; bir de insanlık zararına eroin üretilebilir afyondan... 


Eroin belâlı bir uyuşturucudur. 


Demek ki haşhaşta hem hayat, hem ölüm var, Dünyada пісе bitki, nice ürün, nice işlem- de böyle ikilem bulunur. Atom denemeleri bir yanda bilime hizmet ed”rken bir yanda doğayı insanların yaşamasına aykırı bir niteliğr çevirir, Uygarlık, kentleşme; bir yandan insan yaşamına yeni aşamalar katanken bir yandan insan sağlığına zararlı koşulları beraberinde taşır. Silâh üretiminin acaba ne yararı vardır insanlığa? 
Batı ülkelerinin silâh tüccarları mazlum halkların birbirini kırması için her yıl sayısız silâh sürerler piyasaya. Silâh kaçakçılığı bir örümcek gibi sarmıştır güzel dünyamızı, ölüm tacirleridir bu işi yapanlar. 


Ama işte bu tür bir dünyada Amerika bize dönüp : 


— Anadolu, haşhaş ekimiyle insanlığa Karşı ayıp işliyor, demektedir. Afyondan üretilen eroin, yıkıcı alışkanlıklar yaratıyor. Yarım milyon Amerikan vatandaşı bu alışkanlığın pençesinde kıvranmaktadır. Yeryüzündeki eroin ticaretinin Anadolu kaynağını kurutmak gerekir, İşlemekte olduğunuz im$anlık suçuna son veriniz, haşhaş üretimini durdurunuz; ben size buna karşılik Dolar vereyim. 


Acaba doğru mudur Amerika'nın söylediği? 


Bir Tanzimat kafası vardır bizde, Batı karşısında aşağılık duygularının kaynağıdır. Bu ölçüye göre, Batı ne derse doğru der, ne eylerse güzel eyler. Nitekim evrenin kirletilmesinde ve 


12 


İlhan SELÇUK 


doğaya zararlı işlemler yapılmasında önde giden Amerika'nın savı doğru sayılmış: і 


— Haşhaş ekiminden vazgeçmek gerek... 
denmiştir. 


Oysa işin özünden sözüne dek haşhaş üreti- “ minin insanlık adına ayıp ve kötü birşey olma- ' dığını rahatlıkla savunabiliniz. Çünkü Türkiye, afyon treten ülkeler arasında altinci sıradadır; ` ema Türkiye'de eroin iptilâsı yoktur. Haşhaş ' üreten Türk köylüsü uzaktır böyle işlerden... Nitokim haşhaş Üretim! nedeniyle suçlanan bir Afganh yönetici iddialara karşı : ğ 


— Eroin Iptilâsı ltikstür, diye cevap vermiş- ` tir. Bizim sorunumuz ise açlıktır. Uyuşturucu madde sorunu bizi ilgilendirmiyor. Açlıkla savaşan Afganlı için uyuşturucu madde bir problem değil. Bununla uğraşmak o şikâyetçi ülkelere düşer, 


Amerikan Dışişleri Bakanlığının bir raporunda dünya kaçak afyon. miktarının 1200 tonu bulduğu saptanmaktadır. Birleşik Devletlerde yılık eroin tüketimi 60 tondur. Gene aynı rapor- da yazılı olduğuna göre Türkiye'den kaçak olarak çıkamlan afyondan üretilen eroin 4 veya 5 
tondur, Bu da Amerikan vatandaşının eroin alışkanlığına Türkiye'nin sebep ve kaynak olmadığını göstermektedir, 


Amerikalı bizi haşhaş ekimiyle suçladığı zaman biz de diyebiliriz ki: 


— Dostum! mazlum ülkelerin yeraltı kaynakların haksız yere sömürüp vereksiz bir üksün saltanatını yaşıyorsun. Dünya açlıktan Кїгїhrken tahıl üretimini kasten artırmıyor, buğday fiyatlarını işine geldiği gibi ayarlıyorsun. Amevikan halkının bir bölümü lüks içinde ne yapacağını şaşırıp kendine olağanlistü eğlenceler: arıyor, bu arada LSD'den eroine dek sayısız dogal ve sentetik uyuşturucu kullanıyor. Sen bu haldeyden yoksul Türk köylüsünü nasıl suçlarsın? 


Ne var k" böyle demez, diyemez bizim çıkarcılar; ve suçlanmayı boynu eğik benimseyip Türk köylüsünü sefalete mahküm ederler. İşte bunun içindir ki yeni Hükümet, haşhaş konusunu ulusal çıkarlarımıza göre yeniden ele almakta yerden göğe dek haklıdır. 


FOTOĞRAFLARLA 
ANADOLU 


Fikret OTYAM 


Kadına, hayatta ča, sanat'a da saygın olmayanları алаг. 


YARINDA YALNIZ KALMAK 


Doğdun yaşamaksa bu yaşadın da Mutluluğu çamaşırda bulaşıkta sandın Ne açtı çiçeğin ne süslendi doğan Baharı yazı görmeden kışâ vardın 


Seni de doğururken düşünmüştü anan ! 
Yaşamak denen mutluluğu tatsın diye Kimbilir, uzaktakileri doğururken 

Sen de böyle düşünmüşsündür ya... 


Akın BİRDAL 


Kadın var; eli hamur ayağı tezek yoğuran Elbette ana değil her çocuk doğu:an Ağlama, içlenme ana 

Hayat, hem tatlı hem acı da 

Ama, bir gün anacaktır sizi, sizde 


insanlaşan 


Bir ana gördüm dün burda 

Bir ona baktım bir de sana 

Utanç duydum... 

Ve ardından başladım 

Seni böyle bırakanada bıraktırana da... 


Sanayi Kuruluşlarımızın Verimlil 


Artırma İmkânları 


Bir konferanstan izlenimler : 


Endüstri açısından verimlilik, elde edilen sonuçların, kullanılan kaynaklara ya da girdilere göre oranıdır diyebiliriz. 

Her sanayi, doğal olarak etkin, uzun ömürlü ve kârlı olmak zorunluğundadır. 
Çünkü, varlığını sürdürerek gelişebilmesi buna bağlıdır. Başarı için gerekli ölan etkinliğin nedeninde: amaçların ve kaynakların doğru seçimi, planlanması ve çevre ile olan ilişkilerin olumlu yönden sürekliliği gizlenmektedir. Sanayi kuruluşları için sırası ile plânlama, örgütlenme, yürütme ve denetim asla ihmâl olunamazlar. Sanayi işletmeciliğinin dört ana unsuru: 1 — Varsayımlı olarak planlanan kaynaklar, 2 — Kullanılan kaynaklar, 
3 — Arzulanan sonuçlar, 4 — Fiili sonuçlardır. 


Sermayesini risk altına sokan müteşebbis, fabrikasını yaşatabilmek için kâr sağlamayı öngörmektedir. Çağımızda daha da dinamik bir hale gelmiş olan sanayiin kader çizgisi, büyümek ya da yok olmak yönlerine eylemlidir. Bilimsel araştırıcılara göre: «sağlanabilen senevi kârın büyükçe bir kısmı, fabrikayı modernleştirmek ve genişletmek için kullanılmalıdır. Dışarıdan sağlanan kredilerle kurulan fiziksel yapılar, ekonomi açısından eleştirildiklerinde fazla cazip sayılmamaktadırlar. Eskiden sadece kâr amacına yönelik olarak kurulan endüstri için çağımızda bu gün artik : kâr + işletmenin büyütülmesi + çalışanların tatmini ve gelişmeye katkı gibi unsurlarda yer alıp önem kazanmışlardır. Ayrıca, işletmenin tam kapasite ile çalışması da elzemdir. 
Yukarıda sayılan faktörlerin öncelik sıralarını ve iştirak paylarını : uyanık tutumlu, plânlı, ileriyi görebilen keskin zekâlı yöneticiler saptayabilmektedirler.» 
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Türkiye de “ul. skis leyen başlıca faktörleri: a). Olar aklar; ve stratejiler, b) Kaynaklar, с) Çevre, _ d) Değişiklikler, olmak üzere Şö balın 
altında toplamak mümkündür! © 1 

a) Bilindiği gibi her hangi biz рай, yöneten kural, arz ve talep unsurlaridir. | Я 


zaman için mevcuttur. Stratejide . .. 0; гў ulaşmak için: satışların, satın а мп, , 
üretimin, dizaynın, insangücünün ve. 57 
rımlarm güvenilir olması ve ayni zaman- - da ösnek bir şekilde planlanması ; ya 

olmaktadır. k 

b) Endüstrinin kaynaklarını : iris: m 

malzeme, makina, para, yöntemler ve | şə letmecilik teşkil etmektedir. Bunlardan, 2. 
ilk dördünün rolü açık olarak kabul edil» : 


diği halde bunların yanımda yer alan son.” 
iki kaynağın - yöntemlerin ve işletmeciligin - üzerinde ciddi olarak. durmayan: si- · $ $ паї işletmelerin genellikle iş hay əə | başarısız kaldıkları görül b. 

с) Çevre : mevcut koşüllara 3 ve işlet- ї тепіп aldığı tavıra göre olumlu ya da , olumsuz etkiler yapmaktadır. 

d) Değişiklikleri önemsemeyen demo- de kuruluşların geri kaldıkları ve böylece yıkıldıkları, görülmektedir. Yeni yöntemlerin, yeni ürünlerin ve yeni malzemenin eskilerin yerine ikamesi, maliyet ve yar R rarlılık nedeni ile olmaları halinde gerek-.:. 
lidir. Ancak bu halin, dizaynı etkilediği.. 
de unutulmamalıdır. Değişiklik; yeni ka- 1 
nuni mevzuat, işçi ve çalışma koşulları, vergiler ve sözleşmeler gibi nedenlerle а çevre tarafından da etkilenmektedir. . Y 

Bir ülkede teknolojinin yaygın hale gelmesi, endüstriyel verimliliği artırmak» tadır. Buna bağlı olarak Ülkemizin tekno- 


loji açığı tamamlandıkça, 55 verimlilik te artmaktadın. : 

Ülkelere teknoloji dindi bakıldığında onları: tam gelişmiş, gelişmiş ve az gelişmiş diye gruplandınmak mümkündür. 
Bu üç grubun kendine özgü teknik, sosyal ve ekonomik koşulları nedeni ile az gelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelerden, gelişmiş ülkelerin ise tam gelişmiş olanlarından teknoloji transferi yapmaları deneysel uygulamalara göre daha isabetli olmaktadır. 
Bunların nedenini, uyum ve işbirliği konuları teşkil etmektedir diyebiliriz. 

Ortak girişime olanak olmadığı veya 


istenilmediği, ithal etme yerine imal &t-. 


menin ekonomik açıdan daha olanaklı ve kârlı olduğu durumlarda, tüketim malla- 


rından çok, sermaye malları ve ara mal-К! üretimi için fabrikalar kurulmalı ve _ 


lr bie aç e Güral 

© “Türkiye endüstrisini bir kaç- devin elinde . yoğunlaştırmamalı ve onları asla denetimsiz bırakmamalıdır. Şu da var ki küçük girişimlerin, büyük birimler altında, birleşmeleri teşvik edilmelidir. Halka açık sermaye teşekküllerinin çoğalmakta olduğunu: görmek: buna örnek sayılabilir. 
Extrem “ kuruluşlar yerine optimal ölçü, bizim için daha uygundur. Ayrıca, ülkemiz-sanayii kendi yerli pazarını iyice tanımalı уе tüketiciye, kendi özel koşullarını empoze etmek * yerine bu halin islahı için: müşteriye: hizmet etmek alışkanlığına dönük bir özellik kazanmalıdır. Ve þu- 


BAŞSALIĞI 


.Mesleğimizin yetiştirdiği Milli Voleybolcu Burhan YALÇIN’! kaybettik. Ailesinin ve dostlarının acısını paylaşır, Başsalığı dileriz. 


na ilâveten her endüstri, daha büyük çapta ihracat olanakları bâkımındân kendi sini gelecek yillar için hazırlamalıdır. 


ğ Türkiye, AET ile ilişkili olan ekonomik entegrasyon için daha yüksek bir serbest piyasa girişimine ve plânlı ekonomi uygulama zorunluğuna yaklaşmakta olmanın yanında ayrıca, endüstriyel bir büyüme ve şehirleşme döneminde de 'bulunmaktadır. Bilindiği üzere Ortak Pazar Ülkelerinde Devlet, plânlama rolü konu» sunda ayrıntılı olmaktan kaçınmakta ve ; yol gösterici olarak kalmaktadır. Bizde * de Devletin, ekonomik plânlamada yöneticilik rolü her zaman devam etmeli fakat, ayrmtılı uygulamaya ve denetime katil- ” ma payı daha az oranda olmalıdır.” | - — Bilimsel verilere göre, işgücü verim- 


Oliliğindeki artışın % 901 kişisel başarıya 


dayanmakta, % 10 u ise malzeme, organi- 


‚ zasyon ve yöntemlere bağlı bulunmakta- 


dır. Bu nedenle Yurdumuz da sanayide çalışan personel için verimlilik atmosferi- nin yaratılmasına ve böylelikle birim sanayi ürünü başına düşen işgücü maliyeti- nin düşürülmesine çalışılmalıdır. İşin 


“özendirici olması ve yapılan işteki amaç 


kavramları, o işte çalışanlara iyice anla- 


: ув. 2o y “tılmaksızın çalışanların başarılı olmaları Si ve mali gibi hal- 


ve böylece verimlilikleri beklenemez. Buna: örgütün yapısı, yöneticinin niteliği, işten memmun olma, eleman seçimi ve yetiştirilmesi gibi faktörler etki yapmaktadırlar. Çalışanlar, yaratılışın verdiği bir tecessüs nedeni ile: yaptıkları işlerin ustaları, mühendisleri ve genel müdürleri tarafından takip edilip beğenildiğini, zaman zaman da olsa bilmek ihtiyacını duyarlar. 


Her geçen yıl Dünya nüfusu biraz daha arttıkça, yeni ürünler ve pazarlar ortaya çıkmakta, doğal kaynaklar azalmakta, buna karşıt olarak ta daha verimli işletmecilik kurallarının uygulanması zorunluğu doğmaktadır. 


ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ 


Asağıdaki resimler, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. nin Ankara Makina Fab- 


rikasında yapılmakta, olan ürünlerden sadece ikisine aittir. 


20 инче m. məyin 
“—— Tab mır a — 


Bir işletmede kâr, yatırımlar, £ cdhdam ve bunun gibi konular saptanıldıktan sonra gözlemler şu sırayı izlemelidir: 


1 — Mevcut durumun detaylı olarak 
saptanması, 

2 — Gelecek için dönemlere göre 
plân hazırlanması, 

3 — İleride dönemlere göre elde olunacak sonuçların ilk tahmini, 

4 — Uygulamada dönemlere göre elde olunan sonuçların ilk tahminler ile karşılaştırılması, 


5 — Amaca ulaşılması için yeni uygulama yöntemlerine dönül- 
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Her işletme gerek kendi ürünleri ve gerekse rakip ürünleri için zaman zaman -ürün X rekabet - analizi yapmalıdır. Pazarlama, dizayn, üretim ve kalite yönlerinden yapılması gereken bu analiz için işletmedeki istasyonlarda çalışan ekiplerdeki emekçilerin görüş ve değerlendirme» leri de alınmalıdır. Nihai karar için özet olarak denilebilir ki: «Yetkin olmayan bir zamanın harcanmasına tercih olunmalıdır. Kısacası, sür'atli karar vermek çok önemlidir.» Bunda baş sorumlunun karar alma cesareti ve kişiliği büyük rol oynar. 

Yerli sanayiimizi sırası ile: yönetici, tekholoji, sermaye, çövre ve kalite sorunları etkilemektedirler. 


Bu dörtlüğü adını anınsamadığımız bir ozanımız yazmıştı. Sanatçının istediği de bu deyilmi zaten... 
Kendinden bir şeyler verebilmek, acısından, umudundan, mutluluğundan... Ve yaratmak istediği dünyayı başkalarına da göstermek ve kendi gözlüklerini onlara da takmak. 


İşte ozanımızın gördüğü ve göstemek istediği: 

Güneşte ekin biçerken 

Terin saplara dökülürken 

Ağanın oğlunu barda gördüm 

Ekin paralarını yerken. 


B... 
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ÇİFTÇİMİZİN SESİ - I 


Özgür ve Demokratik Bir Ortamda Halkımız Kendi Sorunlarını Kendisi Çözebilecektir 


1 — 1163 S.lı Kooperatifler Kanuu: (Ortaklarının belirli ekonomik menfaatlarını özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarına karşılık dayanışma ve kefalet yoluyla sağlamak üzere gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan teşekküllerdir) de- 
2 — Uluslararası Çalışma Örgütü 

(ILO) nün 1970 de Singapur”daki toplantısında: (Aracı ve tekelci sınıflarca istismar olunan toplumun ortak çıkarlarının korunması ile ekonomik ve sosyal haklarmı sağlamak ve halkın kendi kendine yardımlaşma bilincine erişmesi için kurulan teşekküllerdir), deniliyor. 

Yukarıdaki tanımlamalar açısından bakılırsa : Önerilerimiz : 

1 — Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve teknik açıdan bizde Kooperatifçiliğin uygulamasından önce Model Kooperatifçiliğin saptanması gereklidir, 

2 — Kanunun isimlendirdiği kuruluşlarla devletin bu konuda Eğitime önem vermesi, 

3 — Üretim alanları ile hedeflerinin tesbiti, 


4 — Tesbit olunacak hedeflere ulaşılabil- ~~- 


mesi içiri teşvik tedbirlerinin araştırılması ve bu tedbirlerin alınması, 

5 — Kredi olanaklarının tesbiti, kredi, 
hibe vesair yardım çarelerinin, öncelik derecelerine göre tevzii, 

6 — Üretimlerin değerlendirilmesi, bunun için pazarlama olanaklarının ve gerek bölgesel gerekse genel olarak tüketim ihtiyaçlarının tesbiti ile buna göre ham madde, yarı mamul, mamul maddeler olarak üretimin sağlanmasının koordine edilmesi, 

7 — Depolama, ambalaj, soğukhava depoları ile genel ve özel vasıflı nakliye araçlarının ciddi etüdler sonun- 

' da temini ile organizasyonunun sağlanması, 


8 — Pazarlama ve Pazarlama olanaklarının araştırılması ve üretimle ciddi bir işbirliğinin oluşturulması gerekmektedir. 


Kuruluş ve Örgütlenme : 


1 — İştigal konularına göre Tip kooperatiflerine kuruluş kolaylıklarının getirilmesi, 

2 — Üst kuruluşların teşkilinde 7 yerine 
birden fazla aynı iş kolundaki Kooperatifin Birlik kurmasına olanak verilmesi, Keza, Merkez birlikleri ile Milli Kooperatifler Birliğinin teşkilinde ikolaylıkların sağlanması, 

3 — Kooperatiflerde Pay sınırının artırılması veya bu sınırın kooperatif genel kurulunca saptanmasının kabulü, 

4 — Vergilendirme, Kooperatife sağlanacak menfaatlara uygun sorumluluk getirilmesi, Kontrolun temini, 

5 — Başka sektörlere kaydırılacak ortaklar için eğitim olanaklarının sağlanması, : 

6 — Gerek Birlikler, gerekse Merkez 
Birliklerinin özellikle aynı iş kollarındaki kooperatiflerden oluşmasınm temini, І 

7 — Milli Kooperatifler Birliğine girmeyi 
ya mecburi yapmak veya girişte yeni bazı haklar tanımak suretiyle teşvik etmek, ayrıca Milli Kooperatifler Birliğince Denetim olanağının sağlanması, 

8 — Banka kurma olanağının sağlanması, Sosyal Güvenliğin sağlanması, Milli Kooperatifler Birliğinin oluşturacağı Sigortalılık konusunda lin; kân vermek, 

9 — Bölgesel ve genel olarak üretim, tüketim ve diğer konularda Sınai yar tırım ile MARKETİNG Pazarlama olanaklarının ihtiyaç bölgelerine gö re dağıtımı, Koordinasyonu. 
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Tarımcılar 


o Köylüyü kooperatifçiyi ve memleketin yapıcı bilgisi ve tekniğine sahip olan Yük. Ziraat Mühendislerini bir araya getirme fırsatını bizlere veren Türk Ziraat Yüksek Mühendisler Birliğine teşekkür etmeyi bir borç bilir hepinizi hürmetle selâmlarım. Toplantınıza başarı ve neşe dileyerek sözlerime başlıyorum. 


Değerli mühendisler bu memleketin kalkınması sizlerin köylüye ışık tutması ve el uzatarak yakinen ilişkiler kurması ile Türk tarımı kuvet ve vucud bulacakйш. 1 — Köy kooperatifciliği desteklenmelidir. 2 — Krediler Kırtasiye merasimi ile değil kolay yönlerden tez ve kısa zamanda verilmelidir. 3 — Teşvikcilik yönünden dış ülkeye işçi sevki iş bulma ku-Tumundan değil çoğunun kooperatif ortaklarından gönderilmesi faydalıdır, kanısındayım. 4 — Kalkınma köyden başlamalı, memleketin yüzde sekseni köylüdür. 

luk kalkınmadıkea o memleket kalkınmış sayılmaz. 5 — Devlet dairelerinde çalışan memur kardeşlerimizi bu köylü bu: gerici bu ilerici diye ayrıntılı fikirler- 


— MONTAJ 


— İTHALAT - İHRACAT 


ADRES/ADRESS : 
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„шч 
Уччул 


Mühendislik Müşavirlik Etüd ve Araştırma 


— FİZİBİLİTE RAPORLARI 
— ZİRAİ VE SANAYİ YATIRIM PROJELERİ 


— MÜMESSİLLİK (Her nevi fabrika makinaları ve Ford Financial Trust Limited mümessiliği) 


Konularında senelerdir büyük tecrübeye sahip olan firmamız kooperatif, şirket ve şahıs yatırımcılarının emrindedir. 


YI-BA Çarşısı Kat: 2 
No: 504 - 522 
Ulus / ANKARA / TURKEY 


Tel.: 243767 
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Gecesinden 


DFI ER RE АВС О: PE UF EXUMIZO LSLS YOD den hüsnü niyetle herkesi eşit gören vazife ve göreve çağırırız. Tarihi kahramanlıklarla dolu şu vatan köylüden şehirinden memur ve müsdahdeminden ileri hamle beklemektedir. Ancak az zamanda çok yol alıp Batı, Doğu; yıldıza, aya giderken Motorunu aletini dışardan: alan bir ulusun hali ne olur? Şu cennet Vatanda köylere dahi fabrikalar kurarak devlet desteği ve teşviki ile sağlanmalıdır. 

İşte o zaman huzurlu köyüm, hızırlı köyüm olacaktır. Kooperatifçilik çok olan illerde de teşkilâtlandırılmalı behemahal il müdürlükleri kurulmalıdır. İşbaşına gelen hükümet ne olursa olsun köylüyü unutmamalı. Zira köylüde zamanı gelince kendini unutanları unutacaktır. İşte burada Köylü Kooperatifçi ile elele başbaşa gecesinde bizleri bir araya, getiren Türk Ziraat Yüksek Mühendisler Birliğine teşekkürleri bir borç bilir hepinizi hürmet ve sevgi ile selâmlarım. 

Mahmut ŞAHİNBAŞ 


Çorum Merkez İnalözü Köy 
Kalkınma Kooperatifi Başkanı 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Müessesesi : 


Engineering, Consultig and Researeh Office 
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BİB: ANİ üz üni аә 


T.C. Ziraat Bankası Teftiş Kurulun- da bulunduğum altı yıl içinde yurt sorunlarının, çözümüne ışık tutabilecek çeşitli olaylara tanık olmuş, ekonomik ve sosyal açıdan az gelişmiş bir toplumun bütün özelliklerini yansıtan bu olaylar karşısında uzun uzun düşünmüştüm. Bu sorunları çözmek gerçekten çok mu zordu? Ya da belli bir zamanın geçmesine mi bağlı kalacaktı. Kesin bir karara varamıyordum 

Bu yaz turnesi de diğer yıllarda olduğu gibi bakımsız ve çorak Anadolu'nun insanları arasında geçiyordu. Bütün mahrumiyetlere ragmen yine de çok memnundum. Anadolu insanının neden bu durumdan kurtulamadığını kanıtlayan olayları izlemek fırsatı buluyordum. Programın sonunda bulunan küçük bir Karadeniz kasabasının müdürü hakkında belirli aralıklarla tam on adet ihbar mektubu gelmişti. İhbarları yapan hep aynı şahıstı. İlk ihbar mektubunu Genel Müdürlüğe verdigi, bir müddet bekledikten sonra yeni bir ihbar mektubunu Ticaret Bakanlığına, daha sonra Başbakanlığa, sırasiyle Cumhurbaşkanlığına vc T.B.M.M. Dilekçe Ko: misyonuna da. gönderdiği anlaşılıyordu. 
Bütün ihbar mektupları ard arda Genel Müdürlükten bana gönderilmişti. — İhbarcı kişinin şikâyetlerini genellikle 14 
madde halinde toplamak mümkündü. Bütün şikâyet mektuplarının sonunu da Müdürün rüşvet de aldığını ve bunu hemen isbat edebileceğini belirterek bitiriyordu. 
Bu gibi ihbarların çoğunlukla asılsız çıktığını bilmiş olmama rağmen, içimde yine de belli belirsiz bir kuşku vardı. Öyle ya, adam kendinden emin olmasa bu kadar ısrarlı nasıl şikâyetlerini devam ettirebilirdi. Programın sonunu merakla bekliyordum. İleri sürülen iddiaların çoğu сё cezayı gerektirdiğine göre, acaba bu müdür ne biçim bir adamdı? 

Yağmurlu bir sonbahar akşamı Ka- 
. Sabaya vardığımda, tek tük yanan sönük lâmbalar sokakları aydınlatmağa çalışıyordu. Yollardan dolaşan birkaç kişiden birine sorarak banka binasını buldum. 


Teoman YAZGAN 
Ziraat Bankası 


Gece bekçisi derhal müdüre ve diğer yetkililere haber vermeğe gitti. 

Hakkında 14 ağır suçtan ihbarda bulunulan Banka Müdürü karşımda duruyordu. Görünüm itibariyle itimat uyandıran bir tipi vardı. Kisa boyluydu. Bu garip ve 18812 Anadolu kasabalarında geçirmiş olduğu çok uzun yılların etkilediği bir tavırla bana ürkek ve kuşkulu gözlerle bakıyordu. Buna rağmen mert ve doğru bir Anadolu çocuğu olduğunu anlamak zor degildi. Kısık ve saygılı bir sesle «Hoşgeldiniz» dedi. 

Ertesi sabah göreve başladıktan çok kısa bir zaman sonra, söz konusu muhbir adam geldi. Saygılı görünmeğe çalışıyor, kasabalarını nasıl bulduğumu soruyordu. 
Her halinden ilçenin ileri gelen bir siması olduğu belliydi. Kardeşinin milletvekili olduğunu, kasabada çeşitli iş yerlerinin bulunduğunu ifade “diyordu. Ayrıca geniş arazileri vardı. Müfettiş gelmesini aylardanberi dörtgözle beklediği her halinden belli oluyordu. İşte nihayet Müdürü yerinden aldırmağa muvaffak olacaktı. Kendinden emin bir tavırla konuşmağa gayret ederek ifade vermeğe başladı. 

Ancak sorularıma cevaplar vermeğe başladıkça, adamın gerçek niyetini anlamak güç olmuyordu. Gösterdiği deliller geçersiz, sudan ve çokcası uydurmaydı. 
Hatta bir kısmını o anda uydurmağa çalıştığını hissediyordum. İfadesini bitird'kten sonra kendisiyle biraz da özel konuşarak bilgi almak istedim. Bir kahve ısmarladım. Gözlerinde kuşkulu bir ifade vardı. Beni ikna edip etmediğini pek kestiremiyordu. Buna rağmen, soruşturma geçirdiğine göre M"dürün herhalde buradan alınacağını düşünüyor olmalıydı. 


Konuşmağa başladık. Samimi bir hava yaratarak ağzından biraz lâf almak düşüncesindeydim. Bir an için Müdürün artık buradan alınacağına inanır gibi bir duyguya kapıldığını anladım. Bunun verdiği rahatlıkla gittikçe açılarak konuşuyordu. 


«Aslında Müdürbey fena bir adam sayılmaz» dedi. «İlçemizde sevildiğini de söyleyebilirim. Ancak şu kooperatif meselesi olmasaydı...» Birden durakladım. Bu kooperatif meselesi de neydi. Devam ediyordu. «Sizin bu Müdür kooperatif açma- 
$a, pek meraklı, bir nahiyemize tarım kredi kooperatifi kurdu. Bütün kasaba esna-R. mahfolduk. Artik köylü inmiyor kredi almak için kasabaya. Banka onların ayağına. götürüyor. Bu sebeple köylülere satış yapamıyoruz, kazancımız çok düştü.» 


Karşımda, konuşan kişi aslında o derece basit ya da düzeni o derece benimse-MİŞ bir şahıs idi ki, kendi gibi birkaç mü- 

i in çıkarını toplum menfaatı ola- 

ERS görüyor veya öyle göstermek de her- 
27 bir utanma duygusuna kapılmıyoru. Dağlık bir bölge olan yörenin köylerinden, birkaç yüzlira kredi alabilmek için ce yol yürüyerek kasabaya gelen köylülerin bile ceplerindeki bir avuç parahə göz dikilmiş durumdaydı. Daha sonraaraştırmalarımla da. anlamıştım. Kasayarısına yakın kısmı bu adamin ваэса, Aynı zamanda. büyük bir tefes. Yılhk üzerinden % 120 ye varan aizlerle köylüye kredi veriyordu. Halkını Seven bir Banka Müdürünün kooperatif h ma önayak olmasını bir türlü azmedemiyordu ve ona her türlü iftirayı atmaktan da çekinmiyordu. Üstelik her sie e şikâyetinin gerçek sebebini açık- da fazla bir sakınca görmediği 

HMiyordu. Düzeni son derece kanıksa-Pi ауа. Konuşmasının bir yerinde bir ыы diyordu.. «Korkarım bu adam 

ooperatif daha açacak.. Hepten folacağız. Ne olursunuz bir an önce 

"Şu adamı buradan...» 
dr“ arada yapmış olduğum istihbadg an da anlıyordum ki, bir ay kadar önçıkarlarına dokunduğu için, kaydah evine geceyarısı dinamit attıran bir ч Şahıstı. Ya da опа çok yakın olan 

kişiydi, Kaymakam ailesini alarak ilə hemen terk zorunda: kalmıştı. Olayın 

herkes tarafından tahmin ediliyordu. 
b. Birçok yerlerde olduğu gibi, burada M müfettiş olarak müşkül durumdaydım. 

libe diye adlandırılan bu menfaat 


gurubunun arzusuna uyarak Müdürün buradan tayin edilmesini mi teklif etmeliydim. Zira hiçbir suçu olmamakla beraber ihorali son derece bozuktu. Bir dinamit de onun evine atılması her zaman mümkündü. Ancak tayini sağlanırsa bu sefer de söz konusu menfaat grubunun arzusuna uygun düşen bir iş mi yapmış olacaktım? 
Ya da başka yere tayin edilmesini yeni gelecek müdür için de mi, baskı konusu olarak kullanmaları mümkün olacaktı. 
Ancak şu gerçeği artık kesinlikle anlamıştım ki her Anadolu kasabasında değişik biçimlerde karşıma çıkan ve halk düşmanlarına karşı devlet memuru olarak çalışmak çok zordu. Çıkarlarına ters düşen memurlardan en amansız bir şekilde intikam almaları her zaman mümkün olabilirdi. Canıma bile kasdetmek imkânını aradıkları oluyord"ı. 

Çok yer dolaşmış, çok soruşturma yapmıştım. Ancak bu şahıs gibi rahatça iftirada bulunan, rüşvetten evrakta sahtekârlığa, zimmetten kaçakçılığa kadar her çeşit cezalık suçları Cumhurvbaşkanına kadar ihbarda bulunmaktan kaçınmayan bir kişiye ilk defa tesadüf ediyordum. 

Eğer birgün yurt sorunlarına ciddi şekilde eğilmek imkânı hasıl olabilirse, halkı sömürmeyi doğal bir alışkanlık haline getirmiş olan bu çıkarcı grupların varlığını birinci derecede gözönünde tutmak gerekliydi. Aksi halde herhangi bir sonuca ulaşmanın çok zor olacağını düşünüyordum. 

Kasabanın yarısını elinde tutan ve Milletvekili olan yakınları dolayısiyle de siyasi iktidarlarla da bütünleşmesi her zaman imkân dahilinde bulunan bu sorumsuz kişi, Müdürün kimlerden ve nasıl rüşvet aldığının delillerini bildirmesini istemem üzerine bana, yurt sorunlarıyla ilgilenen her aydının üzerinde uzun uzun düşünmesini gerektiren şu cevabı verivordu: 

«Bunu bana ne soruyorsun Müfettiş bey... Çok mv önemli? Şimdi kesin olarak pek hatırlamıyorum. Acaba ihbar mektubunu yazarken heyecana kapılarak rüşvet de alıyor diye mi eklemiş olacağım. Yada daha çabuk müfettiş getirmek için тї. 
faydalı olur diye düşünmüştüm pek hatırlamıyorum». 


Toplum Kalkınması Çalışmalarının Plan Kademeleri İle İlişkisi ve Milli Kalkınmaya Katkısı 


Kalkınan ve mutluluğa ulaşan bütün uluslar gibi, kalkınma çabaları içinde bulunan uluslar da ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmalarını hızlandırmak, maddi ve beşeri kaynaklarını etkili ve dengeli olarak kullanabilmek için, plânlı kalkınmayı tercih etmektedirler. 


Plânlı kalkınma, sadece toprağın varlığı, sermayenin, 'mal ve hizmetlerin birikmesi ve malzemenin yığılması ile gerçekleşemez. 


Kalkınmanın hedefi insanoğlunu mutlu kılmak ve insanoğlunun oluşturduğu küçük ve büyük toplum birimlerini refaha ulaştırmak olduğuna göre; herşeyden önce, insan varlığını ve insan kaynağını ele alıp işlemek, değerlendirmek, eğitmek ve 'aydınlatmak gerekir. 


Kalkınma plân ve programlarımızda etkili bir kalkınma yaklaşımı olarak kabul edilen toplum kalkınması yöntemi, zengin insan kaynağını en iyi şekilde işleyen, değerlendiren, örgütlendiren, bilinçlendiren ve harekete getiren bir araç olması bakımından plân kademeleri ile yakından ilişikisi vardır. 


Plânlı Kalkınma, insan tabiatına zıd düşen dış zorlamalarla gerçekleşemez. Dış zorlamalarla yapılan ve yaptırılan kalkmma hizmetleri bireyler ve insan toplulukları için yararlı olamaz. Ancak içten gelen ve içten duyulan zorlamalarla gerçekleştirilen kalkınma çabaları sürekli ve yararlı olabilirler, 


Bir katalizör rolü oynıyarak, bireylere ve toplumlara hayat vermesi, onları canlandırması, onlarda kalkınmaya yat-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Satılmş ÇAĞLAR 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Uzmanı 


kın düşünce ve davranışlar yaratarak, onları kendi kendine düşünebilen, örgütleşebilen, plân yapabilen, uygulamaya geçebilen bir düzeye ulaştırması; telkin, teşvik ve gönüllülük esaslarına dayanmak suretiyle, içten zorlamaları sağlaması bakımından da toplum kalkınması yönetminin plân kademeleri ile ilişkisi mevcuttur. 


Bugün plân kademeleri genel olarak, milli plân, bölge plânı ve köy plânı olmak üzere, üç bölümde mütalâa edilmekte ve plân kademeleri arasında boşluk bırakmıyacak şekilde ilişkilerin kurtulması gerekmektedir. Etkili bir kalkınma aracı olarak kullanılan toplum kalkınması yöneti: mi, bu ilişkilerin kurulması, desteklemesi bakımından ulusal kalkınma plân ve programlarımız içinde özellikle yer al mıştır. 


Geçim ekonomisi şartları içinde yaşayan: ve milli kalkınma programlarına uzakta kalan küçük toplum birimlerinin, pazar ekonomisine geçmelerine destek olan toplum kalkınması yöntemi, bütün plân kademeleri ile ilişki kurmakla beraber; daha ziyade, köy kademesi plânları ile ilişkilidir. 

Köy kalkınması sorunlarında, “kısa süre içinde basit ve pratik beceriler kâzandıran toplum kalkınması yöntemi, mevcut kaynakların akıllıca kullanılması için gerekli şartları hazırlamakta, kalkınmanın iki ana unsuru olan, idare ile halk arasındaki dayanışmayı arttırarak, mahalli çabaları, milli çabalara bağlamaktadır. 


İslah edilmiş örgütlerin, daha iyi ula-Şımın, daha iyi hayat şartlarının yaratılmasında önemli roller oynayan toplum kalkınması yöntemi, halk ile idare arasındaki güven duygularını geliştirmekte, 

lerini milli bünyenin dışında hisseden küçük toplum birimlerinin, milli bünyeye kaynaşmalarını sağlamaktadır. 


i Memleket sorunlarma, yeni bir yakaşımla çözüm yolu aramayı öğreten toplum kalkınması yöntemi, halk katılışları- m artırmakta; halk içinde, idarî kademeler arasında, halkla idare arasında, sosyal girişkenliği, kendi kendine yardım ve karşılıklı yardımlaşma, ilkelerini geliştirmekte ve kalkınma temposunu hızlandırmaktadır. 


yə teşebbüs ve çabalarla, ma- 
А insiyatif уе kaynakların geliştirilme-Siride önemli fonksiyonları olan ve kalkınmanın vazgeçilmez unsuru olarak kabul ə “ve demokratik ilkeleri geliştiren 

plum kalkınması yöntemi, ekonomik ve 


sosyal kalkınmayı memleketin en uç noktaları olan köysel alanlarda gerçekleştirmeyi amaç edinmektedir. 


Kamu hizmetlerinin, halk tabakalarına kadar kolayca indirilmesini sağlayan, bu hizmetlerden daha çok sayıda insanın, daha adil ölçülerde yararlanmasını prensip olarak kabul eden bu yöntem, kalkınma. faaliyetlerine halkın alınterini, parasını, potansiyel gücünü ve durgun enerjisini aktif olarak katmak suretiyle; devletin yükünü hafifletmekte, küçük yatırımları karşılıyarak, devletin büyük yatırımlar için ayıracağı finansmanın serbest bırakılmasına ve bölünüp dağıtılmamasına yardımcı olmaktadır. 


Halkın hissetmediği ihtiyaçlar, bu yöntemle duyulan ihtiyaçlar haline getirilmekte, halktan gelen ihtiyaçlara dayali olarak hazırlanan köy plânları ile öteki plân kademeleri arasındaki bağlantıların kurulması, aradaki boşlukların doldurulması ve yöntemle sağlanmaktadır. 


“ə o an İİİ a a Gaal a e 
TEK-TAR TEKNİK TARIMSAL PROJE - TAAHHÜT TİCARET 


Köy Kalkınma Kooperatifleri ve Ziraat Bankası ile ilgili tarıma dayalı sanayi projeleri ve müşavirlik bürosu : 


Gıda Sanayi Fizibilite 
İmalaAt » Araştırma 
Bahçe mimarisi Pazarlama Hayvancılık Taahhüt 


Yatırım Projeleri 


Genel Tavukçuluk A.Ş. (Ток+ Altın Tavuk İşletmeleri) günlük broiler (etlik) ve damızlık civcivleri Ankara Bölgesi Başbayiliği. 
İlgilerinizi bekleriz. 


Ferhat YILMAZ - Burhan GÜRCAN Ziraat Yüksek Mühendisleri 


Adres : Sakarya Cad. Ertuğ İş Hanı 17/46 — Yenişehir / Ankara 


Tel.: 2547 40 


MER Ai lde ep 


Köy Kalkınması Sorunları 


Köy ve köylü sorunları, köy kalkınması ve toplum kalkınması gibi sözcükler son elli yıl içinde kalkınma çabalarımızın önde gelen deyimleri olmuşlardır. 
Köy sorunlarına ve köylüye dönük çalışmalarımız sanıldığı kadar yeni değildir. 
En azından Mithat Paşanın ilk (memleket sandığı) nı kurduğu 1863 yılına kadar götürülmelidir. Ancak Köy, gittikçe artan bir yoğunlukla Cumhuriyet döneminde ele alınmıştır. Cumhuriyet döneminde fasılasız köy ve köylü sorunlarına eğilmemekle beraher köy elli yıl içinde iki dönem kendinden çok bahsettirmiştir. Birinci dönem 1936-1950 yılları arasıdır ki Köy Enstitüleri (eğitim) ve topraklandırma /top- rak kanunu) konuları bu dönemde uygulamada kalabilmişler ve sonra ikiside unutulmuş ya da unutturulmaya çalışılmıştır. 
İkincisi halen içinde bulunduğumuz 1961 
Anayasasının getirdiği plânlı dönemdir. 
Şu halde köy sorununu çözmede yüz yılı aşan bir çabamız ve çeşitli denemelerimiz var demektir. Yüz yılın büyük bir kısmı 
20. Yüz yılın içindedir. Çağımızda yılların iş başarma süresi olarak değeri çok fazlalaşmış olmasına rağmen (111) yıllık çabalarımızın sonucundan memnun olmamız 

Bu günlerde, «kalkınma köyden başlamalı ve topyekün toplumu içine almalıdır» pensibinin benimsendiği bir devre- ye girerken köy ve köylü sorunlarını çözmedeki başarılı ve başarısız yönlerimizin bir değerlendirilmesini yapmakta yarar ummaktayız. Ülke kalkınmasında denedigimiz ve uyguladığımız metodların tümünde açık olarak görünen tutumumuz şudur : Birbiriyle iç içe ve birbirine bağlı sorunları, (konuları biri diğerinden ayrı imiş gibi düşünmek ve ele almak adetindeyiz. Daha açık bir deyimle, köy kalkınması, topyekün yurt kalkınmasrıdan soyutlanabilirmiş gibi ayrı, sanayileşme, kentleşme, tarım, eğitim alanlarında yapilacak kalkınma hamleleri birbirinden 


Hasan ÖZDEN 
Eğitimci 


ayrı olarak başarılabilirmiş gibi yine ayrı ayrı ele alınma eğilimi sürüp gitmektedir. 
Halâ şu anda köy kalkınması alt yapı hizmetleri ile (Yol Su, Elektrik) çözümlenir. Köy kalkınmasının temeli eğitimdir, tarımdır, kooperatifleşmedir gibi hükümler geçerli olabilmektedir. Bu tutun bütünün gözden kaçınılmasına topyekün kalkınma için planlar yapıp kalkınma sorununun üstüne çok yönlü, etkili ve verimli bir yönde yaklaşılmasına engel olmaktadır. 

Kanımızca ikinci yanılgı kalkınmanın tanımı üzerinde tam bir görüş birliğine varamamış olmamızdır. Konumuz köy kalkınması olduğuna göre, kalkınmış köy nasıl bir köy olacaktır sorusuna hep beraber benzer cevaplar vermemiz mümkün olamamaktadır. 

Çoğumuz kalkınmış köyü bir şekiller topluluğu olarak «Yolu, suyu, elektriği, okulu, camisi, kooperatifi olan köy gibi görmekteyiz. Tanımı bu şekilde yaptığı: mız için kalkınma araçlarını (okul, yol, su, elektrik, cami v.b. tesisler) kalkınmanın amacı ve sonucu olarak köye götürme eğilimindeyiz. Araçları amaç haline sokmamız götürülen hizmetlerin kalkınmaya olan etkisini azaltmakta, sönunda suç köylüye yüklenmektedir. Örneğin; okul götürdük, yol yaptık, su getirdik elektrik verdik ama onlar bunlardan yararlanamıyorlar demekteyiz. Köye okul, yol, su elektrik, kooperatif sağlık tesisi v.b. götürmek amaç değildir. Bunlar kalkınmanın araçları olarak götürülüp ve araç olarak verimli bir yönde kullanılmaları sağlanmadıkça kalkınmaya etkileri istenilen düzeyde olmıyacaktır. Öyleyse, kalkınmış köy tanımımızı yeniden gözden geçirmek ve köy'e dönük hizmetlerimizi bu tanımı gerçekleştirecek şekilde plânlamak gerekmektedir. 

Kalkınmış köy; kendi kendine yeter, okulu, yolu, suyu, elektriği sağlık ve diger bir takım tesisleri şekil olarak bulu- 


—— 


flan köy demek değildir. Kalkınmış köy; bunlar ve benzeri kuruluşlara kavuşmuş, kuruluşlerı kalkınmasının aracı haline getirmiş, insan gücü ve doğal kaynaklarını değerlendirebilen, doğayı, değişen ve geli-Şen teknik ve sosyal şartlara uygun olarak kontrol altına alıp kuruluşlarını gelişen koşullara uygun bir düzeyde yenileyebilen insanların yaşadığı en küçük yerleşim birimidir. Bu yerleşim biriminin ana toplumla olan kaynaşmasıda sosyal ve 


kültürel yönden en yüksek düzeyde ger- `` 


çekleştirilmiş olmalıdır. 

Kı8a ve ana hatları ile tanımladığımız kalkınmış köye kanımızca insan unsuruna öncelik veren çok yönlü bir plânlama «koordinasyon» ve birlikte çalışma «kooperasyon» ile ulaşılabilir. Eğitim, köye nsan gücünü geliştirici, insanı doğayla başa çıkabilir duruma getirecek yöntemle 8ötürülmeli, köylünün örgütlenip güçbiryapması sağlanmalı, alt yapı hizmetlerini kalkınmanın aracı ve ön şartı olarak köye götürmeli hükmü şüphesiz doğrudur. Ancak bunların ayrı ayrı düşünülmesi, köye sunulması yeterli olmadığından köy yurdun bir küçük temel kurumu olarak ele alınıp çok yönlü plânlarla hizmetler uygulamaya (konmalıdır. Ayrıca, a de değinildiği gibi köy kalkınmaө: ulusal kalkınmadan soyutlanmamalı usal kalkınmayla her yönüyle bağlantısı Sağlanınalıdır. 
1А, Alt yapı hizmetlerinde neler yaptığı-Zi nasıl yaptığımızı, niçin yaptığımızı Yeni dönemin başında değerlendirmekte Yarar Vardır. Köy de insan gücü kaynaы xq hale getirmek için yapı'an ve lü А makta olan eğitim çalışmalarını, köy-УЧ örgütleme (Kooperatifleşme) konumez yapılanlarla toprak ıslahı, veriкез artırılması, toprak düzenlenmesi (topн ve tarım reformu) çalışmalarını, diğer əl [изда inceleme konusu yapacağız. 
Yiece çok yönlü köy kalkınmasının məna ia konusunun bütününü bazı eri ile tartışmış olacağız. 
əə yapı. dediğimiz yol, su ve elektrik 

ünden köylerimiz Cumhuriyetin 50. 
каа geride bıraktığımız bu günlerde saiy A kadar iyi durumda değildir. Elekt- 
... bin köy için ancak söz konusu 

ilmekte binlerce köy ışıktan ve yüz- 


yılımızın harika enerji kaynağı elektrikten yoksun bulunmaktadır. 

Ancak elektrik işinde tutulan yolun yanlış olması bir yana süratli bir gelişme içinde bulunmadığımızı söylemek abartma olmıyacaktır. Elektrik köye yalnız ışık olarak götürülmektedir. Halbuki ayni anda ve önceden yapılacak plânlı bir çalışma ile köyde elektriğin hem ışık, hem de enerji olarak kullanılması sağlanmadıkça istediğimiz yararı elde edemiyeceğiz. Bu 


” sava karşı olanlar «efendim önce elektriği 


işik olarak götürelim, yavaş yavaş köylü onu enerji olarakta kullanabilir» demektedir. İlle beklemek, ille çok yönlü yararlanılacak birşeyden tek yönlü yararlanma kolaylığı yakamızı bırakmamaktadır. 

Halen mevcut 65.277 yerleşim biriminin merkezlere veya ana yollara bağlanması için toplam köy yolu ihtiyacımız 162.005 km? dir. Bunun 71.301 km? si yapılmış durumdadır. Ya da daha açık bir deyimle kâğıt üzerinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Çok süratli gelişen köy yolu yapma olanaklarımız bazı zorluk ve yan: lışlıkları da beraberinde getirmiştir. Artan istek karşısında ne varki ömrü bir ya da iki yıl giden köy yolları yapıldığı bir gerçektir. Onun içindir ki şu anda, gerçek köy yolu durumumuzu doğru olarak bilmek mümkün olamamaktadır. Köy yolu yapımıda kendi başma bir amaç olarak ayrıca ele alınmıştır. Her yıl artan yol yapım gücümüzün pahalı, lüks ve başı gövdesinden büyük olma yönelimini durdurmak, ülke koşullarına göre az masraf, çok iş, belli amaç, belli standart esasına göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Olumlu bir tempo ile artırılan yol yapım gücümüzü en iyi bir yönde kullanıp kullanamadığımız hemen bir değerlendirme ile saptanmalıdır. 

Köy içme suyu sorununu; yalnız içme suyu olarak hal yoluna girmiş olarak görebiliyoruz. Ama, bundan böyle gelişen toplumlarda içme suyundan daha önemlisinin kullanma ve sulama suyu olduğunu bilmekteyiz. Her köy evinde bir çeşme amacımız ulmalıdır. Köyde su sorununu bir yönüyle böyle alırken, bir yönüyle de tarımda su olarak ele almak zorundayız. 
Bu soruna ilerde değinme olanağını elde etme umudu ile yazımızı noktalıyoruz. 


Bütün ahşap işlerde 


RUTUBET VE HAŞARATA KARŞI 
YENİ VE GÜÇLÜ ВІА SAVAŞ VASITASI 


Emek ve masrafla şekillendirilen ağaç, her zaman kendisinden beklenen istifadeyi sağlamamaktadır. Ona musallat olan kemiriciler, çeşitli hava etkileri, rutubet gibi tahrip edici unsurlar dolayısiyle kısa zamanda işe yaramaz hale gelmektedir. 


Modern teknik buna da bir çare aramakta gecikmemiş ve kati tedbir yolunu tespit etmiş bulunuyor. 


İşte PİNOTEX tahta koruyucu bunların en iyisi, en tesirlisidir. PİNOTEX çiğ durumdaki tahtaya doğrudan doğruya tatbik edilir, böylece ona, tabii halini bozmadan mat ve cazip bir görünüş sağlar. Bezir yağı yerine ahşap doğramada da çok faydalı olan PİNOTEX bu ahvalde koruma vazifesi yanısıra, sürülecek boya veyâ verniğe sağlam bir zemin hazırlar. Renksiz, açık meşe, koyu meşe, ceviz ve siyah renkleri mevcuttur, Mobilya, pano, lambri, döşeme, kapı, pencere, dolap, raf, tezgâh, sıra, pervaz vesaire gibi ahşap işlerde.başarı ile kullanılır. 


TAHTA KORUYUCU 


EYE SADO”. 
PİNOTEX 
BİR DYO MAMULÜDÜR 


Sentetik ve Selülozik Boya ve Vernik Fabrikaları (İzmir) 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ÇAĞRI 
APIM KOOPERATİFÇİLİK AĞACI BENİM, М, ÖZGÜRLÜK. AĞACI DERLER ВАМА. З BENDE OLUŞUR GERÇEL İNSANLIK, 

BENDE BAŞLAR, BENDE YAŞAR MUTLULUK. 
BENİMLE GİRER ибч=, KÖYLÜYE #АрбЕ ГЇ, BENDE DÖNÜŞÜZ, TÜM VAVGALAD.BAQIŞA, х ÜZERİMDE SÜSLENİD, GÜZELLEŞİR, EŞİTLE NİL sek TÜM SEVİ LER. BENDE АСЫ АФР. 
ADI VOOPEZATİ FİİL AĞACI BENİM, Özellik Ağacı DELIE BANA. \\ UZANIN ALABİLDİĞİNE M ңе FİMLERİN GÖNÜL VERNIS OLSUN USTUNUZ Gi YARINA, YAZ/ LARA А 
TÜMÜNUZC YETER, \ \ 
ONADA, BANADA, SANADA. 
YETEC Ki BÜTÜNLEŞELİM BIL A 
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Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Ziraat Mühendisleri Odası Yayın Organı 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YORUM 


HÜKÜMET PROGRAMINDA TARIM VE TARIMCILAR Köylü Efendimizdir. 
K. ATATÜRK 

Yazımıza en önce, Hükümetin ve programın tüm ulusumuza kutlu olması dileğiyle başlayalım. Bu yazıda bizi asıl ilgilendiren, programın tarımsal yönüdür. 

Başbakan Bülent Ecevit tarafından 1 Şubat 1974 
günü, Cumhuriyet Senatosunda ve Millet Meclisinde okunan Hükümet Programında, tüm ulusu bugün ve varın ilgilendirecek tarım ve tarımcılarla ilgili bölüm şöyledir : 

«Nüfusumuzun büyük çoğunluğunun geçim kaynağı olan tarımda üretimden tüketime kadar bütün faaliyet alanlarında ekonomik gelişme gereklerinin yerine getirilmesini ve gelişme nimetlerinin coğrafi dengeye ve sosyal adalete uygun olarak dağıtılmasını sağlamak amacımızdır. 

Tarımın hava şartlarına bağlılığını azaltmak ve tarımsal üretimin çeşidini ve verimini arttırmak için sulama, drenaj, toprak ıslahı, erozyon kontrolü, makinalaşma ve gübreleşmeyi kapsayan yoğun tarım uygulaması yaygınlaştırılacak ve hızlandırılacaktır. 

Yurt ekonomisi ve köy kalkınması için büyük önem taşıyan tarımın genel planlaması bütün yönleriyle yeniden ilmi bir şekilde ele alınacaktır. 

«Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı», görevlerini gürzlü, hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için yeni bir yapıya ve dinamizme kavuşturulacaktır. 

İÇİNDEKİLER 
YORUM 
Hükümet Programına İlişkin Basın Bildirisi GRAVÜR A. ÖZER 
Bir Toplu Tartışmalı Konferansın Getirdikleri Türkiye'nin Bugünkü Toplum Yapısı ve Kooperatifçilik Sorunları 0. 
Başbakan Bülent Ecevit'in Mektupları Toprak Reformuna ve Haşhaş Sorunlarına İlişkin Basın Bildirileri Kooperatif Kavramı, Sorunları ve 


ÖZSOY 


Hüsnü KURTOĞLU 


Öneriler 
Şiir Turan ATASEVER 
Halk Sektörü ve Tarımsal Sektör Hüseyin TEKİN _ 


Dizgi, Tertip ve Baskı 


Ankara (P.K. 305) 
Yeni Desen Matbaası 


Tarımda su kaynaklarının gelişmesi ve sulama alanlarının genişletilmesi amacı ile yeraltı suları ve küçük su kaynakları hızla hizmete konulacak ve kısa sürede etkili olmaları sağlanacaktır. Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolunun kurak ovalarının sulanmasının; kalkınmayı yaygınlaştırma açısından da önemi gözönünde tutularak gerekli projeler hemen uygulanacaktır. 

Çiftçinin üretimini ve gelirini arttıran kontrollü zirai kalkınma kredileri uygulaması yurt düzeyine yaygınlaştırılacak ve daha hizli işleyen bir yapıya kavuşturulacaktır. 

Köylünün aracıya ve tefeciye muhtaç olmadan, doğrudan döğruya tarım kredilerinden faydalanabilmesini sağlayıcı tedbirler geliştirilecektir. Bu krediler, sadece ipotek veya kefalet karşılığı değil, zinai işletmenin istihsal ve ödeme gücüne veya proje esasına göre de verilecek ve amaçlarına uygun olarak kullandırılacaktır. 

Tarım üreticisinin emeğinin karşılığını almasını sağlayan, tarımsal üretime ekonomik gereklere göre yön veren ve sosyal adalet ilkelerini gözeten bir taban fiyat politikası yürütelecek ve üreticinin ürününü düşük fiatla elden çıkarmasını önlemek için taban fiatları mümkün oldugu kadar erken ilân edilecektir. Bunun yanında pazarlama tesislerinin geliştirilmesi, destekleme alımlarının düzenlenmesi, önceden bağlantı yapılması gibi esnek ve etkin tedbirler uygulanacaktır. 

Tarımsal üretimin arttırılmasında, tarım ürünlerinin iç ve dış pâzarlamasın- da ve tarım araç ve gereçlerinin ithal ve dağıtımında kooperatifler ve üst kuruluşları daha etkili duruma getirilecektir. Tarımda verimliliğin arttırılmasını sağlayacak girdilerin fiatları, bunların yoğun biçimde kullanılmasını özendirici bir düzeyde tutulacaktır. Bu araç ve gereçlerin yurt içinde imali için gerekli tedbirler almacaktır. 

Büyük gelişme imkânı ve eğilimi gösteren meyvecilik, sebzecilik, turfandacı'ık ve çiçekçilik alanında, fidan, tohum, fide, 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ulaştırma depolama, dağıtım, pazarlama 


ve finansman güçlüklerini giderici ted- . 


birler âlınacaktır. Taze meyve, sebze ve çiçek üretim ve ihracatını arttırıcı projeler hızla uygulanacaktır. 


Haşhaş sorununa bir yandan insani” 


kaygıları tatmin edici, öte yandan haşhaş üreticilerinin mağdur durumlarına son verici çözüm yolları sür "atle bulunup пуgulanacaktır. 

Arazi kullanımında sadece hububat üretiminin arttırılması değil, mer'a ihtiyacı ve yem üretimi de gözönüne alınarak bu sahalardan en yüksek toplam verimin sağlanması hedef alınacaktır. 

1961 Anayasasının yürürlüğe giriğin- ` 
den önce bilim ve fen bakımından tam olarak orman niteliğini kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında ve hayvancılıkta kullanılmasında yarar olan toprakların orman sınırı dışına çıkarılması ve tarım veya hayvancılıkta kullanılmak üzere adil bir toprak dağılımı düzeniyle o yerlerdeki köylülerin yararına Ssünulmasina ilişkin işlemler kısa sürede tamamlanacaktır. 


Bugüne kadar ihmal edilen hayvan- ;.— 


cılık konusuna gerekli önem, verilecektir. 
Köylümüzün kararlı bir gelir kaynağına : sahip olmasında ve tarımımızın daha sağlam bir yapıya kavuşmasında hayvancılı- 


бт etkisi gözönünde tutulacaktır; Hay- 


vancılığın daha hızlı gelişmesi içir” “yem üretimi arttırılacak, pazarlama alanlarındaki tıkanıklıklar, plânlama eksiklikleri, örgütlenme aksaklıkları ve finansman ye-, tersizlikleri gibi dar boğazlar giderilecektir. Hayvan hastalıkları ile savaşın yaygın ve etikili olarak yürütülmesi için Devletçe her çaba gösterilecektir. 

Hayvan alımları düzenlenecektir. 
Hayvancılık bölgelerinde yem, süt, et ve deri gibi hayvancılıkla - ilgili sanayilerin geliştirilmesine önem verilecektir. 

Yüksek üretim potansiyeli taşidığı halde yeterli ölçüde kurulup geliştirilemediği için tükenme tehlikesi ile karşı karşıya bulunan su ürünlerini bollaştırıcı tedbirler alınacaktır. Balıkçılık kooperatiflerine ve balıkçılıkla uğraşanlara her 


türlü агас ve gereç ucuza temin edilecektir. İç sular balıkçılığı, köylülerimize yeni bir gelir kaynağı sağlayacak yönde geliştirilecektir. Zararlı avlanma usülleri ve su kirlenmeleri önlenecektir. 

| Kooperatifçilik hareketlerini desteklemek ve geliştirmek üzere Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına bağlı Kooperatifler Bankası kurulacaktır. 

. — Böylülerimizin insan sağlığına uygun içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının karşilanmasına hız verilecek, kuraklığın büyük çapta etkilediği ve susuzlukten 12- dırap çekmekte bulunan Güneydoğu bölgos köylerimizin ve benzer durumdaki yörelerin su ihtiyaçlarının sağlanması için gerekli köklü tedbirler sür'atle alına caktır, 

Mevcut ve kurulacak kooperatifler, ortaklarına hizmet eden, bağımsız, demokratik ve verimli kuruluşlar haline getirileceklerdir. Kooperatifçilik hareketinin yayılması ve geliştirilmesi için gerekli eğitim çalışmalarına hız verilecektir. 

Köylerimiz çevresinde yeni iş ve kazanç imkânlarının açılması, çağdaş uygarlık nimetlerinin yeterli sağlık ve eğiüm kurumlarıyla ve her türlü kamu hizmetleriyle buralara ulaşması, nüfusun büyük merkezlerde aşırı şekilde yoğunaŞmasının önlenmesi amaçlarına uygun olarak, demokratik bir anlayış içerisinde köy-kentlerin kurulması yoluna gidilecektir, 

Köyler ve gecekondu bölgelerindeki ə” ve kötü yaşama şartları düzelti- 

Tek, buralarda yaşayan vatandaşlara 

a sağlıklı hayat şartlarının hazırlanmasına, ilişkin çalışmalar yapılacaktır. 
Geri kalmış bölgelerdeki sağlık ocakarı, evleri, merkezleri ve hastahaneleri yeterli şekle getirilecektir. 

: Tarım ve orman kesiminde çalışan işçilerin hakları kanunla teminat altına alınacaktır. 

Kooperatifleşme hareketine paralel olarak ve kooperatiflere kurulacak yeni bir sosyal sigorta ve tarım sigortası sistemi geliştirilerek, köylülerimizin bir ta- 


raftan sosyal güvenliğe kavuşturulmaları, diğer taraften kötü ürün yıllarında veya tabii afetlere karşısında gezim zorluğundan kurtulmaları sağlanacaktır. 

Hükümet Proğramında açıklanan hedeflere ulaşılabilmesi için personel, mevzuat ve uygulamadaki dar boğazlar gideritecəktir. Teknik persone'den en iyi ve etkin bicimde yararlanmak için gerekli tedbirler alınacaktır. Başta 2490 sayılı Arttırma ve Eksiltme Kanunu olmak üzere mevzuatta gerekli değişiklikler yapılarak kaynak israfı ve verim düşüklüğüne yol açan bürokratik engeller ve tıkanıklıklar giderilecektir.» 

Burada, dikkate alınacak ilk sorun; Ü"kemizin kalkınması tarıma dayalı iken tarımsal gelirlerin 1971 yılından bugüne azalma gösterdiğidir. Şimdi odak noktasının ve hareket noktasının tarım ve üzerinde çalışanlar olduğunu saptamış Hükümetin, onların sorunlarına da aynı yaklaşımla varacağı görünümünü kuvvetlendirmektedir. 

Ancak, bilinen nedenle Toprak Reformuna proğramda yer verilmedi. 

İlk 1936'da Büyük Önderce, Meclis açış konuşmasında önerilmişti Toprak Reformu. Ne varki günümüze dek savsaklanmıştır. Bugün de reform yapmak için bir reformun yapılacağına inanılmadığı bir reform tasarısı hazırlanmıştır. Bu tasarının, Yeni Hükümetce gerçek anlamıyla yeniden ele alınıp, sosyal adalet ilkelerine, eşitliğe ve güvenceye uygun bicimde düzenlenmesi, tümümüzün umududur. Ayrica bu reformun içeriğinde düşünülen; kamulaştırma, toplulaştırma, üretim işletmelerinin düzenlenmesi, çiftçinin donatılması, tarımsal yerleşim, tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanması sorunlarina, ilk anda ekonomik ve yasasal (tedbirlerin getirilmesi dileğimizdir. 

Tümümüzde, yeni hükümete karşı biriken salt umut değil, güvenç ve demokratik istemlerdir. 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ Saygılarımızla, 


31 


Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliğinin Hükümet Programına İlişkin Bası Bildirisi 


Türkiye Cumhuriyeti Yürütme Organı'nın olusturulması konusunda sürdürülen çalışmaların sonuçlanmak üzere bulunduğu şu sırada; tarım, köy, köylü ile Türkiyenin temel ve genel sorunlarıdın çözümlenmesine ilişkin Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği olarak görüş ve önerilerimizi açıklamak, «Hükümet Programı» nı hazırlamak durumunda bulunan ilgili ve yetkililere bu açıdan yardımcı olmak gereği duyul- 


muştur. 


Bir yandan, Türkiye'nin doğal ve dogal servet kaynaklarını akıllı ve dengeli bir biçimde kullanabilmek; diğer yandan, kırsal alanda yaşayan nüfusun yaşamını, insanlık onuruna yaraşır bir düzeye yükseltebilmek için: 

1. Tarımsal üretimin ve arazi kullanımının plânlanması ve kırsal alanın kamu yönetimi tarafından kamu yararına denetlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, üretim ilişkileri değiştirilmelidir. Öncelikle ve ivedilikle çayır, mer'a, otlak, yaylak ve kışlaklar kamulaştırılmalıdır. Mer”a, otlak, yaylak ve kışlaklar Devlet eli ile işlenilmelidir. Arazi kullanımı toplumsal çıkarlar, ekonomik gereklere göre düzenlenmelidir. İç ve dış tarımsal ürün istemleri; bilimsel verilere dayalı olarak, kısa ve uzun devrede olması mümkün değişimler ile optimum ürün bileşimi belirlenerek, saptanmalıdır. Buna göre; neyin, nerede, ne ikadar, nasıl, ne biçimde ve ne zaman üretileceği bir esasa bağlanmalıdır. 

2. Kamu yönetiminin hizmet götürüş biçimi değiştirilmelidir. Kırsal alana yönelen hizmetler bütünleştirilmelidir. 
Hizmet istemlerine göre hizmet götürmek alışkanlığı ve zorunluluğu bırakılmalıdır. 
Ekonomik ve sosyal gereklere göre; bölgeler arası dengeyi sağlayıcı biçimde; etkili, hızlı ve sürekli hizmet götürülebilmesi amacı ile kamu yönetimi yeniden düzenlenmelidir. 

3. «Türk Toplum Yapısı» па uygun bir Toprak Reformu ve bununla iç içe olan bir kooperatifçilik modeli geliştire- 


rek; halkın, olanak yaratıcı yatırımlara dönüştürülebilir kaynaklarını, kendi eli ile ve kendisi için kullanılmasını sağlayacak biçimde, kırsal alanda yaşayan nüfus örgütlendirilmelidir. 

4. Tarım ve orman iş yasası bir an önce çıkarılmalıdır. Tarım ve Orman işçileri Sosyal Sigortalar kapsamına alınmalıdır. Hiçbir güvencesi olmayan kırsal kesimde yaşayan insanların sosyal güvenliğe kavuşturulması kaçınılmaz bir görevdir. 

5. Diğer ülkelerin toplumsal yapı bozuklukları neden gösterilerek yasaklanan haşhaş ekimi serbest bırakılmalıdır. Aslında, haşhaş ekiminin yasaklanmasına neden olan dış güçlerin insancıl görüşle sorunu ele aldıkları şüphelidir. Yapay alkohol tekelini kurmak, dolayısıyla doğal alkohol üretimini sınırlamak amacı ile bu denli baskı söz konusudur. Yerli ilâç sanayiinin ihtiyacı olan ham maddeyi ülkemizde üretebilmek olanağı varken dışardan ham madde ithal etmek akılsızlığına düşmemek gerekir. 

6. Kalkınmak için sanayi kesimine öncelik tanımak gereği tartışma götürmez bir gerçek olmakla beraber; tarım kesiminden sanayi kesimine kaynak aktarma olanaklarını sağlamak, sanayi ve hizmetler kesimi ile tarım kesimi arasında gelir bakımından zaten var olan dengesizliği dahada artırmamak, nüfus erozyonuna meydan vermemek ,işsizlik sorununa bir çözüm getirebilmek amacı ile tarımın ve tarıma dayalı sanayiinin öncelikle geliş- 


eği; Hizmetin, Ekmeğin ve Т. oprağın 


Halkımızın Temel İst 


eşit dağıtılmasıdır. 


tirilmeşi gerekir. Tarım ve sanayi kesimlerini birbirini bütünler biçimde düzenlemek ve tarımı ihmal etmemek gereği tartışma konusu bile yapılmamalıdır. 


Ayrıca; Türkiye'de bugün gündemde ” 


bulunan temel sorunların çözümlenmesi için de; 

1. Kamu personelinin işe alınma, ücret, sosyal güvenlik, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş veriminin arttırılması konularını, tüm kamu personeli sorunları kapsamında düşünmek ve ele almak gerekir. Kamu personeli arasında yapay çelişkiler yaratarak; eşit işe eşit ücret ilkesini bir yana bırakarak; özellikle teknik personel bütünlüğünü bozarak; ayırımcı, parçalayıcı ve moral yetersizlik yaratıcı personel yasası ve buna ilişkin kanun kuvvetindeki kararnameler yeniden göz- 


2. Tüm ülke sorunlarının çözümlenmesine temel olmak üzere, ülkemizde sosyal barışı sağlamak ve sürekli barış içinde birarada yaşamak amacı ile geniş kapsamlı bir af çıkarılmalıdır. 

3. Üretimde; değişim değeri yüksek mal üretimi yerine, kullanım değeri yüksek mal üretimine öncelik verilmelidir. 
Üretim araçlarının kötüye kullanılması hiç kimsenin hakkı olmamalıdır. Gerektiginde-ve toplumsal çıkarlar için, üretim araçlarının kullanımı ile ilgili olarak, Anayasa çerçevesinde, sınırlayıcı bir tutum benimsenmelidir. 23.1.1974 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“Bir Toplu Tartışmalı Konferansın . Getirdikleri 


ANAYASA : 


MADDE: 51 — Devlet, Kooperatifçiliğin gelişmesini sağlıyacak tedbirleri alır. 


KONU : Türk Toplum yapısı Kooperatifcilik Sorunları Kooperatif Örgüt Biçimlerinin ilkeleri. 


YÖNETİCİ : Prof. Fehmi Yavuz 


KONUŞMACILAR : Tevfik Çavdar - Bozkurt Gü. 
venç - Murat Karayalçın - Ümit Özsoy - Ahmet Altun. 


YER : Türk - İş Konferans Salonu. 
GÜN : 23.2.1974 Cumartesi saat 16.00 


DÜZENLEYEN : Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği. 

Son günlerde, dolmuş'ta, yol'da, daireler'de hep © aynı sorunlar, konular konuşuluyor) tartışılıyor.. 


YENİ HÜKÜMET ve programlarındaki, Köy - Kent 3 


ve Kooperatifçilik. Nedir bu kavramlar , mu için nasıl olmalıdır, zorlukları nelerdir?. 
leştiği zaman halkımıza getireceği sosyal -ekonomik - 


kültürel kazançlar nedir? İşte konferans bu güncel , 


Türk toplu-”” 
Gerçek- 


Tka 


soruna ışık tutmak amacıyla düzenlendi, büyük ilgi ' 


gördü. TRT - Basın Temsilcileri, Meslektaşlarımız, Köy `` 


İşleri Bakanlığı ilgilileri, Kooperatifçilik Kurumu ilgi- 


lileri ve kooperatifçilerce ilgi ile izlenildi, dinlenildi, ` 


soruldu, tartışıldı... 


Tüm demokratik kuruluşlarımızın görevi de bu $ 


değilmi? Sorunlara kendi ölçü ve uğraşlarıyla yardım- ”. 


cı olmak ve bunu kaçınılmaz görev saymak. 


Toplantının açış konuşmasını Ziraat Mühendisleri - 


Birliği Başkanı YALÇIN DOĞANER yaptı. 


SAYIN KONUKLAR; 


Holgeldiniz. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği adına hepinize teşekkür ederim. 

Ülke tarımına, Türk köylü ve çiftçisine hizmette bulunmak için yararlı gördüğü her türlü uğraşı göstermek amacı 


ile oluşturulan, 35 yıllık açığı gereği i kurumlaşarak kamu yararına çalışır öf- ` 


gütlerden biri olarak kabul ve tesöil edi- > 


len Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Bir- — liğinin yönetim organı; Birlik Anasözleş- т 


mesinde yazılı amaçlara ulaşmak için ta rıma, köy ve köylüye ilişkin konularda görüş belirlemek, politika oluşturmak, 


bilimsel ve teknisyen tercihlerine dayalı önerilerde bulunmak, bu denli konferanslar, seminerler, toplantılar, oturumlar düzenleyerek kamu oyu yaratmak, kırsal alana yönelen hizmetlerle ilgili politikaların bilimsel bir biçimde saptanması bakımından görev yükümlenmek gereğini duymaktadır. 


Bu nedenle; tarımsal üretimin plânlanması, arazi kullanımının denetlenmesi, üretim araçlarının gereksiz ve kötüye kullanılmasının engellenmesi, doğal ve dogal servet kaynaklarının akıllı bir biçimde toplum çıkarına işletilmesi ve kaynak tüketiminin önlenmesi için kooperatifleri etkin bir araç olarak kabul ediyor ve «Türk Toplum Yapısına Uygun Kooperatif Örgüt Biçimleri» oluşturulması gereğine inanıyoruz. Değil Kooperatiflerde, ülke yönetiminde bile Türk halkı demokratik yönetim biçimini. benimsemiş, bu yöndeki tercihini kaç kez belirlemiş ve yönetime egemen olduğunu kanıtlamıştır. Kooperatiflerin yönetimine egemen olmak hakkının ve karar verme yetkisinin kooperatif ortaklarından esirgend ği ko peratif örgüt biçimleri vardır. Halka rağmen yönetim yöntemi ve toplumsal gelişmeye ters düşen bu anlamsız ve gereksiz tutum sürdürülemez. Kooperatif ortaklarını koope- 


ratiflerin yönetimine egemen kılıcı bir tutum benimsenmelidir. Toplum yapımıza uygun kooperatif örgüt biçimini bilimsel verilere dayalı olarak saptamak zamanı gelmiştir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının hizmet götürüş biçim ve düzeni ile ilgili çalışmaların başlatıldığını ve geliştirilerek bize özgü kooperatif örgüt biçimi- nin, adı geçen Bakanlığın hizmet götürüş biçim ve düzenini belirleyeceğini gözönünde bulundurursak; «Türk Toplum Yapısına Uygun Kooperatif Örgüt Biçimlerinin İlkeleri» konusunda düzenlenen bu «Toplu ve Tartışmalı Konferans» ın amacı anlaşılmış olur. 


Burada ve katınızda; bu rl Süel yönetmek görevini yükümlenen Sayın Prof. Dr. Fehmi Yavuz'a, Konuşmacılar, Sayın Tevfik Çavdar'a, Sayın Doç. Dr. 
Bozkurt Güvenç'e, Sayın Murat Karayalçın'a, Sayın Aslan Eyce'ye, Sayın Ümit Özsoy'a, Sayın Ahmet Altun'a. konferansın düzenlenmesi konusunda yardımlarını esirgemeyen Sayın Satılmış Çağ'ar'a, Köy. 
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mize sunulacaktır 


Türkiye'nin Bugünkü Toplum Yapısı ve Kooperatifçilik Sorunları Karşısında Uygun Kooperatif Örgüt Biçimlerini Tesbit Etmek 


İçin Temel İlkeler Neler Olmalıdır 


Bundan önceki sayın konuşmacılar Türkiye'mizin bugünkü toplum yapısını ve kooperatifçilik sorunlarını ana hatları ile ortaya koydular. 
© — Konuşmamızın bu son bölümü, toplum yapımıza ve mevcut Kooperatifçilik sorunlarımızın çözümüne en uygun nitelikte çalışacak kooperatif örgüt biçimlerinin tesbit edilebilmesine yardımcı olmak amacı ile bu konudaki temel ilkelerin neler olması gerektiği hususunda önerileri ihtiva etmektedir. 

Hepinizin pek iyi bildiği gibi Kooperatifçiliğin en basit tanımı «menfaatleri aynı olan kimselerin kendi başlarına yapamadıkları işlerini müştereken gerçekleştirmek üzere bir araya gelerek teşkilâtlanmalarıdır» şeklinde yapılabilir. 

En dar çerçevede ve tepe noktada yapılan bu tanım dahi, Kooperatifçiliğin bir gaye olmayıp bir «araç» odluğunu belirtir niteliktedir. 

Ortada bir aracın mevcudiyeti söz konusu olunca tabiatıyla «model sorunu» da hemen arkasından akla gelen bir husus olmaktadır. Yani, müşterek menfaatlerimizi gerçekleştirmek için bir vasıta olarak faydalanacağımız kooperatif araç ne biçimde olmalı ve nasıl işlemelidir ki bizi gayemize ulaştırsın. 

Bu sualin cevabı, şayet müşterek hedefe ulaşmak isteyenler, belirli sayıda kimselerden ibaret ise oldukça kolaydır ve bu kişilerin müşterek menfaatlerinin cinsi ve şekli ile aralarındaki anlaşma de- 


Ümit ÖZSOY 


recesine ve maddi olanaklarına bağlı olarak tesbit olunabilir. 

Ancak, aynı sual bir toplumun sorunlarına çözüm getirmek üzere soruluyorsa artık bir tek modelden söz etmek mümkün olmayıp mutlaka, bünye itibariyle birbirinden çok farklı çeşitli sorunlara cevap verebilecek müteaddit modeller üzerinde konuşmak icap etmekte, ayrıca mesele, pek çok faktörlere bağlı karmaşık bir problem hüviyetine bürünmektedir. 


Bu durumda en uygun modelleri ve bunların işleyiş tarzlarını detaylı olarak ortaya koyabilmek hiç şüphe yok ki, kişisel önerilerle değil ancak çeşitli kesimlerden gelen fikirlerin kamu oyunda tartışıпр olgunlaşması ile mümkün olabilecek bir takım çalışmasıdır. 

Bu nedenle şu kısa zamanda ancak, bugünkü toplum yapımızın ve Kooperatifçilik sorunlarımızın genel çerçevesinde, bu sorunların çözümünde faydalı olacak kooperatif örgüt biçimlerinin hangi temel ilkelere göre tesbit edilmesinin yararlı olacağı hususunda kişisel önerilerimizi belirtmekle yetinmek zorundayız. 

Daha önceki bölümlerde belirtilen Türkiye'nin bugünkü toplum yapısı ve kooperatifçilik sorunlarına dikkat edilirse bunların çözümlerinde Devlete çok büyük hizmetler düştüğü görülecektir. Türkiyemizin gelişmekte olan bir ülke olması nedeni ile bu durum tabiidir. Zaten tarihin akışı içinde, gelişmekte olan her ülkede de böyle olmuştur. 


О hâlde, gelişme araçlarından birisini teşkil eden kooperatifçilik hareketinde de, Devlet-Kooperatif ilişkilerinin durumü, kooperatif örgütlerin şekillenmesinde və işleyiş tarzlarının belirlenmesinde daima ağırlık taşıyan bir faktör olmaktadır. 

Nitekim, dünyanın her tarafında Yaygın olarak her ülkede bir kalkınma тану olarak kullanılan kooperatif örgüt- 
=; biçimlerini her şeyden evvel o ülkeeki Devletin idare şekli tayin etmektedir. 
i Sözümüzün başında. yaptığımız basit anıma göre, Kooperatifçilik, temel esprisi itibariyle bir takım menfaatleri gerа matuf ekonomik bir hareettir. Şayet Devlet, bu aracı sadece ken- ekonomik kalkınması için bir vasıta —. kullanmak niyetinde ise, Kooperaта de bu sınır içersinde kalmakta ve > vlet, Kooperatif örgütleri kendi isteği- uygun olarak şekillendirmektedir. 
Şayet Devlet idaresi, bu aracın, topyararına kullanılması yani temsil et- b; fertlerin sosyal ve ekonomik sorunla-Mn Çözümlenmesi için bir vasıta olması düşüncesinde ise bu takdirde kooperatif- 
. de temeli sosyo-ekonomik olan bir „еке olmakta уе tanımi buna göre de-Sİştiği gibi kooperatif örgüt biçimleri de 
1 paralelinde ve ekseriyetle çok amaç- 
1 olarak gelişmektedir. 
Memi hangi bir ülkenin genel gelişme dı munu ortaya koymak için kullanılan dekslerin (nüfus artımı, gayri safi mil- 
.. fert başma düşen ortalama gelir eğ ağırlığı, bilindiği üzere toplumun Yo-ekonomik yapısına dayanmaktadır. 
к Bu nedenle, bir kalkınma aracı olan ik hareketinin ve buna bağlı эзең kooperatif örgüt şekillerinin tayihin Tol oynayan ikinci ana faktör, topdus 11 sosyo-ekonomik yapısı ve gelişme Urumu olmaktadır. 
eko Demokratik idare altında ve sosyonomik yapısı gelişerek, belli bir eğitim, ve refah seviyesine erişmiş topшагда, Kooperatifçilik hareketi artık Ую } tin himaye ve teşvikleri ile oluşmaпаь лер toplumun bir kısım bölümle-З kendi arzu ve gayeleri Пе oluşmakta örgüt biçimleri de bu fertlerin gerçektrmek istedikleri menfaatleri doğrul- 


lum 


şı 


DEMOKRAİK 
İDARE 


DEVLETİN İDARE ANLAYI 


ANTİDEMOKRATİK 


tusunda ve genellikle tek bir ihtisas konusu üzerinde şekillenmektedir. 

Kooperatif örgütlerin biçimleri ve işleyiş tarzları, hiç şüphesiz ki bu iki ana faktör yanında, daha bir çok faktörlerin katışması ile oluşan kompleks bir problemdir. 

Ancak konuyu dağıtmamak ve kısa zamanda açıklayabilmek için biz bu iki ana faktörü esas alıp şematize ederek bunlara bağlı alt bölümler yardımı ile, memleketimizin toplum yapısı ve idare tarzı çerçevesinde kooperatifçilik hareketinin nerede olması gerektiğini izaha çalışacağız. 

MEMLEKETİK SOSYA-EKONOMİK 
GELİŞME DERECESİ 


İDARİ VE MALİ 
YÖNDEN BAĞIMLI 
KOOPERATİF 
GERİ KALMIŞ SOSYA- 
EKONOMİK YAPI 


Kooperatif örgüt biçimlerinin oluşmasında ana faktörler olan, Devletin idare tarzında antidemokratik idare tarzından demokratik idare tarzına, geçildikçe, diğer taraftan ülkenin sosyo-ekonomik yapısı geliştikçe kooperatiflerin devletle olan ilişkilerinde aradaki mesafenin gitgide açıldığı, mahiyetlerinde değişmeler meydana geldiği, başka bir ifade ile kooperatiflerin idari ve mali yönden daha bağımsız hale geldikleri görülmektedir. Şayet iki ana faktörün tesirleri aynı derecede mütalâa edilirse, başlangıç noktasındaki kooperatiften, yani idari ve mali yönden 


GELİŞMİŞ SOSYO- 
EKONOMİK YAPI . 


herşeyi Пе bağımlı bulunan kooperatiften en uç noktadaki idari ve mali bakımdan bağımsız kooperatif yönünde şemanın köşegeni olarak orta noktada doğrusal bir açılım vardır. Şayet her iki faktörün tesir derecesi ayrı ise doğrusal açılım, ağır basan faktörün aksi istikametinde olmakta ve böylece kooperatif örgütlerin biçimi faktörlerin durumuna göre meydana gelen kanatlardan oluşmuş bir yelpaze üzerinde yer almaktadır. 

En nihayet, iki ana faktörün tesir şekilleri zaman akımı içersinde değişmekte ise veya alt faktörlerin de katkısı söz konusu ise açılım, doğrusal şekilde değil eğriler üzerinde vuku bulmaktadır. 

Bu basit fakat kooperatifçilik literatürüne yerleşmiş şemanın ortaya çıkardı- 
© ğı bazı temel hakikatler vardır. 

: 1 — Kooperatifçilik hareketinde koo- 
‚ peratif örgütlerin biçimi ve işleyiş tarzı _ sabit olmayıp gelişen sosyo-ekonomik ya- 
3 pı ve Devletin kooperatifçilik anlayışına 

bağlı olarak devamlı değişmekte ve geliş- 
- mektedir. Neticesi olarak sabit bir kooperatif örgüt biçimi tesbit etmek mümkün değildir. Gelişen sosyal ve ekonomik yapıуа göre ve politik tercihleri de dikkate alarak modellerin devamlı geliştirilmesi söz konusudur. 

2 — Devlet-Kooperatif ilişkilerinin 
mahiyeti de yine iki ana faktöre bağlı “olarak değişmekte ve örgütlerin biçim ve işleyiş ösasları da buna göre şekil almaktadır. 

Antidemokratik idarelerde, kooperatif aracın kullanılması için Devlet kendisi harekete geçmekte, örgütü kurmakta, idari sorumluluğu üzerine almakta ve kooperatif ekonomisine hakim bulunmak-Demokratik idare tarzına doğru gidildikçe Devletin kuruluş ve işleyişteki rolü gitgide azalmakta ve gelişmiş demokrasilerde Kooperatif örgütün kurulması tamamen tabandan gelen ihtiyaçlardan doğduğu gibi kooperatifin işleyişi de tamamen kendi ortakları tarafmdan yürütülmektedir. Burada. Devletin ilişkisi kavramı, bizatihi idare etmek yerine, kooperatif kurulmasında, işleyişinde ve diğer 


ihtiyaçlarının temininde teşvik, rehberlik : 


ve yardım şekline dönüşmektedir. 

3 — Memleketin sosyo-ekonomik yapısının gelişme durumu da aynı mekanizma içersinde etki yapmaktadır. Az gelişmiş ekonomilerde kooperatif teşebbüsün gelişebilmesi, gerekli ekonomik ve teknik olanakları Devletin temin edebilmesi ile büyük ölçüde bağımlıdır. Bu nedenle kooperatikçilik demokratik idare tarzı altında dahi, Devletten aldığı mali olanaklar nisbetinde, kendini bir ölçüde Devlete bagımlı hissetmektedir. 

Gelişmiş ekönomilende ise, maddi olanaklar erişilen refah seviyesi dolayısiyle bizatihi kooperatifler veya üst onganizasyonları tarafından karşılanabilmekte ve böylece (kooperatifçilik hareketi tam þagımsızlığına kavuşmaktadır. 

Bununla beraber, tam bağımsızlık lâfnm yanlış anlaşılmaması gerektiğini ve kooperatiflerin her memlekette ve her zaman Devletin Kanunları ve mevzuatı çerçevesinde denetim altında bulunduğunu hatırlatalım. 

Aynı şekilde en alt noktadaki kooperatif de, mevcudiyetine rağmen, yine mutad bir devlet dairesinden biraz farklı olup kooperatif kavramının kendine özgü bazı 


prensip ve işleyiş tarzları çerçevesinde ça- 


lışmaktâdır. 

Bu: nedenle şemadaki doğrusal ağı: lımların alt ve üst kenarları köşelere birleştirilemez. 

Gelişmekte olan bütün ülkeler için genellenebilecek olan bu şemadan özet olarak çıkan sonuç şudur. 

Kooperatifçilik, Devlet yararma kul- 


lanıldığı zaman genel hatları ile bit kamı - 


kuruluşu niteliğinde olmakta ve örgüt şekilleri de buna göre işlemektedir. 
Kooperatifçilik toplum yararına kullanıldığı zaman genel hatları ile bir kamu kuruluşu niteliğinde olmakta ve örgüt şekilleri de buna göre işlemektedir. 
Kooperatifçilik toplum yararına kullanıldığı takdirde, sosyo-ekonomik yapının gelişme durumuna bağlı olarak, baş- 


bütün bağımlılık faktörlerinin - 


İangıçta Devletin ağırlık taşıdığı bir Devlet-Halk işbirliği temelin “dayanmakta, sosyal-kültürel ve ekonomik seviyenin yükseldiği hallerde ise tamamen bir halk girişimi şeklinde biçimlenmektedir. 

Türkiye'miz de gelişmekte olan bir ülke olduğuna göre acaba yukarki şema içindeki yerimiz nerededir? 

; Memleketimiz 50 yıldan beri cumhuriyet idaresinde ve demokratik rejim altında bulunduğundan şemadaki yerimizin üst yarı sahada olması gerekir, diğer taraftan, sosyo-ekonomik bünyemizin az gelişmiş bir yapıdan gelişmiş çağdaş ekonomilerin düzeyine ulaşma çabası içinde olduğu göz önüne alınarak, yerimizin orta Çizgi civarında bulunması iktiza eder. 

Ulaşılari bu sonuca göre, Türkiye'nin bugünkü şartları altında, Kooperatifçilik hareketinin bulunması gerekli noktaya nazaran temel ilkeleri ve işleme şekilleri teorik olarak ve ana hatları ile aşağıdaki gibi belirlenebilir, 

5, 1 — Kooperatif örgütlerin kuruluşu Devlet tarafından değil, halktan gelen bir istekle kendiliğinden olmalı, kooperatifler idare ve teşebbüslerinde, kooperatifçilik ilkeleri çerçevesinde hür bulunmalıdır. 

0212 —. Devlet, «kooperatif. idaresinde 
bizatihi sorumluluk olan bir tutum içersinde değil, idare ve teşebbüslerin bizati kooperatif ye üst örgütleri tarafından yürütüleceği anlayışı içersinde olmalı ve sosyal yapmın gelişmesi paralelinde üzerindeki idari hizmetleri süratle bu kuruluşlara devretmelidir. 

3 — İdari yönden bu hedeflere ulaşılabilmesi için Devlet elindeki bütün imkânlarla halka yaygın ve ergin kooperatifçilik eğitimi hizmetlerini götürmeli ve böylece gerekli ortamın hazırlanmasını çabuklaştırmalıdır. 

4 — Az gelişmişlikten gelişmiş bir 
ekonomük düzeye varacak yolun ortasında bulunan Türkiye'mizde Devlet hızlı gelişmenin ana problemlerini teşkil eden sermaye terakümü yönünden kooperatiflere geniş çapta mali yardım yapmak 20- Tundadır. 


Ancak bu yardım, gerek demokratik 


“idare tarzmın gerekse gelişmekte ` olan 


ekonomik yapının icabı olarak, bizzat halkın da gelişme çabalarına gittikçe artan bir nisbette katılmalarını öngören ve böylece kooperatiflerden gelecek ilk hareketi devam ettirip başarıya ulaştıracak bir destekleme anlayışı içersinde yapılmalıdır. 

5 — Aynı şekilde, sosyal yapının 
icabı olarak teknoloji temininde de Devlet Kooperatiflere büyük nisbette öncü ve yardımcı olmak mecburiyetindedir. 

Ana hatları belirtilen bu teorik hususlar acaba halihazırdaki kooperatifler için yeni uygulamada da geçerli midir? 

Başka bir deyişle bugüne kadar yurdumuzda kurulan ve işlemekte olan kooperatif örgütler sosyo-ekonomik yapımıza uygun bir biçimde gelişmişlermidir ve агzu edilen şekilde işlemekte midirler? 

Bu sua'in cevabını aramak için evvelâ halihazır kooperatif örgüt biçimlerini kısaca gözden geçirmek zorunludur. 

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar yurdumuzda kurulun kooperatif modellerini genellikle 23 çeşit altında toplayabiliriz. Bunların 13 çeşidi tarımsal kooperatifler adı altında genelliyebileceğimiz ve gayeleri, kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımıza hizmet götürmek olan koopsratiflerdir. Toplam sayıları 19.225 
adet olan (31.10.1973 tarihi itibariyle) koöperatiflerden 9.305 adedini tarımsal kooperatifler teşkil etmektedir. 

Bunun yanmda 7515 tane ile yapı kooperatifleri sayısal bakımdan ilk sırayı işgil etməktedirler. Sayıları toplam 
1044 olan esnaf kefalet ve küçük sanat 
kooperatifleri ile 888 adet tüketim kooperatifi ve 250 adet nakliye kooperatifi de zikredilirse mevcut kooperatiflerin % 99 u ifade edilmiş olur. 

Ancak 5 grupta topladığımız bu kooperatifler model olarak hiç te homogen bir durum arz etmemektedir. Aynı bir sektöre hizmet götüren tarımsal kooperatifler bile fonksyonları, idare ve işleyiş tarzları birbirinden farklı 13 ayrı model şöklinde çalışmaktadırlar. ч 
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Bu farklılığın temel nedeni, memleketin sosyo-ekonomik problemlerine çare bulmak amacı ile, bu yapının gelişmesi paralelinde önce Devletin ve sonra bizatihi halkın müteaddit zamanlarda kooperatif aracı kullanmak istemeleri fakat her iki kesimin de o andaki ihtiyaclarına uygun modelleri yürürlüğe koyarak bilahare gerekli revizyonları yapmamaları ve benzer fonksyonları birleştirmemelerinden ileri gelmektedir. 

Netice olarak, özellikle devletin belirli ve uzun vadeli bir kooperatifçilik politikası tesbit edilmediğinden çok defa aynı gayeler için kuruluş ve işleyişleri birbirinden farklı modeller yaratılmış ve sürdürülmüştür. 

Halen mevcut 23 çeşit kooperatifin, daha evvel tesbit ettiğimiz ilkeler ve işleyiş biçimlerine göre teorik olarak bulunmaları gereken seviyeye nazaran durumlarını tesbit için genel yekünun $£ 97 sini teşkil eden 14 modeli, Devletle olan ilişkileri ve memleketin sosyo-ekonomik уаpısı bakımından değerlendirmeye çalıştık. 

Bu değerlendirmede, kooperatiflerin durumu, sosyal yapı yönünden, ortaklarının memleketin genel eğitim seviyesine, kooperatifçilik şuuru ve kooperatifçilik eğitim durumuna ve teknik bilgi dereceвше kıyaslanarak tahmin edilmiş, Ekonomik yönden ise, yine memleketin ortalama ekonomik durumuna kıyasla ortakların geldikleri kesimlere göre fert ekono- 


'0 


mileri ve kooperatif ekonomilerinin mu- , 


kayesesi suretiyle yapılmıştır. 


Fert ekonomisinin tesbitinde, 1972 ğ yılı sonu rakkamlarına göre fert başına ? 


düşen ortalama, gelirin 5686 TL, olduğu 


ancak bu rakkam dengeli bir dağılımı ifa- © de etmediği cihetle aileler arasında gelir , 


dağılımı saptamak amacıyla 1968 yılında 


Hacettepe Üniversitesi tarafından yapı- * 


lan araştırmanın 1972 yılı milli geliri üzerinden değerlendirilmesi suretiyle bulu- 


3 


nan ve 24-27 aralık Sendikalar ve Koope- 7 


ratifçilik seminerinde açıklanan rakkamlar esas alınmıştır. 

Bu rakkamlara göre toplam nufusun milli gelirden aldıkları paya göre oranlar 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ve fert başına düşen gelir Tablo: 1 de gösterilmektedir. 
TABLO:1 


— 20 3 856 
2— 20 7 1998 
3— 20 10 2854 
4— 20 20 5074 
5— 20 60 17125 


Kooperatif ekonomisinin gelişme огаnının tesbitinde, gerçekleştirecekleri ekonomik teşebbüs için gerekli finansman ihtiyacının bizatihi ortaklar tarafından karşılanabilen öz kaynak oranı ile Devletin temin ettiği maddi olanaklar düşünülmüştür. 

Sonuneu kriter olarak, Devletin kooperatifler üzerindeki tesirini belirtmek üzere, kooperatif aracın hangi gaye ile kullanıldığını belirten politik tercih faktörü ve buna göre Devletin kooperatif idaresi üzerindeki hakimiyet oranı düşünülmüştür. 

Böyle bir değerlendirme sonuçları Ek: 1 deki Tabloda gösterilmektedir. 


Tm kid. k. — Pat. 


Tm Sk 


Ви değerlendirmeye göre mevcut kooperatif modellerimizin ilk yaptığımız şemaya göre durumları aşağıdaki şekilde olmaktadır. 

А Şema incelendiğinde, mevcut kooperatif modellerinin teorik olarak bulunmalârı gerekli nokta etrafında toplanmadık- 
= aksine gerek buradan gerek birbirerinden oldukça farklı mesafelerde ve yaygm olarak bulundukları dikkati çekmektedir. 
де Ви durum, mevcut her bir kooperatif 

x eli üzerinde Devletin idari ve mali yönden farklı anlayışlar içersinde bulunmasından, toplumun sosyo-ekonomik yapısının dengeli olarak gelişmemiş olma- 
—. ve tarihi gelişimi içersinde bazı — erin gerekli revizyonları görmemiş - arından ileri gelen tabii bir neticeiə Durum, aynı zamanda. halen mevcut 

peratifçilik sorunlarını da aksettiren bir nitelik göstermektedir. 
һе sonuçlar daha evvel tesbit edilen 

temel ilke ve politikalar, toplumun 

57. yapısı ve mevcut koope- in çilik sorunları ile birleştirildiğinde, 

mleketimiz şartlarına uygun bir koopsratifçilik hareketinin geliştirilmesi için 
77 çalışmaların ana hatları şu şeilde belirlen mektedir. 

en 1 — Halen mevcut modeller, memle- 
5 şartlarma en uygun nitelikte değildir ve bu nedenle en azından mevcut modellerin revizyonu gereklidir. 
гөн 2 — Devlet-Kooperatif ilişkileri çer- da Devletin bütün kooperatif modi ii üzerindeki idari anlayışı, Kooperaде areketin bizatihi bir halk girişimi oliə. istikametinde ve aynı düzeyde bir- 
— Bunun için Devletin bazı koo- 
— modelleri üzerinde idari sorumluə kaldırılarak idari fonksiyon bizzat —. ve üst örgüderine mümkün er — Bu hedefe ulaşabilmek için Dev- 
.. idari yönden yapacağı hizmetler geie “ortamı hazırlayıcı ve yol gösterici 

nitelik üzerinde yoğunlaşmalıdır. 
3.1 =a Kooperatifçilik mevzuatı, 8e- 

idari sorumluluk yönünden, gerek 


çilik eğitimi çalışmaları yoğunl ve bu çalışmalarda toplumun sosyal bakımdan geri kalmış kesimlerine ağırlık ve- 


rilmelidir 


bir şekilde geliştirebilmesi için ilk adım olarak da topluma ve kooperatiflere eğiytü kamu personeli öncelikle eğitilmeli ve yeterli kadrolar işti 
4 — Devlet - Kooperatif ilişkilerinde 
ekonomik yönünden Devletin esas görüşü, bugünkü ekonomik yapı bakımından Кооperatifçilik hareketinin bir Devlet-Halk i mütalâa edilmesi ile Devletin bütün kooperatiflere aynı fırsat eşitliğini sağlayacak biçimde ve geniş 


için kooperatif öz kayn tedbirlerle Kooperatifler ve üst örgütlerinin otofinansman imkânlarını geliştirecek teşvik tedbirleri u Ў 

4.2 — Halk katkısının tesbiti sırasın- 
da muhtelif modellerin Калка nisbetleri, 0 
modelleri oluşturan ortakların milli gelirden aldıkları paylar nisbetinde değişen bir sistem esas alınmalıdır. 

4.3 — Devletin kooperatiflere mali 


önelmelidir. 
Ancak mali yardımda öncelik, toplum kalkınmasında sosyal dengeyi sağlayan, ekonomik gelişmemizde de ulusal kalkınma plânları doğrultusunda girişimleri bulunan kooperatiflere proje esasına göre selektif olarak uygulanmalıdır. 

— 4.4 — Politik ve teknik hükümet tercihlerini . gerçekleştirmek amacı ile yapilan ve kooperatif hareketin kendine özgü kurallarına aykırı olarak işlemesine веbep olan kooperatif haraketlerin devlete ağır mali yükler tahmil etmesini önlemek için bu gibi konularda kooperatif örgüt aracı yerine başka sistemlerin tatbiki düşünülmelidir. 

4.5 — Kooperatif örgütlere yeterli ve uygun şartlarda kredi sağlayacak bir finansman müesesesi kooperatifçilik sistemi içersinde mutlaka yer almalıdır. 

Bu müessesenin mali kaynakları başlangıçta belki Devlet tarafından karşılanabilecek olmakla beraber esas hedef finansmanın kooperatif ve üst örgütlerinin öz kaynakları tarafından karşılanması olmalıdır. Bunun için mevcut bütün kooperatif öz kaynak ve yatırımlarından faydalanılmak ve mevduat kabulü gibi tedbirler de beraberinde düşünülmelidir. 

5 — Memleketimizin bu günkü top- 
'lum yapısı ve ekonomik şartları altında kooperatifçilik toplum kalkınması amacı ile kullanılacak bir araç olduğuna göre, diğer taraftan kooperatifçilik sorunlarında ortaya çıkan hizmet dublikasyonlarını önlemek üzere, özellikle sosyal yapının az gelişmiş olduğu kesimlerde aynı ve benzer gayeli kooperatif modellerinin sayıları 

“azaltılarak çok amaçlı kooperatif biçimleri üzerinde durulmalı ancak, sosyal yapının geliştiği nisbette ve nüfusun kalabalıklaştığı kesimler de tek amaçlı kooperatif biçimi esas alınmalıdır. 

Kooperatif üst örgütlerin biçimlendirilmesinde her iki halde de konulara uygun bir düzenleme yapılmalıdır. 

— 6 — Ekonomik yapının dengeli gelişmeyip geri kaldığı ve nüfus kesafetinin az olduğu kırsal bölgelerde sermaye ve özellikle öz kaynak bakımından zayıf olan çok sayıda ünite kooperatif kurulması yerine az sayıda fakat finansman imkânları daha güçlü birleşmiş kooperatif kuruluşuna gidilmeli, mevcutların birleştirilme imkânları aranmalıdır. 

Konuşmamızın başında da belirttiğimiz üzere buraya kadar anlattığımız hususlarla memleketimiz şartlarına uygun bir kooperatifçilik hareketinin gelişebilmesi için önerilerimizi özet olarak belirtmiş bulunuyoruz. ; 

Bu önerilere yenileri ilâve edilebilir ve daha fazla detaylandırılabilir. “Konu tartışmaya açıldığı zaman fikirler olgunlaşarak muhakkak ki en iyileri bulunacaktır. 

Konuşmamızı bitirmeden önce, anlatılan hususların daha, iyi anlaşılabilmesi, daha doğrusu, bu temel fikirler muvacehesinde Türkiye”deki Kooperatif örgüt biçimlerinin kuruluş ve işleyiş biçimlerinin nasıl olabileceği hususunda daha belirgin bir kanaat edinilebilmesi bakımından, bu hususta düşünülebilecek alternatifler üzerinde de, hiç bir tartışmaya girmeden bir kaç söz söylemek istiyoruz. 

1 — Bu husustaki ilk alternatif mevcut kooperatif modellerin aynen bırakılmasıdır. 

Buraya kadar anlatılan şeylerden sonra, mevcut modellerin aynen bırakılmasını söylemek bir çelişki gibi görülebilir. 

Ancak, yepyeni bir model sistemi bugün için hazırlanmış olsa dahi mevcut modeller aynen kalmak üzere bir müddet daha çalışmak zorundadırlar. Zira, bugünkü Kooperatifçilik statüsünün yeni bir sisteme dönüştürülebilmesi maksadıyla, model, Kanun, tüzük ve anasözleşme ve çalışmalarının neticelendirilebilmesi ile mevcut modellerin yeni statüye intibakları için 
gerekli süre de dahil olmak üzere en az 2 
ilâ 2,5 yıl zamana ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu alternatifin kabulü halinde, daha önce belirtilen ilkeler paralelinde, mevcut modeller üzerinde bazı rötuşlar yaparak, anasözleşme tadili ile ortaklık paylarının yükseltilmesi, Kooperatif birliklerin teşekkül tarzlarınm tekrar gözden geçirilerek konulara, göre uygunluk sağlanması Devletin bazı Kooperatif modelleri üzerindeki idari müdahalesinin kaldırılması ve 


benzeri tedbirlerle, mevcut sistem daha tutarlı hale getirilebilir. 

Bu alternatifin sakıncalı tarafı, mevcut model dağınıklığını, hizmet dublikasyonlarını giderememesi, iyi tarafı ise mevcut sistemi büyük nisbette sarsmadan kolaylıkla ve en kısa zamanda uygulanabilir nitelikte olmasıdır. 

2 — İkinci alternatif mevcut modellerin revizyonudur. Bu alternatif, revize edilmiş sisteme icabında yeni modeller katılmasını da dikkate alabilir. 

Mevcut modellerin revizyonu, hizmet götürdükleri kesime, ve götürülen hizmetlerin cinsine göre mevcut bütün modellerin dökümlerinin yapılması ile bu hizmetlerden birleşebilir nitelikte olanların mümkün olabildiği kadar mevcut modellerden birinin bu olmadığı takdirde bu hizmetlere en yatkın modelin revizyonu ile bir modelin çatısı altında toplanılması ve böylece model sayısının azaltılması suretiyle yapılacaktır. 

Bu durumda, özellikle sosyal ve ekonomik yapının az gelişmiş olduğu kırsal alanda çok amaçlı kooperatif örgüt biçimlerine gidilmesi söz konusudur. Bu çalışmalar yapılırken, ilkeler kısmındaki diğer öneriler de gözönüne alınarak, demokratik idare, ortak paylarının yükseltilmesi mevzuatın ıslahı, birlik kuruluşlarının tekrar gözden geçirilmesi gibi hususlar da gerçekleştirilecektir. 

Buna bir misal venmek icap ederse, halen her ikisi de kırsal alana hizmet götüren, her ikisi de toplum kalkınmasını hedef alan, her ikisi de aynı sosyal ve ekonomik koşullar altında yaşayan ortaklardan kurulu, aynı mevzust çerçevesinde işleyen ikisi de çok amaçlı olan ve en nihayet hizmet fonksyonları itibariyle birbirlerine çok benzeyen Köy Kalkınma ve Orman Köyleri Kooperatiflerinin aynı statü altında birleştirilinesi mümkündür. 

Bu husus, Kanun değişikliğine ihtiyaç göstermeyen hatta büyük nisbette anasözleşme değişikliği bile icap ettirmeyecek, sadece bu Коорегаи еге yardım eden farklı kamu kuruluşlarmın görüşlerinin birleştirilmesi ile gerçekleşebilecek basit bir revizyondur. 

İkinci bir misal, yine kırsal alana hizmet götüren fakat farklı mevzuat çerçevesinde çalışan Köy Kalkınma Kooperatifleri ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin durumudur. 'Tarım Kredi Kooperatiflerinin ilk kuruluş gayeleri ve buna uygun eski 2836 Sayılı Kanun hükümleri, bu Kooperatiflerin, çiftçinin kredi ibtiyacını karşılaması amacı ile teşkilâtlanmaları yönünde idi. 

Zamanla sosyo-ekonomik yapının gelişmesi paralelinde çiftçinin diğer ihtiyaçları da birleşmiş, tohum, gübre, yem, aletekipman, sigorta, pazarlama, gibi fonksyonların da ifası gerekmiş ve bu ihtiyaçla başlayan fiili çalışmalar 1972 de 2836 
sayılı Kanunun 1581 sayılı Kanunla tadili ve yeni anasözleşmelerin buna göre tanzimi ile sonuçlanmıştır. 

Bu durumda Tarım Kredi Kooperatifleri çok amaçlı örgüt biçimine dönüştüğü gibi aynı kesime yani Kırsal alana hizmet götüren yine сок amaçlı Köy Kalkınma Kooperatifleri ile, donatım, pazarlama, eğitim, sigorta, elsanatları gibi hizmetlerde dublikasyon meydana gelmiştir. 

Gerekli revizyonu yapabilmek için evvelâ bu çeşitli fonksyonları detaylı olarak dökmek ve ortakların durumlarını da dikkate alarak hangilerinin birleşebileceğini tesbit etmek gereklidir. 

Kanaatımızca çiftçinin ferdi kredi ihtiyacını temin fonksyonu bir tarafa ayrıза, her iki model kooperatifin diğer çok amaçlı hizmetleri aynı statü altında birleşəbilecek niteliktedir. 

Kredi fonksyonu ise, kooperatif örgütleri ile yapılabileceği gibi ir banka teşkilâtı kanalı ile de yapılabilir. Bu bir teknik ve politik tercih meselesidir. 

Bu alternatifte düşünülecek önemli bir husus hizmetleri birleştiren modellerin tesbitini müteakip tek amaçlı da olsa çok amaçlı da olsalar bunların birliklerinin mutlaka konularına göre iş yapabilecek bir nitelikte yeniden düzenlenmesidir. Bütün modellere hitap edecek ve Kooperatif 


girişimlere kredi sağlayacak bir Kooperatifler Bankası da. sistemde yer alacaktır. 

Bu alternatif, düzenlemenin bugünkü statü temellerine dayanması sonucu kooperatifçilik hareketimizin bünyesini çok fazla sarsmayacak niteliktedir. Ancak ilk alternatife göre daha uzun sürel: bir çalışma ve intibak süresi istemektedir. Son olarak da mevcut ve revize edilmiş modeilerin toplum yapısının ihtiyaçlarına tam cevap vermemesi halinde bunları karşılar yacak yeni modellerin ilâvesi gereklidir. 

3 — Son alternatif Türkiye'nin sosyo- 
ekonomik kalkınma ihtiyaçlarını tesbit ile bu ihtiyaçların fonksyonla”ına göre işleyecek genellikle tek amaçlı veya amacı, hizmet akımının bütünlüğünü koruyacak şekilde sınırlanmış yeni knoperatif örgüt biçimlerin tesbit ile, bugünkü sorunları giderici mahiyetteki tedbirleri de (Kooperatifler Bankası, mevzuat birleştirmesi ve tadili gibi) ekleyerek yeni bir sistem düzenlenmesidir. 

> Bu alternatif te Kooperatif örgütlerin Şekillendirilmesinde ve yeni örgüt biçimlerinin tesbitinde rol oynayacak çok önemli bir faktör, Devletin Kooperatifçilik görüşü, daha doğrusu hükümetlerin politik tercihleri olacaktır. 

Söz gelimi, memleketin ithalat - ihracat işlerinin bir kısmının kooperatifler eli ile yapılması yolundaki bir hükümet tercihi, düzenlenecek sistemde kooperatif üst örgütlerine bu fonksyonun ilâvesine ve örgütün buna göre biçimlenmesine sebep olacaktır. 

Yine köy kentlerin kurulması husu-Sundaki hükümet görüşü gerçekleşirse tarım kesimindeki kooperatif örgüt biçimlerinin kapasite ve mali güçleri itibariyle bugünkü modellerden daha güçlü ve konularına göre tek amaçlı olarak kurulmaları ve işlemeleri olanağı düşünülebile- 


Bu itibarla, hizmet akımının fonksyonları çerçevesinde işleyecek böyle bir Sistemin düşünülebilmesi için evvelâ iki büyük kesim olarak Kırsal ve Şehirsel “iə yaşayan toplum ihtiyaçlarının 

yonlarına. göre tesbit ve sıralanma- 


sı, hükümetlerin Kooperatif aracı kullanılmasından bekledikleri politik tercihleгїп sıralanması ve bu tesbitler neticesi örtaya çıkan hizmet fonksyonlarmın iş akımı çizilerek, hizmeti yürütecek kooperatif örgütün buna göre gekillendirilmesi iktiza etmektedir. 

Sadece bir fikir mahiyetinde olmak üzere, kırsal alanı ikarakterize eden tarım kesimi ile tarım dışı kesimlerde yaşayan toplumun ihtiyaçlarına göre yapılması gerekli işler, fonksyonları itibariyle (Ek: 2) de verilmektedir. 

Bu alternatif çerçevesinde nasıl bir şekillendirme düşünülebileceğini daha belirgin hale getirmek üzere bir misal verelim. 

Tarım kesimi ihtiyaçlarından en önemlisi hatta temeli üretim fonksiyonu olduğuna göre hayvancılık, balıkçılık, arr cılık, tütüncülük, pancar üretimi v.s. gibi bütün tarımsal üretim fonksiyonları aynı bir kooperatif anasözleşmesi altında yapılabilecektir. Bu kooperatif örgüt biçimi- nin adı «Tarımsal Üretim Kooperatifi» olacaktır. Bugünkü şartlar çerçevesinde tarımsal üretim kooperatifleri kendi konularının özelliğine göre tavukçuluk, arıcilik v.s. gibi üretim konularında tek statü altında çok amaçlı olarak çalışabilecektir. 

Ancak sosyal ve ekonomik toplum yapısı gerek makro seviyede gerekse bölgesel seviyede geliştikçe bu gelişmeye bağlı olarak yapının geliştiği yerlerde konuya göre tek amaçlı istihsaslaşmış üretim kooperatiflerine gidilmesi esas hedef olacaktır. 

Bu alternatif biçimde, bugünkü вовyo-ekonomik şartlar altında hizmetin iş akımı üretimin hemen ardından pazarlama probleminin de çözülmesini icap ettiriyor ise bu takdirde ana fonksiyon sadece üretim değil, üretim-pazarlama olarak mütalâa edilecek ve anasözleşme buna göre çok amaçlı olanak düzenlenecektir. 

Ancak böyle bir sistemde esas gaye, pazarlamadan gelecek fiyat farklarının risturn şeklinde üretici ortağa dönmesi- 

(Devamı: 47. Sayfada) 
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TARIM KESİMİ İHTİYAÇLARI 


I — ÜRETİM a) Hayvansal üretim 
1 — Süt ve Mamülleri 
2 — Büyük ve küçük baş damızlık 
3 — Büyük ve küçük baş besicilik 
4 — Arıcılık 
b) Bitkisel Üretim 
> 1 — Tarla Mahsülleri 
_ 2 — Narenciye 
3 — Pancar 
4 — Kavakçılık 
5 — Çay 
6 — Tütün 
7 — Orman Ürünleri 
c) Su Ürünleri Üretimi 
1 — Deniz ve tarla balıkçılığı 


II — KREDİ 
1 — Ortak Kredisi 
2 — Kooperatif Kredisi 


3 — Üst örgütler arası mali 
destekleme 


HI — TEMİN, TEDARİK, TEVZİ 
IV — DEĞERLENDİRME 


1 — Stok tesisleri 
. 2 — Boylama (Standardizasyon) tesisleri 
8 — İşletme tesisleri 
4 — Ambalajlama tesisleri 
5 — Depolama tesisleri 


V — PAZARLAMA 


1 — Depolama 

2 — Nakliye 

3 — Satış 
VI — SULAMA VE ARAZİ ISLAHI 
УЦ — TÜKETİM | 


Уш — ELEKTRİFİKASYON 
IX — TARIMSAL SİGORTALAMA 


айган: 45. Sayfada) 
ə bakıma tenien malın ünite 
— bulunduğu mahalli pazarda h atihi kooperatif tarafından satılması alinde sistem kooperatifçilik ilkeleri içe- 
"isinde işlemektedir. Bölgesel ve milli s- 
.. pazarlama. ihtiyacı duyulan hallerur bu fonksiyonun birlik ve üst birlik- yolu ile veya. tamamen ayrılmış pazar- kooperatifleri sistemi vasıtasıyla и ayrılan yedek akçe уе fonlar yısıyla üreticiye ödenecek risturnu 


TARIM DIŞI KESİMİ İHTİYAÇLARI 


I — TÜKETİM 
АД 1 — Eamu kesimi tüketimi 
2 — İşçi kesimi tüketimi 
3 — Şehir halkı tüketimi 


П — YAPI 
1 — İşçi konutları 
2 — Memur konutları 
3 — Şehir halkı konutları 
4 — Turistik tesisler 
5 — işyeri tesisleri 


ш — KREDİ 
1 — Koop. Kredileri 
2 — Orta 


3 — İmalât > 
IV — KÜÇÜK SANAYİ ve ELSANATLARI 


3 — Pazarlama 


у — NAKLİYE 
1 — Edindirme 
2 — Kredilendirme 
3 — Nakliye hizmetleri 
VI — SİGORTA i — Yangın sigortasını sağlama 
2 — Hayat > > 
3 — Trafik 7 » 
уп — YARDIMLAŞMA КООР. 
1 — Sağlık hizmetleri 
2 — Sosyal ye kültürel 
“<3 — Ödünç para vermek 


үш — TEMİN TEVZİ 


1 — Mübaya 
2 — İthalat 
3 — Depolama 
4 — Nakliye 


IX — ESNAF FAALİYETİ 
1 — Krediye kefalet 
2 — Sigortalama 
3 — Yardımlaşma 


önemli miktarda azaltmaktadır. Bu nedenle депе] sistem içerisinde pazarlama fonksiyonunun ayrı bir statüye göre kurulacak pazarlama müesseseleri eli ile yapılması da bir alternatif olarak düşünülebilir. 

Netice olarak konuşmamızın başında da önemle belirttiğimiz gibi bütün ihtiyaç ve sorunlara cevap verebilecek bir sistemin detayli olarak ortaya konabilmesi ancak ciddi araştırmalara ve bir ekip çalışmasına, bağlı bulunmaktadır. 
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BAŞBAKAN 


Özel : 876 Ankara, 19/3/1974 


Sayın Yalçın Doğaner, 


Haşhaş ekimi konusundaki görüşlerinizi yansıtan telinizi aldım. Teşekkür ederim. 


Bildiğiniz gibi, Hükümetimiz bu ulusal sorun üzerinde önemle durmuş, yasak kararının kaldırılması yolunda karar almıştır. 

Sıze ve Birliğinizin değerli yönetici ve üyelerine sürekli başarılar ve mutluluklar dilerim. 


Saygılar sunarım. 


Bülent ECEVİT 
Başbakan 


BAŞBAKAN 
Özel : 807 


TÜRK ZİRAAT YÜKSEK . . 
MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ . 
Sayı: 116 Ankara, 17/3/1974 


Türkiye'de haşhaş ekiminin yasaklanmasınıin ortaya çıkardığı sosyal ve ekonomik sorunlara ilişkin görüşlerimizi kamu oyuna, ilgili ve yetkililere çeşitli zamanlarda bildirmiştik. Bu yasaklanmanın halkımıza verdiği zarar tartışmasız kanıtlanmıştır. 

Sorunun sosyal ve ekonomik yönü bu gün için ikinci plâna düşmüş, siyasal yönü ağır basar olmuştur. Sorun, bir bağımsızlık, bir iç işlerine karışma ve de halkımız için bir onur sorunu olmuştur. 

Yasaklama kararının kaldırılması, 


tarilı ve en halkça bir sonuç olacaktır. 
Bu karara varacaklar, tüm halkımızı ve tüm yurt sever aydınlarımızı yanların- da bulacaklardır. 
Saygılarımızla, 
Yalçın DOĞANER 
Ziraat Yüksek Mühendisleri Derneği Başkanı 


Ankara, 18/3/1974 


Sayın Yalçın Doğaner, 


Toprak reformu ile ilgili görüşlerinizi bildiren 8/3/1974 günlü yazınız için 


teşekkür ederim. 


Hükümet, toprak reformu uygulamasını hızlandırmak üzere gereken çalışma- 


ları yapmaktadır. 


Toprak reformundan olumlu sonuçlar alınabilmesi için kooperatifçiliğin güçlendirilmesi ve etkinleştirilmesi, köykentlerin ve Kooperatifler Bankasının kurulması için de her çaba gösterilmektedir. 

Size ve Yönetim Kurulu üyesi değerli arkadaşlarınıza başarılar dilerim. 


Saygılar sunarım. 


Bülent ECEVİT 
Başbakan 


—öKXvxuızx7—-”assxn uzu 


2 ııı. ы ssni 
Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği'nin 


Toprak Reformu'na İlişk 


RETER rm AMK, С EY A 


Bugün ülkemizde aç insan, aç toprak, aç hayvan var. Kara tohumla sakat kalmışlar, toprakta doğup toprakta ölenler, koyunun karındaki kuzuyu borçlananlar, ölmeyi böyle yaşamaya yeğleyenler, karşılığını vermeden çalıştıranlar, ezenler, ezilenler, ağa-şeyh-aşiret reisleri üçlüsünün sömürüsüne gücü yetmeyip de ülkeden kaçan insanlar var bugün... 


b Ağa-şeyh-aracı-tefeci işbirliğinin ördüğü duvar yıkılmadıkça, kamu kaynaklarını tüketmeyecek ve yoksul halka yıkım olmayacak biçimde bir Toprak Reformu yapılması için gerekli tedbirler alımmadıkça, geri bıraktırılmış toplumumuz için kalkınma olanağı yoktur. 


. Yeni Hükümet; beraberinde, tüm ör-Чеге, kurumlara ve kişilere yeni umutlar getirdi. Yeni umutlar da yeni sorunlar getirecek kuşkusuz... Toprak sorunu, dünden bugüne gelen bir başka sorundur. 
Hem de bir kişinin, bir kuruluşun, bir ke: Simin olmaktan çıkmış, tümümüzün çözümlenmesini beklediği bir sorun 0lmuştur. 


i Topraksızlığın, tarım ekonomisinin geri oluşunun nedeni olmadığı, sonucu olduğu kanıtlanmıştır. 


. Toprak Reformu, ilk kez 1936 da önerildi ATATÜRK'ÇE... Ne varki ve ne yazıktırki 1945 de uygulamaya geçilebil-Gi yarım yamalak... O günden bu yana şu dönemleri içermiştir art arda... 


‚1 — 1945 de 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu dönemi, 
© 2 — 27.Mayıs.1960 ile 12.Mart.1971 dönemi, 
3 — 12.Mart.1971 den sonraki dönem. 


in Basın Bildirisi ина ux 


Toprak sorununa bu dönemlerde istenilen biçim verilememiştir. Şimdi 4 üncü ve yeni bir dönem başlıyor ki, 1.Ekim.1973 den sonraki dönem olacaktır. Bu yeni dönemde olsun toprak sorunu kâğıt üzərin- de kalmamalıdır. Yeni Hükümet; soruna, bilimsel bir yaklaşımla eğilmelidir. 


Köklü ve bilimsel verilere dayalı tedbirler almamadığından, 27 Mayıs harekətinin ortaya koyduğu olanaklar ve 27 Mayısçıların iyi niyeti de toprak sorununu çözümlemeye yetmedi. 195 sayılı Yasa, ile 
55 ağa doğudan batı'ya sürüldü yalnız 
ve gereksiz... Bu dönemin ardından, toprak ağalarını ve ortaklarını daha da zenginleştirecek, nereden ve kimlerce getirildiği bilinen Tarım Reformu sunuldu geciktiri!- meden... 


Anayasamızın 37. maddesine göre; Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini gerçekleştirmek, topraksız veya yeteri kadar toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlamak amacı ile gereken tedbirleri almakla yükümlüdür. 


Bugün işlenmekte olan tarım arazilerinin % 601 tapuya kayıtlı değildir. Zaman aşınımı yolu ile mülk edinimi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Köylerimizin 263 ü kişilere, 262 si ailelere, 
219 u da sülâlelere ait bulunmaktadır. 
1952 sayımına göre; 1-50 Dk. arasında 
toprak üzerinde tarım yapan işletmelerin sayısı 1.570.200 dür. 1963 sayımına göre de; bu rakam, 562.088 fazlası ile 2.132.288 
dir. 1963 de işletmelerin 58.73 ünü teşkil eden bu cüce işletmeler, tarım topraklarının % 24.29 unu kullanmaktadır. 
308.000 aile ise topraksızdır. Yürürlükte: ki Tarım ve Toprak Reformu gerçekten uygulansa bile, yine de 300.009 aile topraksız kalacaktır. Kredi dağıtımı da dengesiz ve adaletsiz bir biçimde yapılmaktadır. Çiftçilerin % 80 kadarı 300.— TL. 
nım altında kredi sağlayabilirken, 37 büyük çiftçinin her biri 626.000.— TL. kredi sağlayabilmişlerdir. 


Köy-Kent, Kooperatif, Halk Sektörü girişimleri ile bütünleşmeyen bir toprak reformu, reform olmaktan başka birşey olacaktır. Önümüzdeki 20 yıl içinde kentsel yörelerin nüfusunun 45 milyon olacağı hesaplanmıştır. Gerekli tedbirler alınmaz ise beslenme sorunu giderek çözümlenemez olacaktır. 


Artık çiftçi ve köylümüz, toprakla savaşmanın kutsallığına inanmaz olmuştur. 
Toprağını, evini, barkını, yurdunu, yuvasını terk etmektedir. 


TOPRAK SORUNU HALKIMIZIN 
YAŞAMAK SORUNU OLMUŞTUR: 


Türkiye'de bu sorun; solculuk, sağcılık sorunu olmaktan da çıkmıştır. Bu bir yurtseverlik, halk severlik ve bir insanca, özgür yaşamak sorunu olmuştur. 


Toprak ana uğruna bu bitmeyen kavganın sonuçlandırılması mutlak gereklidir. Bugüne kadar bu kutsal savaş kazanılamamış ise birinci neden; egemen güçlerin direnmeleri, ikinci neden de; bu konuda görevlendirilen kişilerin uyumsuzlukları ve konuya yaban-ı oluşlarıdır. 


Ne yazıktır ki, ECEVİT HÜKÜMETİ- nin de toprak sorununa yabancı kişileri yeğlemekle yanılgıya düştüğü gözlenmektedir. 


«Toplumsal Adalet» güdümünü ve köylünün kalkınmasını amaçlamayan bir kalkınmanın temelsiz, umut kırıcı ve dolayısı ile toplumsal çalkantılar yaratıcı bir kalkınma olanağı kanısı geneldir. Son yıllarda gözlenen toprak istemleri, köylümüzün fakirlikten kurtulmak özleminin çarpıcı ve bir değişik anlamlı görünümleridir. Artık köylümüz, mutluluğunu ekip biçtiğinde bulmak istiyor. Kula kul, ağa- 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ya tutsak, özgür olmak hakkından yoksun kalmak istemiyor. 


Ülkemizin geri kalmış olmasını, bozuk toprak düzeninde aramak gerekir. 
Yoksulluğun nedenini, toprak sorununa bugüne kadar çözüm getirilmemiş olunmasında bulmak mümkündür. Bundan böyle köylü ve çiftçi emeğini değil, ürününü satmalıdır. 


HALKÇI İKTİDARLAR ANCAK 
HALKLA YAŞARLAR. 


Yeni Hükümet; gerçek bir toprak reformu yapmak nüfusumuzun 3/4 ünü oluşturan toprak uğruna çile çekmiş köylü ve çiftçiyi ve onlarla özdeşleşmiş Ziraat Y. Mühendislerini ve Teknisyenlerini yeğlemek durumundadır. İstemimiz; ne bugün ne de yarın gerçekleşmeyecek bir istem olmayıp, ATATÜRX'ün istediği ve fakat bugüne kadar savsaklanmış, çağdaşlaşmak özleminin gereksindirdiği. 
demokratik ve halkımızın gerçek mutlulugunu getirecek bir istemdir. Bu istem, tüm toprağa bağlı kimselerin tutkusu olmuştur. Demokrasimizin ve sosyal adaletin çağa uygun işlemesi isteniyor ise, toprak istemini geri çeviren tüm baskılar, devrimci bir tutumla ve anlayışla giderilmelidir. Halkçı bir iktidar, yarım tedbirlerle ve bazı kişileri ödüllendirebilmek uğruna toprak sorununu çözümlemekte geçikirse, karşı güçlerin “oparlanacağını, direneceğini ve sonunda da kendine bağlanmış umutları kıracağını bilmek ve hesaplamak zorundadır. 


Toprak Reformunun Urfa'da başlatılmasının göstermelik bir uygulama oldugu gerçeği de gözden uzak tutulmama. 
lıdır. > 


SONUÇ: 


Toprak Reformu çağdaş bir anlamda yapılmadıkça, temel özgürlükler ve demokratik haklar sağlanmış olmayacaktır. 


Bir iktidarı ayakta tutan; o iktidarın çevresini saranlardan çok, o çemberin dı- 


şında kalanlardır. Onlar, halk yararına her girişime sessiz alkış tutan, gerektiğin- de eleştirisini yapan ve bunu bir yurtseverlik ödevi sayanlardır. Bu nedenle ve anlayışla, bu bildiriyi yayınlamayı kaçınılmaz bir görev biliyoruz. Bu yaklaşımla yapılmış önerilere; bir HALKÇI BAŞBA-KAN'm kulaklarını tıkaması, gözlerini kapaması ne denli doğal değilse, o'nun başarılı olması da en az o kadar doğal değildir. Yeni Hükümet'in toprak ve hayvancılık sorunlarına yaklaşımının bilimsel ve halka dönük olmadığını bildirmişti. 
İlk ve ikinci kez önerilerimize ve uyarılarımıza kapalı kalınmıştır. Üçüncü kez uyarıda bulunmak görevini yerine getirdiğimize inanıyoruz. Bize karşı karar alış ve sonuçsuz kalan girişimlerin tümümüzde yarattığı moral yetersizlik, giderek iş veriminde düşme yaratacaktır. 

Ziraat Y. Mühendisleri, bugün olduğu gibi yarın da demokratik haklarını kullanacak ve özgürlük, hak ve halk için 


savaşmayı bir yurtseverlik, halkseverlik ve insanseverlik sayacaktır. 

Yürürlükteki Toprak ve Tarım Reformu Yasası, toplumsal gelişmemizi ve başarılı olmak zorunluluğunda bulunan Yeni Hükümet'in ilerici atılımlarını engelliyecek niteliktedir. Bu yetmiyormuş gibi, bunu uygulayacak örgüt'ün yönetiminden sorumlu olacakların atanmasında alınan tavır daha da düşündürücüdür. 

Sonuç olarak belirtmek isterizki; yeni gelişimler ve görülen yanılgılar, halkımız ve meslek topluluğumuz açısından onarılması çok güç sonuçlar yaratacaktır. 

Tüm Ziraat Y. Mühendislerinin umudu ve onurunu kırıca gelişimler durdurulmalıdır. 


Savgılarımızla, 
Yalçın DOĞANER 
Ziraat Y. Mühendisleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 


ÇANKIRI - ORTA - YAYLAKENT KALKINMA KOOPERATİFİ 


Modern tesislerimizde üretilen tam yağlı beyaz peynir toptan satış- 


ları başlamıştır. 


ADRES : 


KOOPERATİF BAŞKANLIĞI 


YAYLAKENT POSTANESİ 


ORTA /ÇANKIRI 


mm a m a E САНАНЫН 


Kooperatif Kavramı, Çalışma Anlayışı, Sorunları, Çözüm Yolları, Üzerine Öneriler 


A — KOOPERATİF KAVRAMI VE 
ÇALIŞMA ANLAYIŞI: 

Çeşitli ülkelerde belli bir girişim aracı olarak kullanılan kooperatif haraket o ülkelerin sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yapılarına paralellik göstermektedir. 

Genel olarak denilebilir ki kooperatif hareket; ya tam olarak Devlet'in ya tam olarak halk'ın bir girişim aracı olarak kullanılagelmiştir. 

Devlet-Halk ilişkilerini her zaman kesin noktalarda tutmak mümkün olmadığı için tavan ve taban arasında bulunacak dayanışma noktaları kooperatif hareketin nerede bulunduğunu göstermesi bakımından önem arz eder. 

Genellikle batılı ülkelerin kooperatif hareketin temel karakterleri üzerinde birleştikleri noktalar YARDIMLAŞMA, SO-RUMLULUK ve DOĞRUDAN YÖNE-TİM'dir. 

Bugün Dünya Kooperatifçilerinin kooperatifi tarif için kullandıkları ilkelerden vaki olarak sapmalar kooperatiflerin bulunduğu noktaları belirlemek bakımından önemli olduğundan aşağıda özet olarak belirtilmiştir. 

X 1. SERBES GİRİŞ, 

X 2. DEMOKRATİK KONTROL, 

Х 3. RİSTURN UYGULAMASI, 

X 4. SERMAYEYE SINIRLI FAİZ, 

— 5. SİYASAL VE DİNSEL TA- 

RAFSIZLIK, 
— 6. PEŞİN SATIŞ, 
— 7. EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ. 


Yukarıda belirtilen ilkelerden ilk dört sırada yer alanlardan en küçük bir sapma 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ra ye aa o 
Hüseyin TEKİN 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı TET. ve PLAN-KOOR. KUR. ÜYESİ 


kooperatifçiliği zedeler ve hatta kooperatif anlamını yok eder. 

Hür ve demokratik kooperatif kuruluşlarında yöresel, ulusal ve Uluslararası dayanışmanın kooperatif aracının amacına ulaşması bakımından gerekli olduğu bir gerçektir. 

B — KOOPERATİFLERİN 

EVRİMİ : 

Yeryüzünde insanlar genel olarak bir dayanışma anlayışmdan uzak kalamamışlardır. En ilkel toplum şekli olan Klân'dan en modern toplumlara kadar bu böyle olmuştur. 

Eski Tünk uygarlıklarından en son Osmanlı İdaresine kadar karşılıklı dayanışma, yönetme ve içinde bulunulan durumu birlikte gözetme alışkanlıkları kooperatif harakete karşı ılımlı, uyumlu olduğunu gösteren kanıtlardır. 

Bilhassa Osmanlı toplum yapısında karşılıklı dayanışmanın sağladığı faydaların altın devirler yaşattığı; dayanışma» nın zayıfladığı zamanlarda sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal çöküntülerin memleketi ne hale getirdiği tarihin bilinen gerçekleridir. 

Bugün dahi kırsal yörelerde yaşıyan topllumumuzun örf, adet ve ananelerine dayalı olarak kooperatif çalışmaya ne denli uyumlu oldukları keyfiyeti kooperatif ortamın mevcut olduğunu belirtmesi bakımından önemlidir. 

Yapılan birçok araştırmalar yeryüzünde bireylerin bilinçle öngördükleri bir amaca ulaşmak için kendi arzularıyla bir araya gelerek bazı girişimlerde bulunduk- 


.Jarını ortaya koymuşlardır. 


Böyle bir girişimin kooperatif hareketin kendisinden başka bir şey olmadığıdır. 

Bu anlam ve kapsamdaki bir davra-Di evə dayanışmanm «Demokrasi» nin ilk biçimi olduğu; zamanla «Demokrasilerin Anayasaları» nı kooperatif haraket felsefesi içinde oluşturduklarını ifade etmekle hatalı bir görüş önerilmiş olamaz. 

Gerçekten «Kendi kendine yönetini, kendi kendine kontrol ve kendi kendine sorumluluk, ilkelerini benimseyerek kendi arzusu ile bir araya gelerek girişimde bulunmanın «Demokrasi ve Kooperatif» anlayışının birbirine olan yakınlığı ve tamamlayıcılık özelliklerinde şüphe bırakmamaktadır. 

Belirtilen nedenlerle tarihi bir varlık olan, değişme ve gelişme yeteneğine sahip bulunan insanın dünyayı değiştirmesi, tarihini yapması, «Sulh içinde birlikte ya-Şamaə düşüncesini hür ve demokratik bir düzen içinde oluşturmasının yegâne temeli de sanırımki kooperatif haraketle başlamış olsa gerektir. 

Diğer taraftan zaman içinde sosyal ve ekonomik yönde gelişen ve değişen bireylerin en kutsal toplum birimi olan aile bağlarının gevşemesi ve çözülmesine kar- 
9 kooperatif haraketin olumlu etkileri 
büyük olmuştur. 

Genellikle pazar ekonomisinin geleneksel ekonomilerin yerini almasından dolayı, esasen yetersiz olan tarım sektöründeki aile işletmelerinin durumlarına olumlu yönde çare bulunması; kooperatif bir hareketin başlatılması ile çözümlenebileceği düşüncesi, kooperatif organizasyonların ve üst örgütlerinin kurulması ve geliştirilmesiyle mümkün olmaktadır. Bu nedenle birçok batılı ülkeler yıllar önce bu hareketi başlatmış ve başarılı sonuçlar elde etmişlerdir. 

Bugün zayıf bünyeli tarım işletmelerinin ekonomik yeterliğe kavuşması ölçüsünde sosyal ve siyasal özgürlüklerini de — kullanabilme olanağına erişmeeri, kooperatif hareketin kalkınmaya eni etki ve önemini açıkca belirlemek- 


Diğer taraftan kooperatifcilik hareketi Kamu ve Özel sektörün bir nevi emniyet unsuru olmakta sektörler arası dengesizliklerin doğuracağı patlamaları zamanında önlüyebilmektedir. 


C — TÜRKİYEDE KOOPERATİF- 
ÇİLİK HARAKETİ : 


Burada. geçmişi bilinen kooperatifçiliğimizin tarihi gelişimini uzun boylu izaha lüzum görmüyoruz. Cumhuriyetin ilânından sonra yapılan birçok çalışmalar kooperatif hareketin gelişim ortamının hazırlanması bakımından hareketli ol- ғ muştur. 

Daha önceleri Türk Ticaret Kanunu ve Özel Kanunları gereğince kurulmuş bulunan kooperatiflerin elbette faydalarını inkâr mümkün değildir. Ancak bugün dahi hür ve demokratik kooperatiflerin kuruluş çalışmaları için mevcut mevzuatın yeterli olduğu da söylenemez. 

Bilindiği üzere 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu 24.4.1969 tarihinde kabul edilmiş 10.8.1969 tarihinde yürürlüğe gir- 


Dokuz bölümden oluşan Kooperatifler Kanununun 1. nci maddesi; «Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ай ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllere denir» demek suretiyle kooperatifin tarifini yap: mıştır. 
Diğer bölümlerinde , 

— Her üyenin eşit haklara sahip olduğu topluluk, 

— Gelir fazlasının taahhüt edilen sermayeye göre değil, üyelerin yaptıkları muameleye göre dağıtımı, 

— Yatırılan sermayeye sınırlı bir faiz, 

— Kooperatifin feshi halinde; borçların tasfiyesini müteakip kalan 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tüm varlıkların bir başka kooperatife veya Кати yararına bir kuruluşa devri, 

— Yönetim ilgililer tarafından ücretsiz yapılması, 

— Üye kabulünde bazı kısıtlamalara gidilmesi gibi okooperatifçiliğin ana prensipleri yer almaktadır. 

Kuruculâr tarafından hazırlanacak «Ana sözleşme, metinleri söz konusu kanun ve genel hükümlere uygun bulunmak zorundadır. Bu durum kooperatifçiliğin ana ilkelerini zedelemek bakımından ayrı bir önem arzeder. 

D — KOOPERATİFLERİMİZİN 

DURUMU : 

Bugün Yurdumuzda gerek özel kanunları ve gerekse 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu çerçevesinde kurulmuş bulunan kooperatif sayıları bir hayli kabarıktır. Bütün sayısal artışlara rağmen kooperatif kuruluşlardan beklenen sonuçların alınmadığını ifade etmek hatalı olmayacaktır. 

Kalkınma Plânlarımızda ayrı olarak ele alınan ve bizimde üzerinde durmayı yerinde gördüğümüz «Köy Kalkinma Kooperatifleri» hakkında oldukça detaylı çalışma ve araştırmalar yapılmış ve воnuç olarak; 

— Kooperatifciliği gerekli kılan nedenlerin varlığı ve bunları hissedilmesi başlanmış olduğu, 

— Sosyo-Ekonomik yapımın kooperatif çalışmaya uygun bir düzeye ulaşmamiş bulunduğu, 

Hususlarının genel bir çerçeve olarak tesbit edilmiş bulunması kooperatif hareketin başlatılmasında dikkate alınması gereken iki önemli temel sorunu ortaya koymuş bulunmaktadır. 

1. Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre; 

' “a — Ortaya Çıkan Sorunları : 

Kooperatif sayılarının ve kooperatife ortak olanların artması kooperatif hareketinin “gelişmesi şeklinde nitelendirmeğe imkân olmadığı, 

— Kooperatiflerin bölge birlikleri ve merkez birlikleri şeklindeki örgütlenmele- 


54: 


rinde zoraki ve gerçek dışı kuruluşların ortaya çıkmasını önleyecek denetim жик А ninin yokluğu, 

— Sayıları süratle artan koopertatiflerin nitelik yönünden gelişmesini hedef alan kooperatif eğitiminin yetersizliği, 

— Sayısal artışlara rağmen tüm kooperatiflerin milletlerarası kooperatif ilke-” lerine dayalı olarak geliştirilmiş milli kooperatif ilkelerine ve kuruluş amaçlarına uygun olarak işlemedikleri, 

— Ortakların kooperatifleşmede temel neden olan sorunlarının çözüm yolu-: na kavuşturulmadığı, ortakların sorumluluklarını bütünüyle yerine getiremedik-. 
leri, 
— Kooperatiflerin yeterli bir yönetim düzenine sokulamadıkları, ~.. 

b — Sorunların Çözüm Yolları : 

— Kooperatif çalışmalarının ana pölitika ve ilkelerini sosyo-ekonomik' yapıya 
en uygun biçimde tesbit etmeden, 236 

— Birey уе grupların eğilim ve davrânışlarını gereği şekilde değiştirme ve : geliştirmeden, ... 

- — Kooperatiflerin kredi ile desteklenmesi belirli ve özendirici biçimde esasa“ bağlanmadan, 

— Kooperatifçi yetiştirmek için. yes” terli bir eğitim programı uygulanmadan; 

— Kooperatiflere teknik yardım ola-” nağını belirli bir düzeye çıkarmadan, 

— Denetimlerini uygun biçimde sağlamadan, 

— Kooperatiflere yönelmiş kamu hizmetlerini dağınıklıktan kurtarmadan, 

— Kamu'nun kooperatifler ile yükümlülüklerini ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde yerine getirecek. yeterli bir merkezi kademe еуен. 
organı kurmadan, 

— Başarılı sonuçlara ulaşılması ve bireylerin ve grupların bu yöndeki eğilimlerini kalkınma çabaları içinde olumlu ola-: rak değerlendirmenin mümkün ри saptanmış bulunmaktadır. Е 

Yukarıda belirtilen hususların Kalkınma Planları içerisinde samimiyetle ye: rini bulmuş olması kooperatif kuruluşlü” 


rın geleceği bakımından gerçekten faydalı olmuştur. 

© Anayasamızın 51. nci Maddesiyle vazolunan «Devlet Kooperatifçiliğin geliştirilmesini sağlarə amir hükmünün anlamıni kavramayan kimsenin bulunduğunu söylemek mümkün değilse de; bugüne Каdar olagelen uygulamalar henüz istenilen seviyede gö ül ] { lir. 

Kısa bir süre öncesine kadar çeşitli kamu kuruluşları nezdinde yönlendirilen ; idari, teknik ve mali olanaklardan yararlandırılan kooperatif kuruluşların dağınık ellerde oluşundan yanlız kooperatifler degil; kooperatifçiliğe ümit bağlıyan kitleleri de düşündüren hale geldiği bilinen bir gerçek olmuştur. 

Alman bir hükümet kararı ile bütün kooperatif kuruluşların bir Bakanlığa bağlanmış bulunmasının süregelen dağınıklığı ve politika bunalımlarmı geniş ölçüde ortadan kaldıracağını belirtmek ve bu nedenle geleceğe ümitle bakmak tüm kooperatifçilerin özlemidir. 

E — İHTİYACA UYGUN KOOPE- 

RATİF POLİTİKALARININ 
TESBİTİ VE UYGULAMAYA 
KONULMASI : 


Bir elde toplanmış bulunan kooperatif hizmetlerinden beklenen sonuçları almak için uygulamalı bir araştırma yapmanin ve elde edilecek sonuçlara göre Milli Plân Hedeflerine uygun kooperatifçilik ana politikalarını saptamanın yararlarını dikkate almakta fayda görülmek- 

, Toplumsal ve ekonomik yönleriyle bilhassa dar gelirli bireylerin kooperatif aracından rasyonel biçimde yararlanmaları, insan unsurunu ön plânda tutan kooperatif hareketten beklenen önemli bir sonuçtur. Zira kooperatifin üyesi hem girişimin sahibi. ve hemde sağlanan değerlerden faydalanmayı bekleyen kişidir. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle devamh bir gelişme içerisinde bulunan ülkemizde bugün en uygun gibi görülen kooperatifçilik mevzuatı ve politikaları gelecekte yetersiz olabilirler. Asıl amacın hür ve 


demokratik kooperatif ilkelerine bağlı kalarak araştırma, uygulama, izleme ve değerlendirmelerin devamlı olarak yapılma» sı amacı ulaşmanın ön koşulları olmaktadır. 

Genel olarak kooperatif hareketin başarıya ulaştırılmasında DEVLET KOO-PERATİF ilişkilerinin tam olarak saptanmasındaki yararlar dikkate almarak aşağıda belirtilen konulara kısaca değinmekte yarar görülmüştür. 

1. Kooperatiflerde Eğitim Sorunu : 

Akıllı bir müteşebbis üretim faktörleri olarak bilinen, toprak insangücü ve sermaye faktörlerini dengeli bir biçimde kullanmak imkânına sahiptir. Kooperatif teşebbüsün başarısıda kooperatifi teşkil eden üyelerin ve yöneticilerinin muayyen bir olgunluğa erişmesiyle mümkündür. 

Başlangıçta devletin örgün ve yaygın eğitim olanaklarıyla gereken ortamı hazırlaması zorunluğu vardır. Kooperatif çalışmayı duymayan insanları sadece Anasözleşmeye uygun olarak bir araya getirmek daha başlangıçta başarısızlığı kabul etmek demektir. 

Genellikle pazar ekonomisine açılmayan toplumlarda bu ihtiyacı duyurmak hem zor ve hem de beklenen faydayı sağlayamaz. i 

Bugün yurdumuzda oldukça gelişmiş bir kooperatifçilik ortamınm var olduğu kabul edilse dahi yine de kooperatifçilik eğitiminin devamlı, etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesinin gerekliliğinde birleşilmiş olması sorunun önemini açıkca ortaya koymaktadır. 

Kooperatifçilik eğitimin önemi yanında güçlüğünü de dikkate almak lâzımdır. 
Ekonomik ve sosyal adam tiplerinin kooperatifci adam tipine indirgenmesi oldukça güçtür. Buna rağmen ilk, orta ve yüksek Öğ kooperatifçilik eğitimine gereken yerin verilmesi; bilhassa yaygın eğitim yoluyla belli meslek formasyonları veren kuruluşların personel, bina, araç ve gereçlerinden yeterince faydalanılması imkân dahiline sokulmaktadır. 

Eğitim amacıyla ayrılması mümkün olan müstakil tesislerin Kamu Kuruluşla- 


rı ve kooperatif organizasyonlar arasında gerçekleştirilecek koordinasyonla, hem mesleki formasyon ve hemde kooperatif eğitim veren kooperatif okulları haline getirilmesi pratik bakımdan olanak dışı değildir. 

Öğretmen - Muhtar - İmam üçlüsünün kooperatifci liderler olarak yetiştirilmesinin önemini ayrıca belirtmekte yarar görülmüştür. 

2 — Kooperatif Örgütlenme Sorunu: 

Belli mesleki formasyonu kooperatif eğitimi ile birlikte almış bireylerin ekonomik faaliyetlerinde de dayanışma içinde bulunacakları dikkate alınarak kooperatif kuruluşlara geçmeleri beklenen bir sonuç olmaktadır. 

Bugün yurdumuzda kooperatifleri; 

a) Tarımsal Kooperatifler, 

b) Tarım dışı kooperatifler, 

с) Yapı Kooperatifleri, 

d) Diğer konulu kooperatifler, 

olmak üzere dört ana grupta toplamak mümkün olup bunların 1163, 2834, 
2836 sayılı kanunlara göre değişik konuda yirmiye yakın değişik tipte Anasözleşmeye bağlı olarak çalıştıkları anlaşılmaktadır. 

Söz “konusu kooperatiflerin her biri için değişik tipte «Anasözleşmeler» е dayalı olarak örgütlendikleri dikkate alınırsa kooperatif kuruluşlarında ortaya çıkacak bazı anlam ve kavram karışıklıklarının bulunmasını tabii karşılamak gerekir. 

Genel olarak gelişen görüş tek tip koooperatif Anasözleşmelerinin hazırlanmasıdır. Ancak yukarıda konu edilen üç kanunun daha önce belirlediğimiz hür ve demokratik kooperatif kuruluşlarını öngörecek biçimde tek bir kanun haline getirilmemesi halinde tek tip Anasözleşmelerin hazırlanması mümkün değildir. 

Diğer bir hususta. kooperatiflerin aynı Anasözleşme çerçevesinde tek yönlü veya çok yönlü faaliyet göstermeleridir. 
Bugün gelişen görüş ise kooperatiflerin çok yönlü olarak faaliyet göstermeleri istikametindedir. 

Burada üzerinde durmak istediğimiz kooperatif ekli «Köy Kalkınma Kooperatifleri» dir. Bu kooperatifler genel olarak çok yönlü olarak faaliyet göstermektedir. 
Bu durum tabanda bulunan kooperatifler için, yurdumuzun içinde bulunduğu koşullar altında, normal karşılamabilir. Çünkü aile işletmeleri çeşitli üretim konularında çalışma durumunda kalabilirler. Her köyde her konuda kooperatif kurmak da yetişkin personel bulmak bakımından mümkün olmayabilir. 

Ancak 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 72. nci Maddesinde; konuları aynı veya birbirleri ile ilgili nitelikte olan en az 7 kooperatifin «Kooperatifler Birliği» kurabilmelerine cevap vermektedir. 

Tabanda bulunan ve çalışma amaçlarına çok çeşitli konuları alm.ş bulunan «Köy Kalkınma Kooperatifleri» yalnız isim benzerliği dolayısıyla anılan 72. nci madde gereğince «Köy Kalkınma Kooperatifleri Birlikleri» ni kurmaktadırlar. 

Tatbikatta çeşitli konularda çalışan köy kalkınma kooperatiflerinin üst örgüt olarak kurdukları Birlikleri, bu durumda tamamiyle şekilden ibaret kalmakta zamanla 72. nci maddenin ruhuna aykırı faaliyet konularını benimseyerek yatırımlara girişebilmektedir. 

Örneğin; meyve-sebzecilik, şarapçılık, sütçülük, peynircilik, hayvancılık, bağcılık, balıkçılık v.b. konularda faaliyet gösteren «Köy Kalkınma Kooperatifleri» nin bir araya gelerek Birlikler kurdukları görülmektedir. 

Böylece «Köy Kalkınma Kooperatif- ' leri Merkez Birliği» de aynı yapıda oluş: maktadır. 

Kooperatiflerin bölgesel kademede verimli yatırımlara yönelmeleri Kalkınma Plânımızda önerildiği dikkate alınırsa çeşitli konuları işleyen birim kooperatiflerin kurdukları birlikler hangi konuda yatırıma yönelebilecektir? Bu durumda homo: jen bir yapıdan uzak, konuları değişik işleri kapsayan kooperatiflerin kurdukları birliklerin hangi konuda yatırım yapacaklarında anlaşmaya varmaları mümkün olmayacağı, «Doku uyuşmazlığı: nedeniyle dağılmaları sonucunu doğuracaktır. Ni- 


tekim bu nedenle tatbikatta birliklerin etkili olamadıkları görülmektedir. 

““Tabandâ bulunan ve çeşitli konularda üretim yapan üyelerin kurduğu Köy Kalkmma Kooperatifleri, ana ürünlerine göre, değişik konulu homojen. birliklere katılabilirler. Böylece birlikler Hayvancılık, Balıkçılık, Ormancılık, Sebze ve Meyvecilik, Sütçülük v.b. konuları ayrı ayrı işleyen ve bu konularda yatırımlara girişebilen” üyelerine eRisturnə verebilen güçlü Üst kuruluşlar olarak şekillenebilirler. 

“Bu Şekilde oluşan birliklerin Merkez Birlikleri kademesinde de sorunlarını daha kolay çözümleyebileceği açıktır. 

, Kooperatif kuruluşların güçlü bir görünüm kazanabilmesi için üst kuruluşlarının tam manasıyla gerçekleştirilmesine mutlak zaruret vardır. 
©. Yatay ve dikey bir entegrasyon ve haberleşmenin etkin ve verimli olabilme-Sİ üst kuruluşların gereği şekilde oluşturülması ve bunda da geç kalmmamasına bağlıdır. Aracı ve tefeciliği ortadan kaldırmak için kooperatif organizasyonların güçlendirilmesi ve üst kuruluşlarıyla bütünleşmeleriyle mümkündür. 

3 — Kooperatiflerde Denetim Sorunu: 

Kamu ve kooperatif ortaklarının menfaatleri yönünden yapılacak denetimin eğitime dönük ve yol gösterici olmasına önemle dikkat etmek gereklidir. 

Derietimleri yerince ve yeterince yapılamayan kooperatiflerin başarılı sonuçlara ulaşmaşında güçlüklerle karşılaşması her zaman beklenmelidir. 

Bilhassa Devlet'in kooperatifleri denetlemesinde hür ve demokratik çalışma koşullarına ters düşmemesi önem arzeden bir sörundür. : i 

© ‘Bugün mevcut kooperatiflerin istenileh “seviyede denetlendiğini söylemek imkânsızdır. zoru? 

“4 — Kooperatiflerin Finansmanı Sorunu : 

Özkaynakları çok sınırlı olan kooperatiflerin mali yöndeki ihtiyaçldrının karşılanması en büyük sorun olmaktadır. Finansman deyince ilk akla gelen koopera- 


tiflərin girişimleri için gerekli “mali kaynak ihtiyaçlarıdir. 
4 Köoperatifler girişimlerini öz kaynakları dışında “yabancı kaynaklarla da desteklemek durumundadırlar. l | x” “Genellikle yeterli ve zaman bakimindan da düzenli bir finansman olanağına kavuşturulamayan kooperatif kuruluşlarin ayakta durmaları, içinde bulunulan koşullar altında mümkün değildir: ~ Finansman ihtiyaçlarını yurt тпа, üye göndererek sağlamaya gayret eden Kooperatiflerin başarılı olduğunu söylemek mümkün olmadığı gibi, kooperatif kuruluşların dejenerasyonu ve enflasyonuna gerekçe hazırlandığı bir yığın başarısız kooperatiflerin herbirinin ayrı ayrı problemleriyle karşılaşıldığı bilinmektedir. 
Kooperatiflerin sağa sola el açan itibarsız kuruluşlar haline sokmamak için finansman sistemini sağlam bir esasa bağlayacak köklü bir politika geliştirilerek еп kısa sürede uygulamaya копта» lıdır. 
5 — Kooperatiflerde Proje Uygulama Sorunu : 
Proje uygulamasıyla finansman konusu arasında sıkı ilişkiler bulunmaktadır. 
Kooperatiflerin uygulayacakları yatırımların Milli Plân hedeflerine uygun yönde olmasına azami gayret gösterilmelidir, Tabanda kurulan kooperatifler toprak ve insan gücü ilişkilerini düzenleyici, birimden azami gelir sağlayıcı, muayyen bir kalitede mahsül üretici, üyelerini muhtaç olduğu modem tarım girdiklerini ve üretim araçlarını sağlayıcı yönde faaliyet göstermelidir. 9 | 
© “Yukarıda Bayılan gerekleri, yerine getirmeyip maddeci mevcut ve geleneksel üretimle yetinen ve bu ürünleri işlemek 


otansiyelini çekemiyecek kadar verimsizdir. Bu şartlar altında kurulacak mo- 


dern tesislerin ihtiyacı bulunan hammaddenin sağlanması ise devamlı kaynakların verimsiz hale gelmesine, bir süre sonra da üretim dışı kalmasına sebep olacaktır. 
Bahse konu ettiğimiz tabandaki kooperatifler bu dengeyi sağlıyacak ve birimden azami gelir elde edecek bir çalışma düzenine sokulabildikleri takdirde üst birlikler tarafından her yönüyle yeterli olarak kurulacak modern tesislerin hammadde ihtiyaçlarına da karşılama durumunda olacaklardır. Sonuç olarak büyük yatırımlara gidilmesi ve mümkün oldukça bu yatırımların üst birliklerce uygulanması cihetine gidilmelidir. 

Devlet kooperatiflerin proje başındaki finansmanlarını karşılarken projelerin her yönüyle geçerli olmalarına dikkatle eğilmelidir. Ekonomik gücü olmayan geleceğinden emin bulunmayan projelerin desteklenmemesi; buna mukabil güçlü projelerin uygulanmasında ise gereken her türlü yardımları yapmasının faydaları kooperatiflerin geleceği bakımından gerçek önemi haizdir. 


G — KOOPERATİFLERİN DES-TEKLENMESİNDE DEVLE- 
TİN ROLÜ VE DESTEKLE- 
ME NOKTALARI : 


Kooperatif kurucuları çevrelerinde bulunan ve kalkınmalarına yararlı olan bir potansiyeli harakete getirmeyi veya sosyal yönü daha ağır basan bir sonucu çözümlemek için dayanışmanın gerekliliğine inandıkları zaman kooperatif kuruluş hazırlıklarına girmektedirler. 

Genellikle maddi olanaklara sınırlı olan insanların kurdukları kooperatif organizasyon başlangıcında kendi sorunlarmın getirilmesi anlamından . pek öteye gidememektedir. 

Kamuya başvurmaların böyle bir organizasyon içinde daha etkili olacağına şüphe yoktur. Ancak kısa bir süre sonra alacakları bir kararla yatırım sorunu ortaya konmakta ve bu durum en kısa zamanda ilgili kamu kuruluşuna intikal ettirilmektedir. 


Kurulan binlerce kooperatifin bu kabil taleplerine cevap vermek bir yana, mali kaynak bakımından da çok sınırlı olan kooperatifin proje uygulamasını güçlüğü ise ayrı bir sorun olmaktadır. 


Devletin her ne kadar kooperatifçiliği desteklemesi Anayasal görevi isede bu desteklemeyi olanakları ölçüsünde yapacağı da ayrı bir valkadır. 


Kalkınma Plânlarımız hangi boyuttaki kooperatiflerin ne biçimde destekleneceğini açıkca belirlediğine göre ortaya konacak destekleme politikaları da ona göre geliştirilip uygulamaya konulabilir, 


Örneğin; daha önce belirlediğimiz gibi tabanda bulunan kooperatiflerin Birliklerin uçları olarak düşünülmesi; Birliklerce yapılacak projeye dayalı geçerli projelerinin desteklenmesi en uygun yol olarak görülmektedir. 


Tabanda bulunan kooperatiflerin kamu kuruluşlarının görevleriyle ilgili hayvan ıslahı, çayır, mer'a tesisi, tarla ıslahı erozyon kontrolu, ağaçlandırma v.b. faaliyetlerinin projelendirilmesi halinde yüksek seviyede sübvansiyonların yapılmasında yarar vardır. 


Ancak salt üyelerin öz menfaatlerini ilgilendiren projelerde idari ve teknik yardımlar dışında ivme özelliği bulunan mali yardımların yararlı olunacağında şüphe yoktur. 


Her kooperatifin mali yardım talebi yukarıda belirtilen anlamlar dikkate alınarak yapılırsa sosyal adalet ilkelerine de riayet edilmiş olacaktır. 


Bölgesel kademede uygulanması yerinde görülecek projeler için kamu idari, teknik ve mali yönden yardımda bulunmak durumunda kaldığında; 

— Proje etüdü ve uygulama projesi 

hazırlanması, 

— Her türlü idari yardımların yapılması, 

— Belli nisbetlerde mali yardımlar 

sağlanması gerekecektir. 


= İlk iki sırada bulunan hizmetlerin kamu kuruluşlarında sağlanması karma ekonomi ve sosyal adalet ilkeleri karşısında. yerinde olmakla beraber üçüncü sırada bulunan mali yardımların; hibe, subvansi yon ve kredi niteliklerini taşıması söz konusudur. 


Hibe ve sübvansiyonların tabanda bulunan kooperatiflerin geniş ka ı ve sosyal karakterli girişimlerinin desteklenmesinde kullanılmasının uygunluğu yanında Bölgesel düzeyde uygulanacak çevresel etkenliği ve rekabet kabiliyeti yüksek, projeli yatırımların kredilerle desteklenmesinde kullanılan kıstasların imkân dahilinde geniş tutulmasının yararlılığı yanında; hibe ve subvansiyonlar:n ileride içinden çıkılmaz karmaşık durumlara girilmeyecek şekilde düzenlenmesi yerinde olacaktır. 


Kooperatifin kurmak istediği tesisler Milli Ekonominin gereklerine uygun bulunmuşsa böyle bir yatırımın büyük ölçüde ve kontrollu bir biçimde kredilerle desteklenmesi söz konusu ise de; gelecekte 


kooperatif kârlarının belli bir nisbetiyle ve uzun vadede geri ödenmesi yönünü gözden uzak bulundurmamakta yarar vardır. 

Diğer bir uygulama şeklide kamu'ca gerçekleştirilen ve halk sektörünce yöneltilmesinde yarar görülen yatırımlara kooperatiflerin katılımları sağlanarak daha ileri bir aşamada tesisler tümüyle ve geri ödeme kaydıyla keza kooperatif kuruluşlara devredilebilirler. 


H — DİLEĞİMİZ : 


Yukarıda belirtilen hususlar Türk Kooperatifçiliğinin arzulanan düzeye ulaştırılmasında ortaya konan sorunlar ve çözüm yolları olarak hatırımıza gelenlerdir. 


Başlangıçta başarısızlığı mukadder olan kooperatiflerin girişimlerinin desteklenmesi kooperatifçiliğimizin geleceğini darboğazlara sokabilir. 

Yerinde ve zamanında yapılmayan hiçbir yardımı alana ve ne de yapana faydasının olamıyacağı ilkesini daima gözönünde bulundurmak en halis dileğimizdir. 
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Toprak Çocuğunun ATA”yı Anışı ” 


Tanrı yardımcıdır külün merdine... 
Ben bu karekteri edindim erek... 
Sarıldım bu yurdum tarim derdine. 


Bu iş benim, bu iş benim diyerek... 


Donanırız Ay - Yıldız'lı bayrakla, Umutlar güverir yeşil yaprakla, Ekmek için didişirim toprakla 

Bu aş benim, bu aş benim diyerek. 


Şükürler verdiği sıcak aşına, 

Bu sözle giderim tarla başına... 

Yüz sürdüm dört yönde hudut taşına; Bu taş benim, bu taş benim diyerek. 


Yeşille yazarım her eserimi, 

Çorakta ârtırmak için verimi... 
Toprağa dökerim alın terimi... 

Bu yaş benim, bu yaş benim diyerek. 


Tarlada yeşilim, dalda baharım... 
«Milli gelir» dense başta ben varım. 
Traktörde, Atatürk'ü anarım... 

Bu baş benim, bu baş benim diyerek. ` 


T, Turan ATASEVER 
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Halk Sektörü ve Tarımsal" Kooperatif Sektör 


a m ЕРЫ A A эсен 


Hüsnü KURTLUOĞLU 
Mütehassıs Ziraat Yüksek Mühendisi 


Halk Sektörü deyimi, siyasal görüş açısından or- 


taya atılan ve tanımlanması güç ma veya ekonomik geli deyimi yerine halkın k netim ilkelerine 


bir kavramdır. Kalkın-: 
şme bakımından halk sektörü endine yardım ve kendini vö- 


bağlı girişimlerini belirten kooperatif 


sektör deyimini kullanmak gerekir. Tarımsal knope- 


tif sektör, kooperatif sektörün alt kesim 


i olarak ele” 


alınmadıkça, örgütlenme, finansman ve devlet gözetimi'bakımından zorunlu devlet tedbirlerini almak geçi- 


AK 


i: HALK SEKTÖRÜ NEDİR? 

Halk sektörü,. Ecevit hükümetinin ві» yasal görüşlerini - yansıtan, kooperatif, sendikalist, küçük kapitalist, hatta kamu; kurumu niteliğindeki girişimleri kapsaуап bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Kamu ve özel sektör yanında hukuki, örgütsel ve üretim biçimi bakımından. 
farklı bir halk sektörü tanımı getirilmemiştir. Genelikle, «halkın kendi tasarruf- : larıyla, “kendi yönetimindeki . üretim yaratması (1)» gibi bir yöntem- kabul edile. 
bildiği. kadar. «korunmaya muhtaç Özel girişim gurupları (2)ə gibi bir tanımlama ile: Halk sektörü kavramına açıklık getirmek olanaksızdır. - , ИРЕТ 

- «Küçük esnaf, küçük sanatkâr, çiftçi, küçük -memur ve işçi gurubuna dayanan siyasal iktidar, bunun: karşıtı olan ekonomik bir yapı oluşturmağa yön”lmektedir (2): şeklindeki bir yargıya bağlanıldığı sürece, halk sektörünün yapısı, kuruluş ve işleyişi bakımından anlaşılır ve. inanılır. Tanımlamalar yapmak yeri-: ne, anlamsız - tartışmalara yol açılacağı, bununda. halkın güvenini sarsacağı unu. 
tulmamalıdır. Oysa halk sektörü görüşü, siyasal iktidarın halka güven vermesi ve onunla, işbirliği yapacağı ortamda söz konusu örgütler üzerine kurulmuş görül mektedir, 

(1) Milliyet 3 Mart 1974. 
(2) Gumhuriyet 23 Şubat 1974. 


kebilir, hatta engellenebilir. 


Hükümet programında «kamu sektörü: ve: özel sektörün yanısıra, halkın teşebbüs gücünü harekete geçirecek bir. 
halk. sektörüde geliştirilecektir.» dehiliyor. Muhalefetin eleştirilerinde «Halk gek- . 
deki idari hizmetleri süratle bu kurüluş- ise “özel sektördür» şeklindeki görüş; halk sektörünün bir kuruluş olarak ele #lındığı sürece karşılaşılacak kuşkuların bir örneğini: vermektedir. Hele kooperatiflerin «devletin sosyo-ekonomik bir örgütü halina sokulması»,. «köylü ve esnafa inmek : için: siyasi: bir: örgütlenme». gibi eleştiri lere- konu almması halkın güvenini sarsicıdır, =: ые ! { 
Siyasal görüşlerin, halk sektöril. gyimi ile, daha çok devlet-halk işbirliğ yöntemine uygun halk örgütletini ve küs çük tasarrufları birleştirerek, halkifi yönetiminde yatırımlara sevkedecek, уай» : гааг. gelişmemiş yörelere çekecek ve büyük sermaye mülkiyeti yerine, tabana. 
yayılmış bir mülkiyet üzerine kurulu óptimal üretim kapasitelerine gitmeyi kolaylaştıran girişimleri belirttiği var sayılabilir. py 
„ Fakat, bu tanımlamada yetersizdir. 
Neyi, -nasıl nerede, neyle, ne zaman ya- ` pacağı..:? : ' { 

. "Halk sektörü yeni bir kavramsa, an= · lamı ve kapsamı ayrıntılı olarak açıklan--, malıdır. Çünkü o kadar ters anlayışlar ve eleştiriler -varki,. bunlar halkın güvenini : 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sarsmakta ve özlenen düzen yahut kalkınma ortamında halk güçlerinin harekete geçmesini önlemektedir. Bu konuda, siyasal davranışlara göre çalışması gereken bürokrasi çankının ters işlemesi, bürokrat modeller ve yöntemlerin değiştirilmemesi, kavram karışıklığını artıran ve yeniliğe karşı bir tutum olarak değerlendirilmelidir. 

Halk sektörü deyimi, siyasal görüş açısından ortaya atılan ve tanımlanmas: güç bir kavramdır. Amaç hızlı kalkınma veya ekonomik gelişme olduğuna göre ve Dünyanın başka yerlerinde bu amaca ulaşmak bakımından kooperatif yöntem, en uygun araç olarak kabul edildiği için, halk sektörü içersinde olduğu anlaşılan KOOPERATİF SEKTÖR deyimini kullanmakla, kavrâm karışıklıklarından uzaklâşmak orta yoldur. Böylece, eleştirileri sınırlamak ve bürokratik baskıyı uzaklaştırmak olanağı kazanılacak, özellikle halkın güveni pekiştirilecektir. 

KOOPERATİF SEKTÖR KAVRAMI: 

Sayın Ecevit'in «En kısa zamanda gerçek demokratik ikocperatifçiliği getireceğizə, «Катта ekonomiye halk boyutu kazandıracağız» şeklindeki açıklamaları, siyasal davranışın kooperatiflerden yana değiştiğini kanıtlamaktadır. Bir bakıma, uygulamada halk sektörü olarak kooperatif sektörün düşünüldüğü anlaşılmiş oluyor... 

— Kooperatif sektör, kooperatif girişimlerin bütünüdür... 

Kalkınma, ulusal ekonominin gelişmesi ve büyümesidir... Kooperatif yöntemle kalkınma çabalarına katılan halk toplulukları, ulusal ekonomide, kamu ve sermaye girişimlerine benzemeyen amaçları dolayısıyla ayrı bir girişim tipi olarak belirtilmekte, böylece bilimsel ve açık bir kavram içersinde bütünleşerek Kooperatif sektörü oluşturmaktadır. Öyleyse koopreatif sektör ulusal ekonominin bir kesimidir... Yani ekonomik bir sektördür. 
Kişi birliği ve sosyal amaçları bakımından gerçek bir halk sektörüdür. 

Ulusal ekonomi, bizim pazar ekonomisi düzenimizde, kamu, sermaye ve koo- 


peratif sektörlerinden oluştuğu gibi, kamu yararı gözeten- özerk ekonomik ikurumlar ve ufak halk ortaklıkları ve diğer ekonomik girişimler, kooperatif sektör dışında kalmaktadır. Dernek ve vakıfların yurt çapında örgütlenmesi söz konusu olsada, hatta sendikaların ekonomik girişimleri Jüşünülsede, uygulama bakımından bunların, üç ana sektörle ilişki kurması söz konusudur. Çünkü yasal ortam mevcut hukuk düzeni, ulusal ekonomi kurumlarının amaç, biçim ve yöntemlerini kesin sınırlarla ayırmıştır. 

Açıklanan nedenlerle, kooperatif hukuk ortamımızda güçlü bir kooperatif sektör söz konusu olmakta, kamu ve sermaye sektörleri ayrı hukuk düzenlerine oturmaktadır. Bunlarının bir kısmını halk sektörü adı altında birleştirmek, halk tasarruflarını yatırıma yöneltmek ve yeni: iş alanları açmak bakımından düşünüldü-” 


günde yahut küçük ve dağınık halk güç- . · 


lerini örgütleyerek yeni bir yapı olüştürmak istendiğinde, mevcut hukuk düzenin" de yahut sosyal hukuk devleti “anlayışma göre ancak devlet-halk işbirliği akla ge lebilir. m 
Demek oluyorki siyasal görüşle ilə: ye sürülen halk sektörü, üygulamada” bir” işbirliği, bir bakımada toplum kalkınması" yönünde bir koordinasyon şeklidir. Yahut! 
bu işbirliği ve koordinasyon yöntemi ile gerçekleştirilecek girişimleri belirtmekte" dir. Nitekim Köy-Kent üygulaması, tarımsal girdilerin aracisiz bâğitimi, iünlerin pazarlanması v.d. büyük girişimlerle, MEYAK v.b. kurumlaşmalarda aynı” görüşün yansıdığı varsayılabilir. “Bizim kooperatif sektörümüz temelde “siyasal tarafsızlık ilkesiyle, her türlü siyasal. 
davranış dışında kendi doğal kuralları v6” halkça kabul edilmiş ilkeleri içersinde, apacık bir kavram olarak gelişmiş bulunuyor. Bu nedenle kalkınma veya ekonomik gelişme bakımından, kooperatif örtamda halk sektörü deyimi yerine, halkın kendine yardım ve kendini yönetim ilkelerine bağlğı girişimlerini belirten Köoperatif sektör deyimini kullanmak söz konusudur. Kooperatiflerden yana: pölitikacı 


ve sermaye çevrelerininde aynı deyimi kullanmaları gerekir. 

Özel sektör, özel girişimleri kapsayan bir deyim halinde kabul edilerek kooperatif girişimleride kapsadığı söylenmekte, kalkınma plânında, kooperatif sektörden bahsedilsede, teşvik tedbirlerinde kooperatif sektörün sözü geçmemektedir. 
Kooperatiflerden yana olmayan siyasal davranışların ve sömürü çevrelerinin езеri olan bu görüş değişmedikçe, uygulamada devlet-halk işbirliğinin düşünülmesi olanaksız ve halk öektörü politikası doğmadan ölmeye mahkum edilmiş olacaktır. 

Anayasamızın 51 inci maddesi, kooperatifçiliğin geliştirilmesini sağlayacak tedbirlerin devletçe alınacağını öngörürken, gerekcesi «özel teşebbüsün yalnız baэша. başaramıyacağı büyük dâvalar» dır. 
Öyleyse kooperatif sektör, özel sektörün içine giremez ve büyük davaları başarmak için düşünülmek zorundadır. 

Bu noktada, Tarımsal kalkınma, Tarımsal yapının iyileştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi sorunu karşımıza çıkmakta» dır ve tarımsal kooperatif girişimleri belirten Tarımsal Kooperatif sektör kavramı önem kazanmıştır. 

TARIMSAL KOOPERATİF SEKTÖR 

Çiftçi kesiminde, köylük alanda, Tarımsal üretim ve pazarlama, Tarımsal girdiler temini ve köy endüstrisi girişimleri ile çeşitli hizmet girişimlerini kapsayan köoperatif sektör, kentsel alandaki köoperatif sektörle girişim konusu bakımından ayrılıklar göstermektedir. Bu ayriliklar yanında, tüketici topluluklardaki kooperatif hareketlerin özelliklerinde de farklaşma söz konusudur. Kooperatif hareketlerin özelliklerindeki bu değişiklikler, kooperatifçilik ilkelerini etkilemektedir. 

Örneğin demokratik yönetim, serbest giriş, risturn ilkeleri dahi azda olsa etkilenmiş, eskiden üzerinde durulan peşin satış ilkesi, kesinlikle terkedilmiş, siyasal ve dini tarafsızlık serbest giriş ilkesi içersine alınmış, sermayeye sınırlı faiz verilmesi ilkesi korunmakla beraber, üye ser maye katılışlarının azgariye indirilmesi 


hatta kaldırılması fikri karşısında önemini yitirmiştir. Bunların yanında eskiden önemsenmeyen, mahalli ulusal ve uluslar arası işbirliği ilkesi öngörülmekte, eğitime daha çok önem verildiği bilinmektedir. 

Köylük alanda ve kentlerdeki kooperatif hareketlerin bu ilkelere bağlılığı biribirinden kesin olmasada ayrılıklar gösteriyor ve temel ilkeler yanında yer alan ikinci derecedeki ilkeler önem kazanıyor. 
Köy kooperatifleri üye bölgesinin sınırlanması, ortak sorumluluk, kooperatife girişte yatırım sermayesine katılış istenmemesi, üyelere kazanç dağıtılmaması, kooperatif yönetiminin parasız yapılması gibi ilkeleri korumaktadır (Raiffeisen ilkeleri). Kent kooperatifleri sınırsız sorumluluk, gönüllü üyelik ve kişisel işlerden kaçınma gibi ilkelere ağırlık vermiştir (Schultze-Delitoch ilkeleri). Ayrıca büyük kongrelerde kabul edilen, malların kusursuz (kalite ve kantitede satılması, günlük değerle fiyatlandırma, peşin satış ve risturn ilkeleri kentsel kooperatiflerde daha önem kazanmaktadır (1930 Viyana Kongresi). 

Köylük alandaki kooperatif hareketlerde, otofinansman eğitim, plânlı üretim ve pazarlama ayrı bir değer taşır. Bu nedenle örgütlenme biçimi özellikle üst yapıda kentsel kooperat-flerden farklılaşmak: ta, bölgesel ve merkezi örgütler çeşitlenmekte, federatif yapı çok kollu bir geliş- 


peratif organizasyonu geliştirme tedbirleride artmış ve kentsel kooperatif organizasyondan değişik teşvik ve destekleme tedbirleri alınmıştır. Bu arada ulusal beslenme açısından köy kooperatiflerine pek çok görev verilmekte, ulusal stokların tutulması, çifteilerin yatırımlarındaki subvansiyon'ların kooperatifler kanalıyla gerçekleştirilmesi, dış pazar rekabet olanakları yaratmada kooperatiflere devlet yardımı yapılması gibi hususlar devlet-kootif işbiiği bakımından öngörülen önemli politikaları belirtmektedir. 


Konuyu çeşitli yönleriyle incelemek ve ayrıntılara inmek gerekmez. Açıklanan nedenlerle Tarımsal kooperatif sektörle, Kentsel kooperatif sektörü, ulusal kooperatif sektörün alt bölümleri kabul etmek gerekir. Bu suretle, Köy ve kentlerdeki kooperatif organizasyonun ayrı ayrı ele alınması, örgütlenmelerin buna göre yapılması zorunluğu ortaya çıkmış oluyor. 

HUKUKİ ORTAM SORUNU : 

. Yurdumuzdaki demokratik kooperatif hukuk ortamı kentsel alanlar için kesin olarak bellidir. Kentsel kooperatifler 
1163 sayılı yasa gereğince örgütlenir ve 
çalışırlar. 

“Köylük alandaki kooperatif hareketlerden güdümlü olanlar (Tarım: kredi - Satış ve Tütüncü ikooperatifleri) gerçek kooperatif değil, kooperatif şeklindeki devlet örgütleridir. Bunlar önemli ihraç ürünlerini ellerinde tutmakta ve devlet destekleme: alımlarıyla piyasaya hakim bulunmaktadır. Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, Yem Sanayi T.A.Ş. ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş: ile Zirai Donatım Kurumu v.d. ilgili kurumlar Türk Tarımını yönetmektedir ve çiftçi ile ilişki kurmamış kamu kuruluşlarıdırlar. - 

o Bağımsız gerçek köy kooperatifleri, açıklanan bu ortamda, ufak köy tesisleri ve çoğu dış ülkeye işçi göndermek için tasarlanmış: girişimler peşinde koşmakta amaçlarına yönelememektedir. Bunlar daбиік ve ilkel birer kooperatif girişim olsalarda çiftçiye mal olamamış ve tarımsal gelişime hizmet eden kuruluşlar haline gelememişlerdir. 

«Açıklanan bu durum baştaki temel sorunun hukuki ortam olduğunu belirtmekte, mevcut hukuki ortam yeniden düzenlenmedikçe, Tarımsal kooperatif sktörün, örgütlenme ve ulusal ekonomideki görevlerini yerine getirme olanağı bulamayacağı ve uyduruk kooperatifçiliğin yaygınlaşacağı ortadadır. 

- DEVLET TEDBİRLERİ : 


Kooperatifçiliğin geliştirilmesini sağ- 


layıcı devlet tedbirleri, kooperatif sektörü teşvik tedbirlerini ve bunun. alt kesimi olan Tarımsal kooperatif Sektör'ün geliştifilmesi için gerekli hizmetleri kapsa- 


maktadır. Tarımsal kooperatif Sektörün finansman, denetim, eğitim-ve örgütlenme: sorunları, kentsel kooperatif Sektör”- den değişik olacağı için, pek çok hizmet. 
sorunu söz konusudur. Bunlürın izlenecek politikaya “uygun devlet tedbirleri olduğu dikkate alınırsa, öncelikle sorumlu idarelerin izleyeceği politikanın belli olması aranmalıdır. 

Yurdumuzdaki uygulama, izlenecek politikaların ve alınacak devlet tedbirleri- . 
nin şimdiye karlar ortaya konulmadığını ve belirlenmediğini göstermektedir. Ecevit hükümetinin belirttiği ana hedefler yanında uygulayıcı dairelerin izleyeceği politika ve alınan tedbirlerin açık seçik ortaya konulması zamanı gelmiş hatta geçiyor denebilir... 

SONUÇ: 

. Halk sektörü, deyimine bağlı koope-* ratifçiliği geliştirme politikaları yerine,” kooperatif sektörü geliştirme politikalarından söz edilmesinin daha uygun olacagı ve gereken devlet tedbirleri bakımından: Tarımsal Kooperatif Sektörün özel olarak ele alınması zorunluğu kabul edilmelidir. Böylece siyasal davranış ve olumsuz etkilerin en alt düzeyde tutulması ve halkın güvenini yükseltme söz konusu olacaktır. 

Tarımsal kooperatif sektör, kooperatif sektörün alt kesimi olarak ele alınma”. 
dıkça, örgütlenme, finansman va devlet gözetimi bakımından. zorunlu devlet tedbirlerini almak gecikebilir, hatta eng”llenebilir. 

Yeni kooperatifçi politikaların çokçatartışıldığı ve özellikle güdümlü tarımsal” kooperatiflerden yana bürokratların ve eski yöntemlere sarılmış idarecilerin: etkinlik kazanma çabaları gösterdikleri bugünlerde, hükümet başkanı ve Köyişleri: ve Kooperatifler Bakanmın gereken dikkat ve anlayışı göstereceği umudundan: başka bir ışık görülmediği ortadadır.  . 

Tarımsal Kooperatif Sektörün özel olarak ele alınması yanında, Kentsel Koo- , peratif Sektörün ihmal edilmesi söz ko». 
nusu olmayıp, öncelikle Ulusal Kooperatif Sektörün: geliştirilmesi tedbirleri ve: huku- , ki ortamın yeniden düzenlenmesi sorununun öncelik taşıdığı unutulmamalıdır. 
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